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Project ‘Heel de Aarde’ in Nijmegen

Deze herfst vindt voor de tweede keer het programma Heel
de Aarde plaats in Nijmegen. Het loopt van het begin van
de scheppingsperiode (1 september) tot en met het einde
van de internationale klimaattop (23 november). Hierin is het
groene weekend in de Stevenskerk op Franciscusdag, 4 (en
5 oktober), het middelpunt.

Wat is het project Heel de Aarde?

Het project bestaat sinds vorig jaar en wil ervoor zorgen dat
mensen in Nijmegen van allerlei religieuze gemeenschap-
pen elkaar vinden op de manier waarop ze met de natuur,
klimaat en duurzaamheid omgaan.

In het eerste jaar waren Joska van der Meer
(pastor parochie Heilige Drieéenheid),
Jenneke van de Streek (PKN-Nijmegen)

en Carin Hereijgers vanuit de katholieke
kerk enkele van de kartrekkers.

Met het project ‘Heel de Aarde’ willen we
ook dit jaar weer zichtbaar maken wat
mensen vanuit de zingevende kant
bijdragen aan dit doel.

Lezing door bisschop de Korte

Mgr. dr. Gerard de Korte,
bisschop van ’s-Hertogen-
bosch, spreekt tijdens deze
bijeenkomst over ‘Hoop op
een rechtvaardige samen-
leving’. De bisschop zal
ingaan op ontwikkelingen in
eigen land en in de wereld
die mensen moedeloos en
hopeloos maken. Denk aan
oorlogen, de wereldwijde
stroom van vluchtelingen, de klimaatcrisis, de opkomst van
bewegingen en leiders die de democratie uithollen. Het zijn
thema’s die ook in de Nederlandse politiek een rol spelen.

De Korte wil een hoopvol perspectief aanreiken. Een
belangrijke inspiratie vindt hij in de katholieke sociale leer.
Deze leer gaat uit van de menselijke waardigheid van allen,
stelt het algemeen belang boven eigenbelang of partijbelang
en koestert een sociaal mensbeeld.

Na zijn lezing gaat de bisschop graag met de aanwezigen

in gesprek. Daarna bidt men samen het avondgebed en is er
een gezamenlijke maaltijd.

De ontmoeting met bisschop De Korte vindt plaats op
vrijdag 31 oktober van half 4 tot half 7 in de Dominicuskerk.
ledereen is van harte welkom! U kunt zich tot 20 oktober
aanmelden via een mail aan: dominicanen024@gmail.com

Wilt u meer weten over het programma?
Het programma is nog in ontwikkeling, maar u kunt het
al bekijken in de PGN-app of via de website:

www.pkn-nijmegen.nl/heel-de-aarde

Een greep uit het programma

+ Diverse lezingen o.a. door Bisschop de Korte

+ Meditatieve wandelingen

» Aandacht voor Wereldvoedseldag op 16 oktober

» Optreden van vertelgezelschap

» Een workshop ‘onderzoek je ecologische voetafdruk’

Wilt u zich alvast laten inspireren?
Vorig jaar werd tijdens het programma
Heel de Aarde de film ‘De Brief’ vertoond,
gemaakt in opdracht van Paus Franciscus.

Als u deze film bekijkt, weet u wat er sowieso
nodig en mogelijk is. Te beginnen met elkaar
zien en zichtbaar maken:
https://laudato-si.nl/the-letter

Hoe groot is jouw voetprint?

Donderdag 9 oktober om 20.00 uur vullen de deelnemers
een voetprint test in in de Maranathakerk.

Daarna gaan we in groepjes in
discussie met elkaar.

We kunnen dan van elkaar leren
wat we kunnen doen om onze
ecologische voetprint te verklei-
nen. Er zijn vast genoeg dingen
die we van elkaar kunnen leren.
Aan het eind wisselen we nog
gezamenlijk ideeen uit.

Wereldvoedselmaaltijd

Donderdag 16 oktober organiseren we een Wereldvoedsel-
maaltijd. Dit is een maaltijd met zoveel voedingswaarde, dat
de hele wereldbevolking dit zou
kunnen eten, bij een goede voed- "
selverdeling. En het is beslist geen t‘i’)
karig maal!

Op één of meerdere locaties willen
we een wereldvoedselmaaltijd =% :
eten en receptuur, delen zodat « .
mensen thuis mee kunnen doen. —_—
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Wie wil meehelpen met de voorbereiding? Graag een mail
naar Jenneke v/d Streek: jstreek@fo.nl
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Zondag 7 september

Maranathakerk 09.30 uur werkgroep Pastoraat +
ds. Wouter Slob

Stevenskerk 10.00 uur ds. Ekkehard Muth

Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. Stephan Sticherlich

Studentenkerk 11.00 uur Taizéviering

Collecte voor: 1. Stichting Straatmensen (Nijmegen)

2. PGN

Zondag 21 september

Maranathakerk 09.30 uur ds. Wouter Slob
Stevenskerk 10.00 uur ds. Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. Marieke Fernhout
Studentenkerk 11.00 uur pastor Jolinde Lucas

Collecte voor: 1. Wereldvrouwenhuis Mariam v. Nijmegen

2. PGN

Zondag 28 september

Ontmoetingskerk 09.30 uur werkgroep Liturgie en
Eredienst
Stevenskerk 10.00 uur  Jan van Hooydonk

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk

2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 31 augustus

10.30 uur
10.00 uur

Ontmoetingskerk
Stevenskerk

ds. Ella Kamper
Gebroeders v. Lymborch

Collecte voor: 1. Studentenpastoraat Nederland

2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 14 september

Bartholomeiskerk 10.00 uur  ds. Wouter Slob (HA)

Ontmoetingskerk 10.30 uur Ontmoetingsviering (oec)
drs. Hettie Oudelaar en
pastor Els Geelen

Stevenskerk 10.00 uur Eduard Kimman

Collecte voor: 1. Opvang straatkinderen in Indonesié

2. PGN

Woensdag 24 september

19.30 - 20.00 uur
Vesper in de Ontmoetingskerk —

pastor Joska van der Meer
Raad van Kerken

Vredesweek

Zondag 5 oktober

Ontmoetingskerk 09.30 uur  ds. Wouter Slob (HA)
Stevenskerk 10.00 uur ds. Ekkehard Muth

Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. Th. Van Willigenburg
Studentenkerk 11.00 uur Groene Viering

(pastor Nicole Schubert)

Collecte voor: 1. Stichting Bondeko (Oeganda)
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dinsdag 26 augustus
woensdag 27 augustus
donderdag 28 augustus
vrijdag 29 augustus
zaterdag 30 augustus
zondag 31 augustus
maandag 1 september
dinsdag 2 september
woensdag 3 september
donderdag 4 september
vrijdag 5 september
zaterdag 6 september
zondag 7 september
maandag 8 september
dinsdag 9 september
woensdag 10 september
donderdag 11 september
vrijdag 12 september
zaterdag 13 september
zondag 14 september
maandag 15 september

Deuteronomium 28,1-14
Deuteronomium 28,15-29
Deuteronomium 28,30-44
Deuteronomium 28,45-57
Deuteronomium 28,58-69
Lucas 14,1-14

Lucas 14,15-24

Lucas 14.25-35

Psalm 33
Deuteronomium 29,1-14
Deuteronomium 29,15-28
Deuteronomium 30,1-10
Deuteronomium 30,11-20
Deuteronomium 31,1-8
Deuteronomium 31,9-18
Deuteronomium 31,19-29
Psalm 74

Deuteronomium 31,30-32,14
Deuteronomium 32,15-25
Deuteronomium 32,26-35
Deuteronomium 32,36-44

2. PGN
dinsdag 16 september
woensdag 17 september
donderdag 18 september
vrijdag 19 september
zaterdag 20 september
zondag 21 september
maandag 22 september
dinsdag 23 september
woensdag 24 september
donderdag 25 september
vrijdag 26 september
zaterdag 27 september
zondag 28 september
maandag 29 september
dinsdag 30 september
woensdag 1 oktober
donderdag 2 oktober
vrijdag 3 oktober
zaterdag 4 oktober
zondag 5 oktober
maandag 6 oktober

Deuteronomium 32,45-52
Psalm 148

Lucas 15,1-10

Lucas 15,11-20a

Lucas 15,20b-32

Lucas 16,1-9

Lucas 16,10-18

Psalm 38
Deuteronomium 33,1-7
Deuteronomium 33,8-12
Deuteronomium 33,13-21
Deuteronomium 33,22-29
Lucas 16,19-31
Deuteronomium 34,1-12
Psalm 127,1-5

Habakuk 1,1-11

Habakuk 1,12-2,4
Habakuk 2,5-20
Habakuk 3,1-19

Psalm 86

2 TimoteUls 1,1-10
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De Bijbel hervonden

Ik hecht aan de geloofsuitspraak: de Bijbel is Gods Woord.
En ik vind het gewoon gevaarlijk om de Bijbel zo te typeren.
Dat heeft met geschiedenis te maken, De geschiedenis van
de omgang met de Bijbel laat een grote variatie zien, maar
eind 19e eeuw werd een poging gedaan om de diversiteit in te
dammen: er verscheen in Amerika een reeks boekjes onder
de titel Foundations, en als het een beetje wil begrijp je dat
we daar het woord fundamentalisme aan te danken hebben.
Er is nooit aan getwijfeld dat de Bijbel door mensen geschre-
ven is, door geinspireerde mensen zelfs, maar in die stroming
bleef er van de schrijvende mens feitelijk weinig menselijks
meer over: hij werd “de pen in Gods hand.” Dan ontstaat er
een omgang met de Bijbel waarbij de term Woord van God
gevaarlijk wordt. Tragisch tegelijk, want men poogde de Bijbel
te vrijwaren voor verlies van waarde, maar het heeft desas-
treuze gevolgen gehad omdat het een golf van vervreemding
heeft opgeleverd.

De Bijbel is literatuur, en met deze vaststelling neem ik de af-
slag naar mijn eerste quote, ik hecht aan de geloofsuitspraak
de Bijbel is Gods woord. Literatuur, niet verkrijgbaar zonder
interpretatie, zoals elk gedicht via interpretatie je in beroe-
ring brengt. In de geschiedenis van de literatuur kom je een
niet aflatende discussie tegen over de vraag of we te maken
hebben met feit of fictie. Dat is discussie voor letterkundigen,
en die komen tot de conclusie dat elke roman fictie is, ook al
kunnen er feiten aan ten grondslag liggen. Maar de lezer be-
kommert zich daar niet om, die laat zich gewoon meenemen.
Dat geldt ook voor de literatuur die met elkaar de Bijbel vormt.
Soms voel je op je klompen aan dat een verhaal puur fictie is,
Jona bijvoorbeeld — en daarom kan het boek je zo aangrijpen.
Moet je dat als letterlijk historisch kloppend lezen, dan grijpt
alleen de vervreemding om zich heen.

We lezen de Bijbel en we kennen de ervaring er door aange-
sproken te worden, er door ontroerd te raken, aangegrepen,
gemotiveerd, op gedachten gebracht, onder de indruk geraakt
hoe mensen door de eeuwen heen gedacht hebben Stem van
God gehoord te hebben of gedacht hebben met Stem van
God geconfronteerd te worden.

Stem. Je beseft dat alle groten in de Bijbels geschriften,
profeten, zieners, aartsvaders, de oervader Adam, Mozes,

op gang gebracht zijn door Stem. Je weet eigenlijk niet wat
dat is, Stem. Wat brengt Abraham er toe zijns vaders huis te
verlaten en op weg te gaan, onbekende bestemming?

Startzondag: Waar is Gods Geest?

Zondag 7 september begint op de startzondag het nieuwe kerk-
seizoen. Na de dienst (09.30 uur) in de Maranathakerk gaan we
samen koffiedrinken. Daarna is er een afwisselend activiteiten-
programma waar we op verschillende manieren kunnen ontdek-
ken hoe Gods Geest tot uiting kan komen. We sluiten af met een
gezamenlijke lunch.

Lunch, opbouwen en opruimen
Het lekkers bij de koffie en lunch willen we samen verzorgen.
leder die kan en wil, kan een bijdrage hieraan leveren.
Graag horen we wat je graag zou willen maken of meenemen.
Ook het opbouwen (op zaterdag) en opruimen na de startzondag
willen we samen doen.
Werkgroep Startzondag
Jenneke van de Streek, e-mail: jstreek@fo.nl
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Gerijpte overtuiging heb ik het
wel eens genoemd, al weet ik
dat er zeker ook overtuigingen
kunnen rijpen, beter van niet.
Maar Stem is toch dat er onrust in
je ontstaat, je wordt er wakker mee,
Gaza, dat kan toch gewoon niet, dat kan
toch gewoon niet. Hier geboren en gewortelde vreemdelingen
stuur je toch niet weg, dat kan toch niet. Mensen die hulp
bieden strafbaar stellen, en zo wat meer. Stem die wat bij je
wakker roept, die je in beweging brengt.

Logos, noemt Johannes dat.

Met logos is het begonnen. Of beter gezegd: waar het om be-
gonnen is: logos, Stem. Stem was bij God, Stem was God. Het
was waar het God om begonnen is, zo vertaal of zo interpre-
teer ik die eerste zinnen van Johannes.

Hij geeft ook aan waar je aan kunt aflezen of stem in je hart
je op het goede spoor brengt: Stem is mens geworden,

(Joh. 1: 14), en we lezen in die zin dat Stem in de persoon

van Jezus zijn betrouwbare vorm en inhoud krijgt, voor ieder
bron en norm.

Begin met gezonde argwaan tegen de stem in je hoofd en
gebruik die argwaan om te kunnen vaststellen of het om Stem
van Godswege gaat of om stem die beter tot zwijgen gebracht
kan worden.

Wij beschikken over een godsdienstige traditie die in de Bijbel
zijn beschrijving vindt, weerslag van geloof van eeuwen, tradi-
tie die je ziet groeien, gedachten en gedragingen die komen,
met het stempel “god” er op, soms bizar: god die opdracht
geeft een volk aan te pakken, ja uit te roeien - en binnen die
traditie de kritiek op zo’'n idee: wolf en lam tesamen. Weerslag
van wat geloofd werd en ook weer verdampt of zich vernieuwt.
En ik hecht aan de geloofsuitspraak dat de Bijbel Gods Woord
is, want levend in die traditie kan ik de bron van liefde vinden
en in het hart sluiten, stromend water. Stem van den beginne,
dus Stem waar het om begonnen is, Stem die het licht doet
overwinnen.

Jan Waagmeester

PS: in de laatste zin herken je het lied (513): “God heeft het
eerste woord”, in het oude Liedboek was het gezang 1.
Vind ik nog altijd een prima plek, misschien de beste.

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en
Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/

eredienst/kerkdiensten-online
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Aandacht voor situatie in Gazastrook

Er heeft zich de afgelopen weken rondom de kwestie Gaza
een en ander afgespeeld binnen ons kerkbestuur. De
situatie in de Gazastrook valt de Kerkenraad (KR) zwaar
te moede. En... wie niet in de gemeente, zoals de KR dat
inmiddels heeft gemerkt.

De KR heeft daarom een brief over een in te nemen
standpunt rondom de inhumane situatie in de Gazastrook
opgesteld. Een brief die ons kerkbestuur - mede namens
de gehele gemeente — inmiddels heeft verstuurd naar de
Classis Gelderland Zuid & Oost. Daarbij het verzoek om bij
de Generale Synode erop aan te dringen de kwestie Gaza
op de bespreekagenda te zetten en vervolgens met een
standpunt te komen. Want, de landelijke PKN zwijgt tot nu
toe stille... Voor ons onbegrijpelijk en niet acceptabel.

De KR-brief werd op twee zondagen in de kerk neergelegd.
Zondag 10 augustus in de Maranathakerk en zondag 17
augustus in de Ontmoetingskerk. De bedoeling hiervan was
om gemeenteleden in de gelegenheid te stellen de brief
fysiek te ondertekenen. Aan de oproep om te ondertekenen
werd veel gehoor gegeven. Gemeenteleden blijken flink
geraakt door wat ze bijna dagelijks op tv zien en in kranten
lezen en wilden daaraan graag uiting geven.

Ook via de kerk-app en onze website werd de gemeente

op de hoogte gesteld. Ook de ‘digitale lezer’ reageerde in
veelvoud.

Al die handtekeningen en digitale steunbetuigingen werden
samengevat op één lijst, die als bijlage met de brief werd
meegestuurd naar de Classis Gelderland Zuid & Oost.

Nu maar hopen dat daar iets mee gebeurt. Met een eerste
signaal van onze kant over de Gazakwestie - begin vorig
jaar —werd in de Classis en de landelijke PKN eigenlijk niets
gedaan. Misschien wel verwacht, maar toch teleurstellend
dat het zo ‘gemakkelijk’ werd afgedaan.

Vandaar nu deze tweede en indringender brief. Daar kan
men toch niet meer van wegkijken?

Een andere actie — een beetje parallel aan de brief — was
onze ondersteuning (bijdrage in de kosten) van een pagina-
grote advertentie in Dagblad Trouw van 18 augustus jongst-
leden. Hier betrof het een oproep aan onze regering om
extra stappen op diplomatiek niveau te maken om Israélie-
ten en Palestijnen te bewegen tot een staakt het vuren, de
bevolking in de Gazastrook weer te voorzien van allerlei
noodzakelijke zaken, en met elkaar toe te werken naar een
duurzame oplossing voor de beide volken in dat kleine
stukje Midden-Oosten.

De PGN-naam prijkte onder de advertentie.

Op dit moment kunnen wij — en vooral wegens onze korte
armpjes — niets méér doen. Alleen hopen dat het enig effect
sorteert en dat nu eindelijk de PKN met een standpunt komt.
De KR overweegt nog wel om voor de hele gemeente — en
misschien ook met meer kerkgemeenschappen in Nijmegen
— een soort discussieavond te beleggen. Om met elkaar van
gedachten te wisselen en wellicht ook om nieuwe ideeén

op te doen voor het op een andere manier laten horen van
onze bekommernis, betrokkenheid en erbarmen met al die
onschuldige slachtoffers.

Om u van alle details op de hoogte te stellen, is de brief
hiernaast integraal opgenomen.

Gerbrand Hoek, scriba PGN

PGN vraagt opieuw aandacht voor Gaza

Hoe langer de oorlogssituatie in Gaza duurt, des te onge-
makkelijker het gevoel wordt bij de leden van de Protestantse
Gemeente te Nijmegen (PGN). Een gevoel dat een mix vormt
van woede, onbegrip, machteloosheid en eentje van diepe
bekommernis met de onschuldige burgers en kinderen;
mensen die geen schuld kan worden aangerekend met
hetgeen de terreurorganisatie Hamas heeft aangericht en
wat zij nog steeds doet.

De toestand in Gaza valt net als bij steeds meer gemeente-
leden in onze gemeente de kerkenraad zwaar te moede. De
beelden op tv en de dagelijkse artikelen in de kranten worden
met de dag hartverscheurender, zeker als beelden worden
getoond van de toedracht op en rond die paar voedseluitgif-
tepunten. Beelden van kinderen die tussen volwassenen door
met een uitgestoken arm en een pannetje hopen dat hun
pannetje gevuld wordt met iets uit de gaarkeukens snijden
dwars door de ziel.

Die situatie wordt bewust en doordacht gecreéerd. Dit is niet
het gevolg van een of andere natuurramp — het is bedacht en
georkestreerd. Deze situatie MOET STOPPEN. Strijdende
partijen zullen bereid moeten zijn om tafel te gaan, met als
doel een oplossing te realiseren voor de langere termijn.
Diplomatie en een bereidheid bij beide kampen om water bij
de wijn te doen, zullen de enige middelen zijn om uiteindelijk
te komen tot een menswaardig ‘naast elkaar samenleven’.

Ons (demissionair) kabinet heeft nu enige stappen gezet
richting Israélische regering, net als veel van de ons omrin-
gende landen. Een goede zaak, die echter nog véél verder
moet gaan.

Beseffend dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

op diplomatiek vlak niet een rol is toebedeeld, kan zij als
landelijk instituut naar onze mening binnen haar netwerk van
interreligieuze relaties, en vooral richting Joodse gemeen-
schap(pen) in Nederland en Israél haar invloed wel degelijk
doen laten gelden. Maar helaas, tot nu toe zwijgt de PKN.
En dit zwijgen wordt met de dag onbegrijpelijker en zelfs
schrijnender.

Al begin vorig jaar hebben wij over het leed dat onschuldige
burgers in de Gazastrook werd aangedaan een statement
afgegeven aan het adres van de Generale Synode en uw
Classicale Vergadering. Daarbij werd aangegeven dat wij
zeker ook oog hebben voor wat Hamas het Israélische volk
heeft aangedaan op 7 oktober 2023. Uiteraard is ook dat
afschuwelijk. Wij hebben toen aangegeven dat de Israélische
regering niet meer proportioneel handelde als reactie op die
verschrikkelijke gebeurtenis. Helaas is de Synode, noch uw
Classis niet inhoudelijk ingegaan op onze brief. Wij waren
hierover bijzonder teleurgesteld en konden niet goed bevat-
ten dat er binnen de meerdere vergaderingen van de PKN
geen blijk kwam van enige mate van barmhartigheid, bekom-
mernis en kompassie jegens de onschuldige Palestijnen,

die op dat moment ook al een ondraaglijk leed ondergingen.
Slechts een ‘groot zwijgen’ was het resultaat.

De situatie van ondraaglijk, zelfs onmenselijk lijden is intus-
sen alleen nog maar erger geworden.

De Protestantse Gemeente te Nijmegen vindt een langer
zwijgen onverteerbaar geworden. Een zwijgen dat zelfs ge-
voelens oproept van ‘wegkijken’. Juist uit overwegingen van
barmhartigheid, bekommernis en kompassie mag niet langer
gezwegen worden, mag niet worden weggekeken.
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Want, wat zal de wroeging hevig zijn als we later beseffen
dat we met z'n allen (ook de westerse landen om ons heen,
de ‘vrienden’ van Israél) hebben weggekeken en zijn blijven
zwijgen. Er kan en mag toch geen volk geélimineerd wor-
den! De PKN en 66k wij als PGN mogen niet langer niets
van ons laten horen. Ook ‘vrienden’ moeten elkaar de waar-
heid kunnen zeggen, moééten dat zelfs om op een eerlijke
manier vrienden te kunnen blijven. Dat moet ook kunnen
binnen de ‘onopgeefbare relatie’ met het Joodse volk.

Wij zijn voornemens om een gespreksavond (stadsbreed) te
organiseren. Steeds meer gemeenteleden willen namelijk op
die wijze hun hart luchten en blijk geven van bekommernis
met de onschuldige, mateloos lijdende mensen in Gaza.

En in dat licht bezien verzoeken wij de Classicale Vergade-
ring dringend — en voor een tweede maal — er bij de Gene-
rale Synode op aan te dringen iets te laten horen; iets dat
weergeeft hoe de PKN over de situatie denkt en van daaruit
haar invloed aanwendt waar dit effectief kan zijn.

Wij vragen de Classicale Vergadering er bij de Generale Sy-
node op aan te dringen om deze zwaarwegender kwestie zo
spoedig mogelijk te agenderen en daarna met een uitspraak
te komen over de situatie in Gaza. Onze gemeente en veel
andere kerken binnen onze PKN verwachten dat zo langza-
merhand.

Intussen blijven wij bidden voor stopzetting van de gruwelijk-
heden zowel in Gaza als op de westelijke Jordaanoever.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in de kerk

Eerder is al eens wat gepubliceerd over dit onderwerp in
Over & Weer. Maar nu wat uitgebreider, omdat er op dit on-
derwerp intussen een verplichting van kracht is geworden.

Wat is een ‘VOG’ ook weer?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie
en Veiligheid, waarin wordt gemeld dat iemands gedrag
geen belemmering vormt voor het uitoefenen van een voor
die persoon (nieuwe( taak of functie in de maatschappij. Zo
staat het er zo’'n beetje in de officiéle documenten. Een taak
of functie in ‘de maatschappij’ is naar ons toe vertaald: een
taak of functie binnen de kerkgemeenschap van de Protes-
tantse Gemeente Nijmegen/Landwijk.

Het gaat daarbij om taken of (bestuurs)functies binnen de
PGN waarbij men regelmatig of als vast onderdeel van

die taak/functie van doen heeft met kwetsbare mensen.

Of regelmatig werkt met vertrouwelijke informatie en/of
documenten. In de kern gaat het om de integriteit van zowel
vrijwilligers (66k de leden van kerkbestuur en colleges) als
beroepskrachten (pastores) binnen ons kerkgemeenschap.

Vanaf 1 juli verplicht

De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
heeft besloten dat het vanaf 1 juli van dit jaar verplicht is, dat
lokale kerkgemeenschappen werken met VOG's.

In Nijmegen — samen met de PG Groesbeek en de PG
Heumen - zijn we binnen het project ‘Veilige Gemeente’
hiermee al enkele jaren bezig, dus nog voordat het verplicht
werd gesteld. Denk aan de twee Vertrouwenspersonen die
door de drie kerkgemeenten zijn benoemd: Gerda Sollie en
Thomas van Heerde. Maar daarnaast ook al aan de slag zijn
gegaan met het aanvragen van VOG’s voor de ambtsdra-
gers in kerkenraad en colleges.

Vertrouwenspersonen hebben we dus al. Ook hebben we
inmiddels voor alle ambtsdragers in de kerkenraad (incl.
colleges) een VOG verkregen. Die twee zaken hebben we
voor het gemak bestempeld als ‘fase 1. Vanaf nu is fase 2
aan de orde.

‘Kwetsbare mensen’

Overigens, onder het werken met kwetsbare mensen wor-
den niet alleen de regelmatige contacten met (kleine) kinde-
ren en jeugd/jongeren verstaan, maar vooral ook het contact
met oudere en/of van hulp afhankelijke mensen. Mensen

die misschien aan jou als vrijwilliger hun vertrouwen hebben
geschonken en mogelijk zelfs een beetje op jouw adviezen
steunen. Er kan zelfs sprake zijn van een gegroeide afhan-
kelijkheidsrelatie.

Van die afhankelijkheid kan misbruik de uitwas zijn. Kan, het
hoeft uiteraard niet. En van dat laatste gaan we als Kerken-
raad uit. Maar het moet nu allemaal schriftelijk geregeld wor-
den via een VOG. Een VOG wil toezien op de rechtschapen-
heid van mensen die werkzaam zijn in onze kerkgemeente.
Het ministerie van Justitie kijkt, alvorens een VOG voor
iemand wordt afgegeven, vier jaar terug in iemands ‘werk-
verleden’ in de sfeer van het actuele of gewenste vrijwilli-
gerswerk. Op basis daarvan komt er een verklaring. Een
afgegeven verklaring geeft geen garantie voor de toekomst,
maar geeft wel aan — naar beste weten — of iemand voor
een bepaalde functie of taak het vertrouwen van de Kerken-
raad waard is, om het zo maar te zeggen.

Nu ‘fase 2’

Fase 2 houdt in het maken van een lijst van vrijwilligers (niet
ambtsdragers) die voldoen aan bovenstaande invalshoek:
het regelmatig werken met kwetsbare mensen of vertrou-
welijke dossiers. Te denken valt dan aan: vrijwilligers van

de kindercréche, vrijwilligers die regelmatig oudere of zieke
gemeenteleden bezoeken, en vrijwillig medewerkers die
toegang hebben tot vertrouwelijke (financiéle) gegevens,
zoals kerkrentmeesters of diaconale medewerkers (niet in
het ambt).

Als er regelmatig persoonlijk contact is met één of meer
kwetsbare personen, op zo'n manier dat er een persoonlijke
band is/kan ontstaan, dan is een VOG verplicht, anders niet.
Dus niet als er af en toe een bezoekje wordt gebracht.

Het Moderamen is nu dus aan de slag gegaan om ‘fase

2’ uit te voeren. En wel met het opstellen van een lijst met
vrijwilligers waarvoor een VOG zal worden aangevraagd.
Hiertoe zullen de verschillende thematische werkgroepen,
de colleges van kerkrentmeesters en diakenen, en de bestu-
ren en medewerkers van de Protestantse Vrouwendiensten
worden benaderd. De Kerkenraad heeft echter besloten om
een VOG alleen voor nieuwe vrijwilligers verplicht te stellen,
en dit voor de soms al jarenlang werkzame vrijwilligers op
vrijwillige basis te doen. Oudgedienden krijgen dus de keuze
om een VOG al dan niet aan te vragen. Justitie laat kerken-
raden hier vrij in.

Wantrouwen? Nee!
Het klinkt allemaal misschien wat dreigend en wantrouwend,
maar dat is het absoluut niet! Ga ervan uit dat de Kerken-
raad op voorhand de vrijwilligers het vertrouwen geeft of
heeft gegeven.

Gerbrand Hoek, scriba
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Diaconale collecten

31 augustus: Studentenpastoraat in Nederland
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent en over wat

je met je toekomst wilt, rouw, eenzaamheid: er kan veel op
studenten afkomen. Het studentenpastoraat biedt een veilige
plek waar ze terecht kunnen met hun vragen over persoon-
lijke ontwikkeling, zingeving en geloof, en voor aandacht

en een luisterend oor. In de Protestantse Kerk werken ruim
vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers op bijzondere
plekken, zoals in het studentenpastoraat, ook in onze stad.

Startzondag 7 september: Stichting Straatmensen
(Nijmegen)

Deze stichting, die voor 100 procent draait op de kracht
van vrijwilligers en giften, deelt van maandag- tot en met
vrijdagavond maaltijden en lunchpakketten uit aan dak- en
thuislozen aan de Tweede Walstraat in Nijmegen.

14 september: Opvang straatkinderen in Indonesié (wereld-
diaconaat, Kerk in Actie)

In Indonesié leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen
helpen hun ouders bij de verkoop van kranten of etens-
waren, anderen moeten zich alleen redden. Medewerkers
van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op
straat op en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Ook
bezoeken zij de ouders om de thuissituatie te verbeteren en
begeleiden zij kinderen (terug) naar school.

Zie ook: kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie

21 september: Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijme-
gen

Overal wonen vrouwen zonder verblijfsvergunning die niet
terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. Het
kan gaan om asielzoekers, die na een afwijzing van hun
asielaanvraag op straat staan, ook als terugkeer onmogelijk
is. Er zijn ook migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een
scheiding, geen verblijfsvergunning hebben en bij niemand
terecht kunnen. Het Wereldvrouwenhuis in Nijmegen, een
vrijwilligersorganisatie, biedt vrouwen zonder verblijfsver-
gunning tijdelijk een thuis om tot rust en op krachten te
komen. Via begeleiding en activiteiten wordt hun zelfvertrou-
wen versterkt en hun vermogen zich in de maatschappij te
handhaven. Meer lezen: wereldvrouwenhuis.nl

28 september: Algemeen diaconiaal werk

Op 28 september wordt een collecte gehouden voor het al-
gemene werk van de diaconie (of voor een nader te bepalen
doel).

5 oktober: stichting Bondeko (Oeganda)

Bondeko steunt een kleine gemeenschap ten noordwesten
van Kampala in Uganda. Zo'n vierduizend families wonen
hier. Onze ingang in de gemeenschap is de lagere school
waar driehonderd kinderen dromen van een betere toe-
komst.

Gemeente Onderweg

Vliegeren

Toen ik jong was, had ik niet zoveel met viiegers. Het was
een vrolijk gezicht als ze in de wind dansten, hoog in de
lucht. Maar zelf een vlieger vasthouden deed ik niet.

Pas toen ik mijn man leerde kennen, kreeg ik de smaak te
pakken. Hij had vaak vliegers gemaakt en er zelfs wel
een nacht lang één, die hij aan de reling van het balkon
geknoopt had, in de lucht gehouden.

Ik kocht een simpel vliegertje en leerde van hem het ding
omhoog te krijgen door hard te lopen met veel lijn of hem
door een ander te laten vasthouden en hem dan omhoog te
trekken, maar ook (als het flink woei) hem uit de hand op te
laten. Mijn man maakte een grote klos dun draad, waardoor
we — als het meezat - heel hoog konden komen.

De Heilige Geest is voor mij altijd een moeilijk begrip ge-
weest. De begrippen vader en zoon voelen veel vertrouwder
aan. Toch wilde ik woorden vinden en een voorstelling van
de Geest maken. In mijn zoeken naar beelden kwam ik bij
het vliegeren terecht. Bij het vliegeren zoek je van welke
kant de wind komt en pas als je goed staat pakt de wind de
vlieger. Die wind is niet altijd even sterk en verandert wel
eens van richting. Je moet dus heel goed voelen wat de
wind doet.

Ik denk dus dat ik uit kan zien naar het moment dat ik de
Heilige Geest ervaar, maar dat ik dat niet altijd zal voelen.
Niet altijd is er wind, maar als die er wel een beetje is, kun je
met een lange lijn de vlieger boven de bomen trekken.

Als mijn ziel in de vlieger zit doet de Heilige Geest iets met
me. Maar stilzitten is er dan niet bij en je moet je open stel-
len. En als ik die Heilige Geest ervaar, kan ik dansen tussen
de wolken.

Michéle van der Steenstraten
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Vrijwilligersbijeenkomst vrijdag 27 juni

Bezinningsavond vrede: 25 september

Jeugd en Jongeren PvD  Liefenleed Ophaaldienst
Werkgroepen Tuinclub Gespreksgroepen Ambtsdrager
Bezoekwerk Muziek Collecteren  Lector Cantorij/Koren Creche
KND Tienerkerk  Kidcat Diaconie Scribaat Archief Kerk in
de Wijk Taizévieringen Roosters Beheer Financién Fotografie
Beameraar techniek Gebouw etcetcetcetcetc

Een mooie witte tent, zitjes, statafels en een stralend zonne-
tje op het grote grasveld achter de Maranathakerk. Het zag
er uitnodigend uit.

Veel vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.
De Kerkenraad van de PGN Nijmegen/Landwijk wilde alle
vrijwilligers bedanken en de waardering laten blijken. Samen
vormen we immers de kerk- en geloofsgemeenschap!

Met bevlogenheid en inzet kijken we naar elkaar om, zorgen
we ervoor dat de zondagse kerkdienst gehouden wordt en
betrekken we ouderen en jongeren bij activiteiten in en rond-
om de kerk. Kortom we dragen ons steentje bij in het samen
kerk zijn.

Mooi om zo de verschillende talenten in te zetten: de een
werkt het liefst met zijn/haar hoofd, de ander met het hart of
handen. Er is genoeg te doen.

Zonder tekort te doen aan ieders inzet werd Barend de
Gooyert expliciet genoemd. Het is immers nauwelijks meer
te tellen hoeveel jaar hij zich al inzet voor onze kerkgemeen-
schap. Met een groot doorzettingsvermogen, veerkracht,
humor en niet te vergeten met een enorm netwerk, is hij zeer
loyaal aan zijn rol/taak als voorzitter van de Kerkenraad.
Peter Verdoorn durft het aan om Barend op te volgen. Niet
zonder ruime tijd begeleid te worden door Barend om zich
goed in te werken. Peter; welkom en fijn dat je dit op je gaat
nemen!

Enne... van Barend zijn we voorlopig — gelukkig- niet af.

Bij binnenkomst werd eenieder welkom geheten en mocht
een sticker, in de vorm van een hartje, geplakt worden op
een groot vel met een overzicht van vrijwilligersactiviteiten.
We hebben immers “hart voor de kerk.”

Daarna werd voor ieder een drankje ingeschonken en wer-
den de zitjes gezellig bezet.

Om een beetje te mengen en met andere mensen in gesprek
te komen, gingen we op zoek om 4 puzzelstukjes van een
kaart, met elkaar te verbinden. Achterop de kaart stonden
3 vragen waarover met elkaar gesproken kon worden.
Hieronder volgt een impressie van het gesprek van een van
de geformeerde groepjes:

1. Waarvoor zet jij je in voor de kerkgemeenschap?
Bezoekwerk, collecteren (OK), bloemen wegbrengen, PvD,
gesprekskring, DO kring, wijsgerigenkring, kaarten verzor-
gen, bloemen verzorgen, liturgisch bloemschikken, archief
opschonen, ambtsdrager, kerststal bouwen.

2. Wat kost het jou qua investering ?

Tijd (maar dat doe je met liefde), moeite, soms ergernis.

3. Wat brengt het jou?

Geluk, resultaat zien, dankbaarheid, kracht , gezelligheid,
verbondenheid, contacten, inzicht in andere mensen

Ondertussen kon iedereen langs het saladebuffet gaan.
Zo werd er lekker gegeten en geanimeerd gesproken.
Eén keer per jaar is een dergelijke waardering zeer op zijn
plaats!
Namens de Kerkenraad,
Liesbeth Smallegange

Op initiatief van leden van de gespreksgroep 20/30 is in
maart een avond over vrede gehouden. Nog altijd is er alle
reden om met nadruk aandacht voor vrede te hebben. Zien
we niet onvoorstelbaar geweld: landen die elkaar bestrijden
en bevechten, volken die elkaar willen uitroeien, en daarbij
ook hun eigen ziel vernietigen.

We zien het met grote zorg aan, en voelen ons vaak
machteloos. We kunnen in ieder geval samenkomen om
hierover te spreken, en om handvatten te zoeken wat we
zouden kunnen doen.
In de vredesweek is een vervolgavond over Vrede gepland:
op donderdag 25 september van 19.30-21.00 uur in de
Maranathakerk.

Bram, Guido, Willeke, Annelotte en Wouter

Reactie op column ‘Rondgaand*

Ingezonden reactie op de column in Over & Weer 5 (2025)
van ds. Wouter Slob over De Da Vinci Code

In een recent artikel in dit blad bespreekt dominee Wouter
Slob De Da Vinci Code van Dan Brown, met de stelling dat
het boek bedoeld is om de kerk te ontmaskeren als een
misleidend instituut. Daarbij wordt gesuggereerd dat

Brown gebruikmaakt van onbetrouwbare bronnen en een
onwetenschappelijke benadering.

Hoewel het klopt dat De Da Vinci Code zich baseert op
speculatieve en deels verzonnen theorieén, is het belangrijk
te benadrukken dat het boek een roman is — een literaire
thriller die bedoeld is
om te vermaken, niet
om wetenschappelijk te
overtuigen. Zoals veel
populaire fictie gebruikt
het historische elemen-
ten, kunst en religie als
decor voor een verhaal
dat spanning oproept.
Brown mengt daarbij
bestaande theorieén,
apocriefe teksten,
kunsthistorische details
en complotten op een manier die je gerust
sensationeel kunt noemen, maar het blijft fictie.

THFE

BAVINCT

CEDE

Dat neemt niet weg dat het boek bij veel lezers ook vragen
oproept over macht, uitsluiting en beeldvorming binnen
religieuze tradities. Zulke vragen verdienen niet meteen

het stempel van “aanval op de kerk”, maar kunnen ook een
aanleiding zijn tot open gesprek. Kritiek op menselijke
fouten in kerkgeschiedenis is niet hetzelfde als kritiek op het
geloof zelf.

Wie De Da Vinci Code leest als een aanval op het christen-
dom, mist misschien de bredere boodschap: dat mensen
blijven zoeken naar betekenis, naar waarheid, en naar plek-
ken waar zij zich gehoord voelen. Ook buiten de gebaande
paden. En dat geldt zowel voor lezers als voor gelovigen.

Met vriendelijke groeten,
Robert Rijkschroeff
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Nieuws vanuit de

vierplekken

Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de
pastores als u behoefte heeft aan
een pastoraal gesprek of als u
praktische hulp nodig heeft.
Voelt u niet bezwaard, daar zijn
onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.kliinsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gamail.com

- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas

mail.com

Mijn kerk

Schrijf bericht E

& ontdek

- Wouter Slob

Bespreek de Preek

Aanstaande zondaz elf komen aan de

Gebruikt u
onze PGN app?

Zoek in de Play Store

of App Store op
PGNijmegen ‘

Mijn kerk  Agenda Geven  Gemeente

mw Roelie Vrieling

Op 22 juli jongstleden is afscheid geno-
men van mw Roelie Vrieling in de aula
van begraafplaats Rustoord.

Het leven is voor Roelie niet altijd
gemakkelijk geweest. De scheiding van
man en gezin heeft zijn sporen achter-
gelaten. Bij Herman kon ze gelukkig
wel rust vinden, en lang zijn ze ook bij
elkaar geweest: zo’'n 47 jaar. Hoewel ze
verschillende appartementen hadden,
waren ze erg veel bij elkaar en deelden
ze elkaar leven. Vrijwel dagelijks ging
Herman dan ook naar Dekkerswald
waar Roelie in was opgenomen. Van
dochter Marian kreeg ik het verzoek
om haar daar te bezoeken en ben zo bij
Roelie Vrieling betrokken geraakt. In fei-
te liep haar leven toen al op het einde.
Op 15 juli is ze overleden. Dat ze rust
moge vinden in de vrede van God.

Ds Wouter Slob

mw Sjaan Gidding

Op 30 juli overleed mw Sjaan Gidding —
van der Lugt. Nadat ze in november 100
jaar was geworden bleek dat ze wellicht
wel op reserves had geleefd. Nog lang
niet levensmoe, want ze genoot van
alles en iedereen om haar heen, bleek
de leeftijd toch te gaan spelen. Een kort
ziekbed is het geweest dat gelegenheid
bood om samen nog afscheid te nemen.
En een lang en dankbaar leven af te
sluiten. Veel fijne herinneringen konden
worden opgehaald bij de uitvaart op 5
augustus.

Sjaan Gidding was een makkelijk mens
voor wie het leven een cadeau leek te
zijn. Altijd met een twinkeling in haar
ogen ontving ze wat ze krijgen mocht: je
bezoek, aandacht en contact.

Goed had ze het met haar man Arend
met wie ze lang getrouwd is geweest.
Goed had ze het ook met de kinderen
en later kleinkinderen en nog weer laten
achterkleinkinderen.

We lazen de toepasselijk psalm 131, en
hebben afscheid genomen in een dienst
van woord en gebed.

Ds Wouter Slob

dhr Arie Abraham Kooy

Een aantal weken heeft Arie Kooy

in Dekkerswald gelegen en heeft er
langzaam het leven los moeten laten.
Op 2 augustus is hij overleden. We
hebben afscheid genomen van Arie in
een dienst in de Maranathakerk, de kerk
waar hij zo dikwijls is geweest en nog
kort voor zijn opname aanwezig was.
Arie was als kweker vanuit IJsselmon-
de in Hees terecht gekomen en heeft
lang de kwekerij Novio bestierd. De
crypthantus werd de specialiteit van de
kwekerij; een tropische plant die niet
iedereen bij naam zal kennen, maar
zeker kent.

Op de rouwkaart stond een flinke lijst
eigenschappen vermeld. lk voeg er de
mijne aan toe: guitig. Mild en met humor
stond hij in de wereld. Speels was hij
altijd wel geweest, maar het milde was
zeker na het overlijden van zijn vrouw
Corrie sterker op de voorgrond getre-
den. Toen moest hij immers ‘vader en
moeder tegelijk’ zijn. Het heeft hem
ongetwijfeld goed gedaan!

Met mooi weer konden we na de dienst
samen zijn in de tuin van de kerk, waar-
na we hem in besloten kring in het graf
van Corrie hebben bijgezet.

Ds Wouter Slob
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Bij de diensten

Op zondag 31 augustus gaat mw ds Ella
Kamper voor in de Ontmoetingskerk.
De dienst begint om 10.30 uur.

Waar is Gods Geest? Niet een wan-
hoopsvraag, maar een handvat om in
beweging te komen! Op 7 september
trappen we het seizoen af met de start-
zondag. De dienst wordt mee voorbe-
reid door de werkgroep Pastoraat.

De dienst begint om 9.30 uur in de
Maranathakerk. Ds Slob is voorganger.

Op 14 september is een Ontmoetings-
viering in de Ontmoetingskerk. Pastor
Els Geelen en mw Hettie Oudelaar
gaan daarin voor; deze dienst begint
om 10.30 uur.

In Beek bedient ds Slob het avondmaal.
We lezen deze zondag volgens rooster
uit 1 Timotheus 1: 12-17 en komen naar
aanleiding van de gespreksgroep ook te
spreken over ‘thuiskomen’. De dienst in
Beek begint om 10.00 uur

Op 21 september kerken we in de
Maranathakerk. Medewerking wordt
gegeven door de cantorij. We lezen uit
1 Timotedus 2: 1-8, een brief op naam
van Paulus maar vast pas na diens
dood geschreven. Daarom echter niet
minder interessant! Voorganger is ds
Slob

Op woensdag 24 september staan we
stil bij de Week van de Vrede in een
avonddienst die om 19.30 uur begint.
Pastor Joska van der Meer gaat er in
voor, medewerking wordt verleend door
de cantorij. Helaas is er nog altijd meer
dan genoeg om voor te bidden!

De dienst is in de Ontmoetingskerk.

28 september is er een werkgroepen-
dienst en zal het zingen centraal staan:
er is een verzoekzangdienst gepland.
Heerlijk elkaars lievelingsliederen zin-
gen! De dienst is in de Ontmoetingskerk
en begint om 9.30 uur.

Op 5 oktober vieren we in de Ontmoe-
tingskerk het avondmaal. Medewerking
wordt verleend door de cantorij.

Ds Slob is voorganger. Deze dienst
begint om 9.30 uur.

Bij onze predikant Wouter Slob is een
gift van 40 euro binnengekomen voor
de kerk.

Ook is 100 euro ontvangen van familie
G. na een afscheid. Hartelijk dank!

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Op 3 juli was de laatste bijeenkomst
voor de zomerperiode.

We hebben bij de Vincentius Vereniging
Nijmegen in hun pand aan Horstacker
14-51 in Lindenholt van een 3-gangen
diner genoten. De kookploeg had heel
lekker voor ons gekookt. We werden
ontvangen met een feestelijke alcohol-
vrije cocktail en hebben heerlijk gegeten
met als slot een kopje koffie met een
lekker soesje. Het was een zeer ge-
slaagde avond.

Na een mooie zomerse periode gaan

we op donderdag 25 september weer

van start met de maandelijkse bijeen-
komsten voor onze oudere gemeente-
leden.

U bent welkom om 14.00 uur. We begin-
nen dan eerst met een kopje koffie of
thee met een lekkere traktatie. Daarna
komt de heer Dijkhuizen.

De heer Dijkhuizen is imker. Hij houdt
zich bezig met het houden en verzor-
gen van bijen, voornamelijk voor de
productie van honing, maar ook voor
andere bijenproducten zoals bijenwas
en stuifmeel, en voor de bestuiving van
planten. Hij neemt een aantal attributen
mee, die hij hierbij gebruikt. Het wordt
vast weer een interessante middag.

We hebben twee giften van € 15,-- mo-
gen ontvangen. Wij willen de gevers
heel hartelijk bedanken.

Wij hopen u allemaal weer te zien op 25
september.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik op uitstapje van 17 juni
naar Buurderij De Lage Hof

Dit agrarisch museum in Overasselt
beschikt over diverse gebouwen, een
moestuin, een huiskamercafé en terras.
Het is een heel fijne dag geweest.

Vorig jaar waren we ook hier te gast. En
ook nu betoonden de vrijwilligers van de
buurderij zich uitstekende gastvrouwen
en gastheren! We werden verwend met
heerlijk appelgebak en ook de lunch

liet weer niets te wensen over. Waar

we op gehoopt hadden, is werkelijkheid
geworden: het was een stralende dag
i.t.t. vorig jaar, toen het de hele dag hard
regende. De enkelingen, die vorig jaar

de regen getrotseerd hadden, zijn nu in
de boerderij rondgeleid. Nu hebben de
meesten op het erf en in de bijgebou-
wen de interessante uitleg gevolgd over
gebruiken en gebruiksvoorwerpen op de
boerderij en verhalen, daaraan verbon-
den. Wat een werk werd er verzet op de
akkers, in de bakkerij, het karnhuis, de
smederij en aan het weefgetouw. Nog
steeds worden deze ambachten hier uit-
gevoerd, maandelijks ook voor publiek.

Na de lunch heeft Jack Vermeulen op
zijn accordeon en keyboard z6 enthou-
siasmerend gespeeld, dat menigeen
niet stil kon blijven zitten en zich met
veel plezier op de dansvloer heeft
gewaagd. Op de stoelen haakten we
ook in om zittend mee te swingen.

Om 4 uur was het tijd om huiswaarts

te keren. Heel fijn, dat zich voldoende
chauffeurs beschikbaar hadden gesteld
om iedereen comfortabel uit en thuis te
brengen!
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In memoriam

Op 30 juli is Sjaan Gidding overleden.
Sjaan en de kerk: ze deed met alles
mee. Ze zong met haar tenorstem in de
cantorij, deed opgewekt, maar serieus
mee met de gesprekskring. Altijd
bezocht ze de PVD-ouderenmiddagen.
Haar dichtbij wonende dochter reed
haar vaak naar de kerk, ging ook mee
met busreisjes en Nancy en Paul Koers
waren ook altijd bereid om haar naar
de kerk te brengen, waarvoor ze heel
dankbaar was, want Sjaan sloeg geen
kerkdienst over zolang ze de kracht er
nog voor had. Ze is 100 jaar geworden.
Haar laatste jaren werd ze liefdevol
verzorgd in Zorgcentrum Alde Steeg in
Beuningen.

Op 2 augustus overleed Arie Kooy.
Ook Arie Kooy was zo’n trouw en ge-
waardeerd gemeentelid. Betrouwbaar
in alles wat hij deed. Trouw naar de
ouderenmiddagen, trouw naar de kerk,
hoe moeizaam de laatste tijd ook.
Klagen deed hij niet. W&l memoreren
over zijn tuinderij &n over Corrie of het
wonen in dat lege huis. Het heeft hem
goed gedaan om met zijn dochter een
paar maanden geleden nog een keer
naar het huisje in Biggekerke op Wal-
cheren te gaan. Daar, waar hij met het

gezin en later alleen met Corrie genoot
van zon, zee, strand en landschap. Hij
had zijn hart eraan verpand, zei hij.

Wij, medewerksters van de PVD, ge-
denken Sjaan en Arie met veel respect.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Hun familie wensen we toe, dat alle
mooie herinneringen het verdriet en
gemis kunnen verzachten.

Nieuw seizoen 2025/2026

Als u, die dit leest, niet bekend bent
met de maandelijkse middagbijeen-
komsten van ouderen, georganiseerd
door de Protestantse Vrouwendienst
(vaak aangeduid met P.V.D.), dan kunt u
informatie inwinnen op de website van
de Maranathakerk of bij Addie Wanders
(zie naam en telefoonnummer onder dit
bericht).

Kort gezegd: op de 3e dinsdag van elke
maand is er voor 65-plussers een ge-
zellige bijeenkomst in de grote zaal van
de kerk. Kom eens een kijkje nemen!
Misschien vindt u het leuk om samen
met een vriend(in) of kennis te komen,
die we ook van harte welkom heten, als
hij/zij geen lid is van onze kerk.

De eerste middag zal gehouden worden
op dinsdag 9 september om half 3; dat
is de 2e dinsdag van de maand, omdat

we u de gelegenheid niet willen ontne-
men om Prinsjesdag t.v.-kijkend mee te
beleven.

Zoals elk jaar is er bij de opening van
het seizoen ruimschoots de tijd om bele-
venissen met elkaar te delen. We willen
er deze keer een spelletjesmiddag van
maken. De ons bekende bezoekers
krijgen voor die tijd een persoonlijke
uitnodiging.

U gaat na deze eerste bijeenkomst niet
naar huis zonder het traditionele brood-
je kroket. Deze middag duurt daarom
iets langer dan gewoonlijk, maar zal
rond 17.00 uur afgelopen zijn.

Jaarrooster 2025/2026

Voor wie het handig vindt om de
PVD-bijeenkomsten tot en met decem-
ber al in zijn/haar agenda te noteren,
dan zijn dit onze ingeroosterde data:
Dinsdag 9 september, 21 oktober, 18
november, 16 december,

Wij hopen u in september weer te ont-
moeten.

Met een hartelijke groet, namens ons
allen,

Addie Wanders, tel. 024 355 84 71
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com

3 augustus in de Ontmoetingskerk: dopeling Kiyano de Geus
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Het belang van het gesprek tussen joden en christenen

Integraal overgenomen uit de nieuwsbrief van de Protestant-
se Kerk in Nederland (PKN) d.d. 23 juli 2025

“Ken je elkaar niet, dan krijg je een hekel aan elkaar”, zegt
rabbijn Hans Groenewoudt. Om die reden is hij regelmatig te
gast bij christenen. Dat is belangrijk, vindt Groenewoudt die
verbonden is aan de orthodox-joodse gemeente in Amstel-
veen. Zo spreekt hij over zijn geloof op kerkelijke bijeen-
komsten, bezoekt hij christelijke scholen of gaat hij, zoals
vandaag het geval is, in gesprek met een predikant. Bij hem
aan tafel zit Winanda de Vroe, voorganger in de protestantse
gemeente in het Brabantse Oisterwijk. Samen hebben ze het
over het belang van het gesprek tussen joden en christenen.

We delen geschiedenis

“We delen een geschiedenis van een paar duizend jaar en
daarin hebben we elkaar niet altijd gevonden”, zegt Groene-
woudt met gevoel voor understatement. Winanda de Vroe, die
naast theoloog ook historicus is, schudt haar hoofd: “Ik kan
me heel goed voorstellen dat heel veel joden zeggen: ‘Mooi,
zo'n dialoog, maar daar heb ik helemaal geen trek meer in.
We hebben als christenen een heel kwalijke geschiedenis
van christelijk antisemitisme.” Christelijke kerken waren dik-
wijls ronduit antisemitisch. Zo zouden christenen bijvoorbeeld
de plek van de Joden in Gods heilsplan hebben ingenomen.
Ook probeerden christenen Joden te bekeren tot het christen-
dom, een praktijk die hier en daar nog steeds bestaat.

Het verleden weegt voor haar zwaar, vertelt De Vroe. “lk
draag als predikant in die zin ook een verantwoordelijkheid
met mij mee.” Juist daarom is een blijvend gesprek noodzaak,
vult Groenewoudt aan. “Laten we nu proberen om te praten
en kijken of dat wat wordt. Niet om elkaar ergens van te over-
tuigen, maar om te erkennen dat we met elkaar veel jaren
geschiedenis delen. Niet altijd een fijn verleden, maar toch.”

Gevaarlijk

Voor De Vroe is er ook een duidelijke inhoudelijke reden om
het gesprek met joden aan te gaan. Ze vertelt dat ze zich al
jaren verdiept in de joodse wortels van het christendom. Ze
legt uit dat ze als theoloog tot de conclusie is gekomen dat
christenen de Bijbel niet kunnen begrijpen zonder kennis van
het jodendom en de joodse geschiedenis. “We zijn als chris-
telijke kerk schatplichtig aan het jodendom. Helaas zijn we in
de loop van de geschiedenis uit elkaar gegroeid.”

De Vroe licht haar stellingname toe aan de hand van een
voorbeeld. “Jezus is in het christendom vaak een vergeeste-
lijkte figuur, maar hij was ook een Joodse rabbi die gewoon
op aarde heeft rondgelopen, iets wat we wat mij betreft echt
beter moeten beseffen.” De kerk kan niet zonder kennis van
de synagoge, stelt de Vroe. Want zonder erkenning van die
joodse basis van het christelijke geloof ontstaat er in haar
ogen een beeld van Jezus dat losgekoppeld is van de oor-
sprong. “Wat gevaarlijk is, ook gezien de geschiedenis van
het antisemitisme binnen het christendom.”

Kennis

Christenen kwamen al vroeg in hun bestaan met de rug naar
het jodendom te staan. En het anti-joodse sentiment volgde
snel, aldus De Vroe. Ze ziet daarvan al tekenen in het Nieuwe
Testament. Ze legt uit dat ze veel moeite heeft met bepaalde
teksten, bijvoorbeeld de passages waarin de schrijver farizee-
en als schijnheilig wegzet. “Jezus heeft zijn opleiding genoten
bij de farizeeén en staat ook in die traditie”, zegt ze. “Dit soort
zaken maken deze teksten moeilijk om te duiden. Ze vragen
een uitleg die te uitgebreid is voor de zondagse overdenking.”
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Rabbijn Groenewoudt waardeert de kennis van De Vroe op
het gebied van het jodendom. Zijn vertrouwdheid met het
christendom steekt daar wat bleekjes bij af. “De waarheid is
dat ik alleen maar een joodse opleiding heb, dus van mij kun
je niet veel anders verwachten dan de joodse visie op dingen.’
Religieuze voorschriften zijn daarbij ook een beletsel. Zo
schuiven er weleens christenen aan in de sjoel, maar verlang
niet dat Groenewoudt daarna gezangen mee gaat zingen in
een protestantse kerk. “We hebben in onze synagoge regel-
matig bezoek en dat is geen probleem. Maar wij gaan zelf niet
naar een kerkdienst. Dat mogen wij niet.” Volgens de Thora is
het verboden om deel te nemen aan religieuze activiteiten van
andere religies, dus ook christelijke.

”

Solidariteit

Voor de rabbijn zijn in de onderlinge dialoog vooral andere za-
ken belangrijk. En dat heeft hiermee te maken: een minderheid
van Nederland rekent zich nog tot een religieuze groepering.
Samen optrekken met mensen die een vergelijkbare visie de-
len is cruciaal, zeker waar het gaat om zaken die op onbegrip
in de buitenwereld kunnen stuiten. “We zijn als joden een

heel kleine minderheid in ons land”, zegt Groenewoudt. “Ook
daarom zoeken we gelijkgestemden, we moeten wel.” Neem
bijvoorbeeld de positie van joods onderwijs in Nederland. “Dat
is, als je kijkt naar de wensen van de overheid, soms moeilijk.”
Zowel joodse als christelijke scholen krijgen van de politiek en
de inspectie regelmatig kritiek dat hun opvattingen niet altijd
stroken met de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt.
“Op dit vlak hebben we veel aan de samenwerking met het
christelijk bijzonder onderwijs. Met anderen kunnen we onze
positie behouden en verstevigen.”

De Vroe knikt instemmend bij de woorden van Groenewoudt.
Ze beschouwt solidariteit met joden en hun religie als essen-
tieel. Om die reden vindt ze het belangrijk dat haar kerk zich
‘onopgeefbaar verbonden’ verklaart met ‘het volk van Israél’.
De Vroe doelt daarmee op een passage in de kerkorde van de
Protestantse Kerk waar dit letterlijk zo staat. Het is een passa-
ge waarover tot verdriet en ergernis van De Vroe regelmatig
discussie woedt in de kerk. “De manier waarop soms naar
Israél wordt gekeken en individuele joden verantwoordelijk
worden gemaakt voor wat daar politiek gebeurt, vind ik echt
een schande. Ja, ik maak me daar ook boos over.”

Bijbedoeling
Groenewoudt is positief verrast door de woorden van De Vroe.
“Niet iedereen staat in deze discussie zoals u”, zegt hij. De
Vroe knikt. “Ik voel het als mijn taak om te zorgen dat joden
en christenen weer dichter bij elkaar komen”, zegt ze. Wel is
het zo, verzucht ze, dat de weg van het onderlinge gesprek
af en toe glibberig is. Want waar gaat solidariteit en belang-
stelling over in aloude christelijke bekeerdrift? Want ja, ze
komt helaas ook predikanten tegen bij wie ze een verborgen
agenda vermoedt. “Dan denk ik aan sommige evangelische en
orthodox-protestantse collega’s. Dan is het van ‘ja, het hoort
bij Gods plan dat de joden terugkeren naar Israél en dat zij ook
Jezus als Messias gaan zien'. Daar heb ik heel veel moeite
mee. Dat kan écht niet. Wij mensen weten toch niet exact wat
Gods heilsplan is? |k laat dat over aan de Eeuwige.”
Wat doet Groenewoudt als hij christenen ontmoet met een
bijbedoeling? Resoluut: “Op het moment dat ik het gevoel heb
dat de christenen zoiets van mij willen, dan gaat de deur dicht.
Daar doen wij niet aan mee, dat willen we niet. Maar met el-
kaar optrekken, elkaar helpen, ideeén uitwisselen? Dat is 100
procent geen enkel probleem.”

Gerrit-dan Kleinjan



Over & Weer

Kringwerk seizoen 2025 - 2026

Inleidingscursus Geloof

Waar gaat het nu precies over met dat geloof? Is God een
man met een baard? En Jezus iemand die altijd aardig was,
of nog is? En wat betekent de Heilige Geest? Moet je de
Bijbel letterlijk nemen; of serieus? Hoe vaak mag je naar de
kerk? En wat kan geloven in het dagelijks leven betekenen?
Vragen die te maken met kerk en geloof, vragen waar ook
nog eens vast verschillende antwoorden op mogelijk zijn.
Vragen die ons kunnen helpen om nader met het christelijk
geloof in aanraking te komen. Om er mee kennis te maken,
of misschien wel te verdiepen.

We geinteresseerd is, kan zich aansluiten bij een gespreks-
groep die komend seizoen van start gaat.

Data: 6 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec, 15 dec, 5 jan,

19 jan, 2 feb, 16 feb, 2 mr, 26 mrt.

Gespreksgroep 20/30

Studie net klaar of afrondend. Beginnende baan en carriere,
al of niet met partner, kinderen of denkend daaraan. En dan:
kerk, geloof en God? Hoe past dat in je leven, past het wel
in onze (post-)moderne tijd? In deze groep delen we onze
vragen, onze twijfels, maar zeker ook onder verwachtingen,
overtuigingen, hoop en vreugdes. En inspireren we elkaar.
De groep wordt geleid door pastor Joska van der Meer en
ds Wouter Slob.

Aftrap: 3 september om 18.30 uur, maaltijd bij Wouter Slob
Overige data (steeds van 20-22 uur in de Maranathakerk):
15 okt, 19 nov, 17 dec, 21 jan, 18 feb, 18 mrt, 15 apr, 20 mei,
17 juni

Filosofiekring

Door de eeuwen heen, hebben geloof en denken elkaar
steeds beinvloed. Filosofie en theologie liggen dicht bij
elkaar en zijn in de geschiedenis dikwijls met elkaar in
verband gebracht. Soms in elkaars verlengde, soms als
tegenpolen. In deze kring bespreken we maandelijks een
filosofisch onderwerp, thema of denker en brengen dat in
de aansluitende discussie met ons eigen denken in ver-
band. We sluiten de reeks af met een zogeheten Socratisch
gesprek. Inleider is Wouter Slob, soms afgewisseld met een
deskundige.

De avonden zijn steeds in de Maranathakerk van 20-22 uur:
18 sept, 23 okt, 20 nov, 22 jan, 19 feb, 19 mrt, 23 apr, 28 mei
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Sommige data zijn onder voorbehoud.
Actuele informatie via de website of
nieuwsbrief.

Dinsdagmorgenkring

Gewoonlijk op de tweede dinsdagochtend van de maand
komt de gelijknamige kring samen in de Maranathakerk.
De ochtenden beginnen om 10.00 en duren tot 11.30 uur.
We bespreken onderwerpen die ons interesseren en per
keer bekijken we wat we komende samenkomst bespreken.
Het programma is daarmee dus ook afhankelijk van hoe de
gesprekken lopen.

Data: 9 sept, 7 okt, 11 nov, 9 dec, 13 jan, 10 feb, 10 mrt,

7 apr, 12 mei, 9 juni

Studentencatechese

Op verzoek van de studentenverenigingen verzorgt de PG
samen met NGK een catechesereeks van twaalf samen-
komsten. Informatieve avonden worden afgewisseld met
verdiepende gesprekken. De deelnemers oriénteren zich op
het christelijk geloof en willen zich soms op deze wijze voor-
bereiden op het doen van belijdenis. Binnen de christelijke
studentenverenigingen wordt deze reeks aangeboden, maar
ook anderen die zich door de opzet voelen aangesproken
zijn natuurlijk van harte welkom.

Data (steeds van 20-22 Maranathakerk): 29 spt, 13 okt, 27
okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec, 22 dec, 12 jan, 26 jan, 9 feb, 23
feb, 9 mrt

Bijbelkring Beek

In Beek ontmoeten we elkaar iedere maand in de zondagse
kerkdienst of bij de Taizé-vespers of wandelingen. Maar ook
kunnen we elkaar ontmoeten bij Bijbelkring die maandelijks
wordt gehouden. Komend seizoen bespreken we het boek
Eindelijk Thuis van Henri Nouwen. We komen samen bij
Corrie van Doorn, Hermelijnstraat 20, Beek.

Data (steeds op maandagen van 14.00-15.30 uur):

13 okt, 17 nov, 15 dec, 12 jan, 9 feb, 16 mrt, 20 apr, 18 mei

Catechese 13-15

In het programma KidCat komen kinderen in aanraking met
het christelijk geloof. Eenmaal op de middelbare school

is het tijd voor wat steviger kost. Op verzoek van ouders
starten we komend seizoen met catechisatiebijeenkomsten.
Waar gaat het geloof over? Hoe zit de Bijbel in elkaar? Wat
heb je aan geloof? Als er eigen vragen leven, nemen we die
zeker mee.

Data (steeds van 19.30-20.30 uur bij ds Wouter Slob):

1 okt, 5 nov, 3 dec, 7 jan, 4 feb, 4 mrt, 1 apr, 13 mei, 10 juni

Groep 16-20

Voor de wat oudere tieners zijn geloof en kerk zeker niet
zomaar vanzelfsprekend. En is het ook niet gemakkelijk om
leeftijdsgenoten te treffen met wie je er over van gedachten
kunt wisselen. We spreken over allerlei onderwerpen en ver-
volgend het gesprek van de vorige samenkomst geregeld.
Data (steeds van 19.30-21.00 uur bij ds Wouter Slob):

9 okt, 6 nov, 11 dec, 15 jan, 26 feb, 6 mrt, 30 apr, 11 juni
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‘Dromen van een nieuwe morgen’

Al enkele jaren wordt er met een groep een boek gelezen

in de huiskamer van de Dominicuskerk (Molkenboerstraat).
De organisatie hiervan ligt bij Dominicanen024, mensen

die zich in en om Nijmegen verbonden hebben aan de
dominicaanse spiritualiteit. Vanaf september 2025 wordt het
boek ‘Dromen van een nieuwe morgen: thuiskomen in een
vernieuwd christendom’ van Tomas Halik gelezen.

Dromen van
een nieuwe
morgen

In ‘Dromen van een nieuwe morgen’ ontvouwt de Tsjechi-
sche priester en hoogleraar Tomas Halik zijn visie op een
barmhartige kerk, die de tekenen van de tijd verstaat.

Zo kan ze te midden van de wereldcrises moedig haar
verantwoordelijkheid nemen door de therapeutische kracht
van het geloof voor het voetlicht te brengen.

De Kerk moet haar identiteit niet verliezen, maar die op een
nieuwe en diepere manier gaan verstaan. In dit vervolg op
‘Denamiddag van het christendom’ droomt Halik van een
christendom voor alle zoekers. Een getuigenis vol hoop!

We komen eens per maand bijeen, en in de loop
van het jaar bereidt iedere deelnemer een avond
voor. In de bijeenkomsten wordt gesproken over
verduidelijking van de tekst, een discussie aange-

Notulist gezocht voor Kerkenraad

Ondergetekende als scriba krijgt de laatste tijd steeds meer
codrdinerende taken op zijn bordje. Je zou kunnen zeggen
dat dit in de loop van de tijd zo groeit. Maar de grens is nu
misschien wel aan het overschrijden...

Om een paar taken te noemen die er bij gekomen zijn: de
opschoning van het gigantische en onordelijke kerkarchief,
de opstart van de Kerngroep Beleidsplan 2026 — 2036, de
coordinatie van VOG-aanvragen voor al onze vrijwilligers,
het voorzitterschap van de werkgroep Communicatie en het
regelmatig aanleveren van kopij voor ons kerkblad. En dit al-
lemaal naast de ‘gewone’ secretaristaken. Eigenlijk zou een
aantal van deze extra bijkomende activiteiten door andere
vrijwilligers gedaan kunnen en moeten worden...

Eén van de gewone secretaristaken is het notuleren van de
vergaderingen van de Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad.
Het vergadercircuit is redelijk druk en vereist daardoor regel-
matig notuleerwerk. In veel protestantse gemeenten is een
tweede secretaris werkzaam, juist voor het notuleren.

Bij ons niet.

Mijn taak zou een stuk lichter worden, als er een gemeente-
lid zou opstaan die dat notulenwerk voor haar/zijn rekening
zou willen nemen. Het zou mij behoorlijk ontzorgen!

Daarom doe ik een zwaar beroep op de gemeente.

Is er een vrijwilliger die de notulen op zich zou willen gaan
nemen? Zeg niet te snel: “dat kan ik niet”. Je kunt het name-
lijk wel, alleen moet je erin groeien. Je hoeft geen ambts-
drager te worden voor deze taak. Wel is het bijwonen van
vergaderingen avondwerk, de aantekeningen uitwerken tot
verslagen niet.

Misschien wil je alleen notuleren voor de (grote) Kerkenraad
(4x per jaar) of uitsluitend voor de Kleine Kerkenraad (6 x per
jaar)? Misschien toch allebei? En uiteraard help ik je om op
weg te gaan.

Ik probeer mij naar de gemeente toe maximaal in te zetten,
nu hoop ik vurig dat iets van de ‘drukte’ in mijn scriba-werk
met een ander gemeentelid gedeeld kan worden. Een stukje
medeverantwoordelijkheid nemen.
Mail mij of trek mij aan m'n jasje (zie voorlaatste pagina van
O&W voor de contactgegevens).

Gerbrand Hoek, scriba

Opbrengst diaconale collecten

zwengeld over de boodschap, en de verbinding

gelegd naar de eigen geloofsbeleving. datum | collectedosl opbrengst
6 april | Zending (Golfstaten): bijbelverhalen € 149,50
We komen bijeen van 19 tot 21 uur op woensdag 13 april | Missionair werk NL: kansen met Pasen € 208,42
24 september, 28 oktober, 19 november 2025, 20 april | Huis van Compassie €415,97
21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april en 27 april | Diaconie: Algemeen werk €177,70
eventueel 20 mei 2026. 4 mei | Noodhulp Soedanese vluchtelingen € 315,60
11 mei | Diaconie: Algemeen Werk € 226,00
Aanmelding tot 18 september via een mailtje aan 18 mei | Het Kruispunt €176,70
Hans Hamers: hhamers@glazenkamp.net 25 mei | Schuldhulpmaatje € 208,05
De groep kan maximaal 15 personen hebben. Het 1 juni Diaconie: Algemeen Werk €127.80
boek moet zelf worden aarlmlgeschaft. Voc_)r deI§k|pg 8 juni | Zending (Myanmar): jongeren met trauma € 362,40
van de kosten wordt een bijdrage naar eigen inzicht — - .
gevraagd. 15 !un! Dllaconle: Alge.meen Werk : i € 180,45
22 juni | Binnenlands diaconaat: tehuis viluchtelingen € 137,71
29 juni | Stichting Gast € 98,25
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Boekenmarkt in Stevenskerk SG«M@@}VY\ («S\, %@4\%4\

Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 13 en Velden vol worteltjes en sla
zondag 14 september 2025 is er een grote tweedehands
boekenmarkt georganiseerd door de werkgroep diaconie

van de Stadskerk. “En kleine vogeltjes zou je toch ook maken zeker? Want
die zitten altijd zo mooi te zingen in mijn boom en dat is zo

We hebben een zeer ruim aanbod van boeken in diverse gezellig wakker worden.”

genres met prijzen vanaf 50 eurocent.

Let op: alleen betalen met contact geld! Pin is niet mogelijk. “Zeker, die moeten er ook bij.”

“Hallo, en ik dan?”

Eekhoorn en Konijn kijken verbaasd om zich heen. Waar
komt die stem vandaan? En dan zien ze in het meertje een
kop uit het water steken. “O, dat is Visje”, zegt Eekhoorn.

“Ik hoorde je wel, hoor! Je zit allemaal dieren te maken,
maar allemaal van de kant.” zegt Visje.

“Wat bedoel je met de kant? Ik begrijp het niet.”

“Nou, jullie staan aan de kant en ik zit in het water, slimpie”,
lacht Visje.

T —-'.-'_. y ® i:- -'*' 2 L.{"
De hele opbrengst is voor het project VERSCHILMAKERS
van het Huis van Compassie in Nijmegen. Verschilmakers
zijn de jonge vrijwilligers betrokken bij projecten in en buiten
het Huis van Compassie. Deze enthousiaste groep jonge
mensen zet zich in voor allerlei activiteiten. Voor hen een
plek waar ze elkaar in een fijne sfeer kunnen ontmoeten,
hun talenten ontdekken, zich kunnen ontwikkelen en een
ander een handje helpen.

Openingstijden: zaterdag 13 september: 10 - 17 uur
zondag 14 september: 11 — 17 uur

Hebreeuwse miniaturen D1t7w

Brooche
Wie bijvoorbeeld een bakje baklava bestelt bij de bekende
bakkerij Bereket ontmoet een woord dat heel wat taal-

grenzen heeft weten te overschrijden. Bereket (spreek uit: “Doe maar niet zo brutaal tegen Konijn! Anders maakt hij

béreket) is Turks en betekent iets als zegen, overvloed. misschien helemaal geen vissen.” zegt Eekhoorn.

Bereket is in het Turks terechtgekomen vanuit het Ara-

bisch. Daar heeft het de vorm baraka, met dezelfde positie- “O, sorry hoor, ik wist niet dat je zo gauw boos werd, Ik

ve betekenis. maakte maar een grapje.” roept Visje viug.

Ook in het Hebreeuws komt het voor, als beracha. “Weet je dat er ook giga grote vissen zijn met heel veel

Al in de Bijbel vind je het op tientallen plaatsen, waarvan scherpe tanden?” vraagt Eekhoorn.

de eerste Genesis 12:2 is. God zegt daar tegen Abram:

‘een bron van zegen zul je zijn’. De Hebreeuwse naam “Nou, die maak ik mooi niet, alleen maar kleine visjes en

Baroech en de Arabische naam Moebarak bevatten allebei ze moeten wel een beetje lief zijn”, lacht Konijn.

de Semitische kern van dit woord: de letters b-r-k. “Maar weet je wat ik net bedenk? Al die konijnen moeten
ook genoeg te eten hebben, dus ik maak ook hele velden

In het Jiddisch heeft beracha, gekleurd door de Asjkena- vol worteltjes en sla.”

zische of Hoogduitse uitspraak van het Hebreeuws, een

plek gevonden in de vorm brooche (rijmt op ‘droge’). Een Michéle en Hetty

bekend gezegde luidt: mazzel en brooche voor de hele

e (fanv:i\i\i:\):arianverheii.nllrt:t?rsegﬂa?ei:i:itr:;etzrgg G eef va n da a g vo or
de kerk van morgen
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Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28

e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen

Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)

e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans

Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIUMEGEN

Algemene adressen

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,

tel: (024) 354 1133 /06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’)

Bereikbaarheid pastoraat
Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’

Auto-ophaaldienst: Annelotte de
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeiiskerk
Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande

e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Voor diaconale hulpvragen:
tel. tel. 06 - 426 945 of
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a

ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Codrdinatie: prof. dr. em. M. Matthias
e-mail: mmatthias@pthu.nl

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97

e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,

e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl

tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama
Daniélla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen
Ron Visser
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl
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- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 14 september aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Dit nummer verschijnt 1e week oktober.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers:

Sabine Schols (vormgeving / redactie),
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:
NLO4 INGB 0000 1264 36

ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting 2025

&

* nr7-zondag 14 september
* nr 8 -zondag 26 oktober
* nr9 -zondag 30 november



Bij de tijd

Het is ieder jaar weer een flinke klus.
En één van de weinige klussen waar ik
altijd weer tegen op zie. Het predikant-
schap past mij als een handschoen en
er is maar weinig aan het werk dat ik
niet leuk vind. Maar het plannen van het
komend seizoen hoort daar wel bij.

En stel ik ook uit, stel ik vast.

Ik zal niet mijn toevlucht nemen tot flauwe

smoezen. Zou plannen het belemmeren van het ‘vrije
waaien van de Geest’ kunnen zijn? Ik vrees dat dat toch niet
mijn blokkade veroorzaakt. Het zal vast met mij te maken
hebben. lk laat dingen altijd wel graag op me af komen, om
daarin dan de ruimte te zoeken mijn weg te gaan.

Maar misschien heeft dat toch wel een soort spirituele
ondertoon. Want het heeft me ook tot het predikantschap
gebracht. Daar had ik wel concrete gedachten over: namelijk
dat ik dat nooit zou willen doen!

De Kerkenraad van de PGN Nijmegen/Landwijk wil jaarlijks
alle vrijwilligers bedanken en de waardering laten blijken.
Veel vrijwilligers hebben vrijdag 27 juni gehoor gegeven

aan de uitnodiging. Zie pagina 7 voor een verslag.

Heel sluw, vond ik zelf, had ik het doen
van belijdenis zelfs uitgesteld, zodat ik er
niet toevallig in zou kunnen rollen. Dat zou
nog een formeel probleem worden toen ik
eenmaal wel de roeping voelde.

Zo is het toch wel. Ondanks mijzelf, en met
de nodige officiéle hobbels, voel ik me op dit
pad gezet. En ik voel me er zeer wel bij. Als ik
alles van te voren had dichtgetimmerd, was deze
ruimte misschien wel afgesloten geweest. Hoe je ook
plant, dingen kunnen altijd onverwachte wendingen nemen.

Dat blijkt bij mijn jaarplanning ook altijd weer. Gedurende
het seizoen moet er altijd wel ergens iets worden bijgesteld.
Het behoedt ons voor systeemdwang. En maakt dat alles bij
de tijd blijft. En dat is goed.

Ds Wouter Slob



