
 
 

Ontmoetingskerk

De dienst op deze zondag wordt voorbereid en geleid door de Tienerkerk van de 
PGN en staat in het teken van de Tien Geboden.   
 

Ná de dienst is er om 10.30 uur een KerkPlus over  …….de Tien Geboden.  

Wij willen met een aantal jongeren in groepjes enkele van de Tien Geboden  

omkeren en kijken waar wijzelf en de samenleving ons in het spectrum tussen  

gebod en anti-gebod bevinden. 

 

Ontmoetingskerk, 29 juni, 10.30 

Het einde van het kerkseizoen nadert. Op 29 juni is er een oecumenische 

openluchtviering bij de Ontmoetingskerk. Het thema is dit keer ‘Dichter bij bomen’. 

De viering vindt voor een deel buiten plaats en bomen zullen een bijzondere rol 

spelen. Ons leek het leuk om dit jaar met een gezamenlijke lunch te eindigen. Als 

iedereen iets meeneemt, kunnen we delen en geven aan velen. Doet u / doen jullie 

mee? Geschikt om mee te nemen voor deze lunch zijn: kleine (krenten) bolletjes, 

brioches, cakejes, kleine hartige hapjes en dergelijke. Denk aan iets dat niet in de 

koelkast hoeft en niet opgewarmd hoeft te worden. Iets wat zo uitgedeeld kan 

worden. Voorafgaand aan de dienst kunt u uw gerechtje bij de keuken afgeven. We 

hopen u allen te zien op 29 juni.

 

  

Ds. Wouter Slob heeft de hele maand juni vakantie.  

Bij dringende kwesties kan een beroep worden gedaan op kerkelijk werker 

Marije Klijnsma,                          tel. 06 - 19 047 440  

en/of scriba Gerbrand Hoek,    tel. 024 356 51 77   of  06 16 300 328.

           Ontmoetingskerk  

Ook dit jaar willen we weer een wereldreis in Dukenburg maken tijdens de 

zomervakantie. Dit jaar met op vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur een zomerterras 

op het kerkplein én van 11.30 tot 13.00 uur in de Ontmoetingstuin een lunch met 

gerechten uit diverse landen en landstreken. Wilt u een middag een lunch verzorgen 

en informatie geven over een land(streek)? Laat het ons weten met een berichtje 

aan e.geelen@h3eenheid.nl.

 

  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46 

www.pkn-nijmegen.nl 

  
Arjan Mulder 

  
Ferdinand Sluijs 

  
De bloemen uit de dienst gaan met een 
hartelijke groet vanuit de gemeente  
naar ………… 
 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor Binnenlands 

diaconaat Nederland – Geef 

vluchtelingen een thuis 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN.  

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

 

  
29 juni Ontmoetingskerk  

10.30  Oecumenische Openluchtviering  

 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via  

ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 

 

mailto:ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl


 

  

Gemeente gaat staan 
Keren wij ons stil tot God 
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen en  
De Coventry kaars 
 
Zingen  Lied ELB 188 ‘k stel  mijn vertrouwen 

(kinderlied van de maand) 

                 

We zeggen tegen elkaar: 

Wees niet bang. Weet je het nog? 

Allen: Onze helper is de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Allen:  Die trouw is tot in eeuwigheid. 

Die niet in de steek laat waar Hij zelf mee is  

begonnen. 

Allen: Amen 

 

Goede God, 

kijk, hier zijn wij. 

Uw mensen, jong en oud, 

verdrietig of blij, moedig of bang, 

met veel vrienden of eenzaam, 

of dat alles tegelijk. 

Zo komen we bij U vandaag. 

Zie ons. Wees bij ons.  

Geef ons een goed uur. 

Allen: Amen 

  
Luister-, kijk- en meezinglied:  
  Breng ons samen   (Sela) 
 
Gemeente gaat zitten  

Allen: want zijn goede zorgen houden nooit op! 
 

Zingen:  Imagine John Lennon 
 
De kinderen blijven in de kerkzaal 
 

Exodus 20:  1-26  
uit de Bijbel voor kinderen 

 
Zingen:   Lied 311 Wij kiezen voor de  

    vrijheid  
  

 Matteus 22: 35-40 
uit de Bijbel in Gewone Taal 

 
Zingen: Lied 568 a Ubi Caritas  (Taizé versie)  
 

 

Orgelspel   

We willen samen bidden, na elk gebed gevolgd door 
acclamatie:  Lied 62 c   Stel je vertrouwen 
 

 
afgesloten door het gezamenlijk bidden van de 
woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen,  
laat Uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 

  

Gemeente gaat staan 

Zingen: Lied 320 Wie oren om te horen heeft 

gevolgd door driemaal gezongen Amen 


