
 
 

Zondagsnieuws 

Meelopen Peacewalk                                                  Stevenskerk, 19 april, 12.15 
Vanuit de Werkgroep Inspiratie stellen wij voor om met een groep aan te sluiten bij 
de International PeaceWalk - die momenteel in Europa gelopen wordt - met als doel: 
ontmoeting en dialoog tussen alle mensen van goede wil. Op 2 en 3 mei komt deze 
pelgrimswandeling langs Nijmegen. Op zaterdag 2 mei willen we vanuit de PGN 
meelopen van de Vredesvlam bij de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer 
Karelplein/van Trieststraat 14, Nijmegen naar Museumpark Orientalis, waar een 
programma van wat eten, ontmoeting en bezinning zal zijn. Vertrek rond 16.00 uur. 
Het is ook mogelijk op zondag 3 mei met de volgende etappe van de Peacewalk mee 
te lopen, van Orientalis naar Kleve. Je kunt de hele etappe lopen, of voor zover je 
wilt. Vertrektijd daar is nog niet duidelijk, maar de pelgrims ontbijten tot 09.30 uur. 
Dit is een mooie route voor mensen die trainen voor de Vierdaagse.  
Ter voorbereiding is er op vandaag om 12.30 uur een bijeenkomst in de Stevenskerk, 
en vanaf 14.00 uur wordt gewandeld naar het masker op Veur Lent. Daar kan de 
Vrijheidsduif van kunstenaar Andreas Hetfeld met vredeslinten worden omwikkeld. 
Ook daar willen we meelopen. Ga je met ons mee? Om 12.15 uur verzamelen we bij 
de ingang van de Stevenskerk. Er worden door de organisatie nog helpers gezocht. 
Je kunt ook financieel bijdragen. Zie voor meer info https://peacewalk.info . Wil je 
je bij ons aanmelden als je een of beide dagen mee wilt lopen? Dat kan per mail aan 
inspiratie@pkn-nijmegen.nl. Namens de werkgroep Inspiratie, Jeanette en Jenneke. 
 
Diaconale collecte volgende week                            Ontmoetingskerk, 26 apr 
Het doel zal anders zijn dan wat in Over & Weer vermeld staat. Op verzoek van de 
werkgroep Inspiratie is de eerste collecte dan voor de PeaceWalk.  
 
PVD Ontmoetingskerk                                              Vincentiushuis, 23 apr, 16.30 
Op donderdag 23 april gaan we naar de Vincentius Vereniging Nijmegen in hun pand 
aan de Horstacker 14-51 in Lindenholt om ons te laten verrassen door hun 
kookploeg. Zij zullen voor ons een drie-gangen diner klaarmaken. We worden daar 
om 16.30 uur verwacht. De Vincentius Vereniging Nijmegen is een grote 
vrijwilligersorganisatie en al jaren actief op het gebied van maatschappelijke 
dienstverlening. Hun doelstelling is om armoede en eenzaamheid in Nijmegen en 
omstreken te verzachten. Namens de Prot. Vrouwendienst, Wilja Rodenburg.  
 
 

Maranathakerk  
Steenbokstraat 86 
6531 TH Nijmegen 
024 - 355 45 20 
www.pkn-nijmegen.nl 

Voorgangers 
leden van gespreksgroep JIP 

Organist                       
Jenneke van de Streek 

Techniek  
Jeroen Cortjens, Bas van der Linden   

Kindernevendienst     
Marlies v Esschoten, Hendrik Jan Bosman 

Crèche                                              
Evelien Cortjens                                               

Koffieschenkers                                 
Melchior en Julius de Jonge                

Collectes  
De eerste collecte is voor het Kerkasiel in 
de Open Hof te Kampen.  

De tweede collecte is voor het 
onderhoud van de PGN-gebouwen.  

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 
collectezakken of via de banknummers 
van de diaconie en de kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
Nijmegen  NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  
NL74 INGB 0008 2451 43 

Dienst op zondag 26 april      
Ontmoetingskerk                                                   
09.30      ds. Wouter Slob 
 
Kopij  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  
Kopij voor het volgende nummer kunt u 
tot donderdag 12.00 uur e-mailen als 
tekstbestand zonder opmaak.  

Om het Zondagsnieuws digitaal te 
ontvangen of daarvoor af te melden 
mailt u ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 
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Welkom en zakelijke mededelingen  
 
A: Keren wij ons stil tot God   Gemeente gaat staan 
– Stilte – 
Aansteken van de tafelkaarsen en de Coventry kaars 
 
Zingen:            Lied 895 (Spaans) : 2x voorzang, 3x gemeente 
 
Openingswoorden                      
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van                             
 de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
G: Amen 
 
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
Gebed van toenadering 
   
Zingen:   Lied 126a : voorzang, refrein gemeente 
 
Gemeente gaat zitten  
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen                     
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Kyriegebed 
V: ………………..wij bidden zingend 
G:      Lied 301a 
 
Glorialied     Lied 103e  
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen:    Hoger dan de blauwe luchten 

 

 De kinderen steken hun lichtjes aan en nemen die mee 
 naar de nevendiensten en crèche 
 
 Groet   
 V: De Heer zal bij u zijn 
 G: De Heer zal u bewaren 
 
 Schriftlezing:  Petrus 1 : 17-23 
 
 Brieven aan Petrus, zes keer na 1 couplet van  
       Lied 801 
 en besloten met  de verzen 7 en 8 
 
 Dankgebed en voorbeden  
 V: …………………… wij bidden samen:   
 G: Heer, open onze harten en maak ons samen sterk  

 Stil gebed 

 gezamenlijk   Onze Vader (tekst uit NBV21) 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat Uw naam geheiligd worden,  
 laat Uw koninkrijk komen,  
 laat Uw wil gedaan worden  
 op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
 Vergeef ons onze schulden,  
 zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
 En breng ons niet in beproeving,  
 maar red ons van het kwaad.  
 Want aan U behoort het koningschap,  
 de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 
 Diaconale mededelingen  
 
 Collectes terwijl “Niemandsland” van Stef Bos klinkt 
 
 De kinderen komen terug uit de nevendiensten 
 
 Zingen:   Lied 630 
 
 Uitzending en Zegenbede 
 gevolgd door driemaal gezongen Amen.

2. Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij, kent hun tranen en hun pijn.    
  Ja, voor groten en voor kleinen wil de Heer een helper zijn. 

3. Daarom vragen wij eerbiedig, vouwen onze handjes saam:   
  Heer die altijd naar ons luistert, neem nu ons gebedje aan. Amen. 

Orde van dienst 
Maranathakerk, zondag 19 april 

“JIP schrijft Petrus” 


