
 
 

Ontmoetingskerk, 30 maart, 10.30 

Op zondag 30 maart willen we na de dienst in de Ontmoetingskerk, om 10.30 uur, 

kaarten maken met een hoopvolle Paasboodschap. We willen de kaarten later 

geven aan mensen in de wijk (in de buurt van de kerk).  We zijn tijdens de 

Werkgroependag alvast begonnen. Doe je mee? 

Je kan ook meedoen met het uitdelen. De datum daarvoor is waarschijnlijk zaterdag 

19 april, voor Pasen.  Een definitief bericht over tijd en plaats volgt nog.  

 

De oorlog in Oekraïne duurt al drie jaar en vrede is nog niet in zicht. Om de 

slachtoffers te blijven steunen en helpen, houdt de Antonius van Paduakerk deze 

maand een inzameling. Deze zondag, 30 maart,  van 11-12 uur,  kunt u  nog  

houdbare levensmiddelen en toiletartikelen afgeven bij de Antonius van Paduakerk 

(Groesbeekseweg 94 – 96).  

 Lukt het u niet om de spullen naar de Paduakerk te brengen, dan kunt u ze ook 

afgeven voor de dienst in de Ontmoetingskerk  

Voorbeelden van bruikbare spullen: tarwebloem, suiker, rijst, macaroni, pastasaus, 

zonnebloemolie, blikken/potten groenten, houdbare melk, zeep, tandpasta, 

tandenborstel, douchegel, shampoo, dikke kaarsen, lucifers, maandverband, 

verbandmiddelen  

 

Ontmoetingskerk, 31 maart, 20.00 

Aan het begin van de veertigdagentijd/vastentijd hebben we ons met een groep 

verdiept in honger doeken en zijn begonnen om er gezamenlijk één te maken. Op 

maandag 31 maart maken we het doek verder af in de Ontmoetingskerk, aanvang 

20.00 uur. Als u niet bij de eerste avond was, maar wel graag mee wilt doen, neem 

dan even contact op met Marije Klijnsma (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl). 

 

Ontmoetingskerk, 1 april, 10.00-11.30 

Elke eerste dinsdag van de maand is er een gezellige (oud-)medewerkers koffie van 

10.00 - 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. Gebleken is dat men het heel leuk vindt 

elkaar weer te ontmoeten. Alle (oud)medewerkers zijn welkom om aan te sluiten, 

deze keer op dinsdag 1 april. 
 

 
Onze voormalig diaconaal predikant, Paul Oosterhoff, maakte elk jaar met Pasen 

een glas-in-lood afbeelding met een gedicht.  Die glas-in-lood werken worden nu 

allemaal tentoongesteld in kerkgebouw de Schakel in Wijchen, Pius XII straat 85.  

Op de zondagen 30 maart, 6, 13 en 20 april is de expositie open van 14-16 uur.  

Wie weet vindt u het leuk om een keer te komen kijken. 

 

                                   Huis van Compassie/ Vlietstraat 20b, 11 apr, 19.45 

De filmcommissie  heeft een prachtige  film uitgezocht:  "My favourite  cake,"  

een veel geprezen Iraanse film uit 2024. 

De zeventig jarige weduwe Mahin, die graag de vrolijkheid  van Iran herinnert van 

vóór  de revolutie, gaat op zoek naar een leuke man voor een gezellige avond.  

Ze vindt Faramarz en om hem te verleiden bakt ze een Perzische liefdestaart met 

rozenbloesem en vanille.  Een film met een lach en een traan.... 

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek  te gaan en we drinken er iets 

bij.  De toegangsprijs is 7.50 euro of naar draagkracht . 
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De bloemen uit de dienst gaan met een 

hartelijke groet vanuit de gemeente naar  

…… 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor algemeen 

diaconaal werk.  

De tweede collecte is bestemd voor  

de PGN.  

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven via 

de PGN app, verkrijgbaar in 

de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

  
Via de QR code kunt u  

eenvoudig en anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 



 
 

 

                                               Ontmoetingskerk, 12 apr, 11.00 

Hoogste tijd om weer te starten met inzamelen voor de Klaasmarkt. 

Op 12 april van 11.00-13.00 uur zal de eerste inzameling van dit jaar zijn. 

Een paar vaste krachten van de inzamelploeg hebben helaas een stapje terug moeten 

doen. Daarom zoeken we nu voor 12 april (en liefst ook daarna) versterking.   

Voor 12 april zoeken we dus nog wat handjes: 

- Vrijwilliger met aanhanger of busje die op en neer wilt rijden naar de garage;    

   van 11.00-13.30 uur 

- Sjouwers;  van 11.00- tot (max) 14.00 uur 

- Sorteerders; om ingeleverde spullen te sorteren in de kerk,  11.00- (max)14.00 uur  

Meer info en/of aanmelden via klaasmarktdukenburg@gmail.com   

De Klaasmarkt staat gepland voor zaterdag 25 oktober. 

 

Ontmoetingskerk, 15 mrt – 11 apr 
Van 15 maart-11 april in de Tuinkamer en zaal A van de Ontmoetingskerk. 

Schilderen is één van de manieren waarop vluchtelingen de band met hun land van 

herkomst proberen te behouden. In deze expo kunt u een aantal werken bekijken 

en lezen over hun gedachten bij de werken.  

Deze expositie vormt een omlijsting bij twee muzikale voorstellingen waarin 

nieuwkomers van zich laten horen.  

1e  Het lied van de vluchteling, een Zwanenzang?:   op zondag 30 maart 

2e   Verhaal aan de Waal:   op maandagavond 7 april  

 

Een oratorium in drie bedrijven.              Ontmoetingskerk, 30 maart, 14.30-17.00  

De schola Karolus Magnus wil in samenwerking met de Ontmoetingskerk met een 

muzikaal programma aandacht vragen voor vluchtelingen.  Het is een afwisselend 

programma met gregoriaanse gezangen, hedendaagse teksten en gedichten en 

muziek van vluchtelingen.  

Na afloop is er ruim tijd om na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee 

(eigen rekening) en mogelijkheid tot het bekijken van de expositie van kunstenaars 

die ooit hun land ontvluchtten.  

Gratis entree, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Nadere informatie te verkrijgen bij jjlmverhagen@gmail.com of 06-51248009. 

 

Ontmoetingskerk, 7 april, 20.00  
Verhaal aan de Waal is een multidisciplinair spiegelpaleis van verhalen van 

kunstenaars (acteurs, musici, schrijvers en beeldende kunstenaars) die als 

nieuwkomers Nijmegenaren zijn geworden. Met de opdracht ‘Hoe zag je de Waal en 

de stad aan de Waal voor het eerst?’ delen zij hun eerste indrukken van Nijmegen, 

de omgeving en haar medeburgers. Ook vergelijkingen met rivieren en steden in het 

land van herkomst krijgen een plek in dit spiegelpaleis.  

Na afloop ruim tijd om na te praten over de waarde van een gedeelde stad én een 

gedeelde toekomst.  Koffie en thee zijn voor eigen rekening. 

Tickets à € 10,- zijn te bestellen via www.BureauWijland.nl 

 

 

  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

 

  
Maranathakerk 

6 april 9:30  Ds. Andrea Visser 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-

nijmegen.nl 

 

  
Kopij kunt u tot 16 maart  per e-mail 

insturen aan  

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl 

mailto:klaasmarktdukenburg@gmail.com
mailto:jjlmverhagen@gmail.com
http://www.bureauwijland.nl/
mailto:ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl
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Oud.: Keren wij ons stil tot God  

De gemeente gaat staan. 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

Zingen:  Psalm 67: 1, 3 

Oud.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Die trouw is tot in eeuwigheid. 

Oud:  Die niet loslaat het werk van zijn handen

Oud.: Wees hier aanwezig,  Geest van leven,  
levende God. 

Allen: Bevrijder van slaven. 
Oud.:  Wees hier aanwezig, Geest van leven,  

levende God, 
Allen:  Bevrijder van geweld en verdrukking. 
Oud.:  Maak ons open en ontvankelijk voor het goede 

en bevrijdende dat ons wordt voorgeleefd in de  
     verhalen die we horen: 
Allen:  De weg naar een wereld die goed is. 
Oud.:  Houd ons voor ogen Jezus, Uw Geliefde,        
      die heel de weg gegaan is. 
      Die zo geworden is: Uw levende woord, 
Allen:  Uw kind van hoop tot op vandaag. 
Oud.:  Wees hier aanwezig, kom God, in ons midden, 
Allen:  Schepper van leven tegen de dood.   Amen 
 

Kyrielied  Lied 546:  1, 2, 3 
 

Samen zingen:   Het Projectlied   “In de tuin”  
Na het aansteken van de lichtjes, nemen de kinderen  
deze mee naar de nevendienst en crèche. 
 

  

Voorg.:De vrede van Christus  

zij met u tot welzijn van u allen.   

Allen: Deze vrede ook voor  

   
  

Johannes 12:  20 - 30 

Zingen:    Lied 650  2, 3 

:   Johannes 12:  31 - 36 

Zingen:    Lied 650  6, 7  

Stilte en muziek 

Zingen:    Lied 346  1, 2, 9, 10

   

Afgewisseld met Acclamatie 368 e  

  

Onze Vader in de hemel, 
laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen,  
laat Uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 

 
Zingen:   Lied 767  1, 2, 3, 4, 5  
 

gevolgd door driemaal gezongen Amen 


