
 
 

Van Schaeck Mathonsingel 14 

Beste lezer,                                                                                       15 mei van 12.00-15.00  

Meet and Eat zegt u dat al iets?! Nog niet? Na 15 mei zeker wel! 

De christelijke studentenvereniging Navigators, gaat 15 mei namelijk een evenement 

organiseren. Wij als studenten vinden het belangrijk dat wij wat teruggeven aan de 

Nijmeegse inwoners. Dit willen wij doen door een evenement te organiseren 

(genaamd Meet and Eat) waarbij we een gratis maaltijd aanbieden aan 

voorbijgangers. Op deze laagdrempelige manier willen wij mensen ontmoeten, met 

ze in gesprek gaan en onze focus ligt op de thuisloze mensen. Wij willen dit 

organiseren van 12:00 tot 15:00 op 15 mei de locatie is 14 Van Schaeck 

Mathonsingel Nijmegen, dus jullie zijn allen uitgenodigd! 

 

Naast een uitnodiging hebben wij jullie hulp nodig, want het lukt ons niet om het 

alleen te organiseren. Mocht u in de gelegenheid zijn dan willen wij u vragen voor 

een kleine gift.  

Hieronder ziet u een QR-code. 

Kent u of bent u iemand die ons wilt sponsoren laat dat dan vooral weten. Nodig ook 

vooral vrienden, kennis, familie leden en thuisloze mensen uit! 

Wij willen er een groot feestje van maken en hopelijk zien wij u 

daar! Bij vragen zoek gerust contact op met Ruchama 

Houtzager. Ze is te bereiken via; 06-20478738 of via 

Houtzagerruchama@gmail.com Vriendelijke groeten, De 

Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators                                     

 

Ontmoetingskerk, 16 mei, 15.00 

“Je gezondheid wordt nooit meer zoals het was, je zult hiermee moeten zien te 

leven”, zei de dokter. Het valt niet mee om uit te vinden wat nu nog wel en wat ik 

niet meer kan. Wat betekent verlies van je gezondheid? 

Verlies van gezondheid betekent grote veranderingen in je leven. Met een lezing en 

door ervaringen te delen, staan we stil bij hoe jij en je omgeving hierin 

een weg kunt vinden. Mylène van Irsel verzorgt de inleiding. 

Mylène is gz-psycholoog, verbonden aan het Helen Dowling instituut en heeft veel 

ervaring met het begeleiden van zieke mensen. 

Deze inleiding is ook via een livestream te volgen en later terug te kijken via: 

www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendinglive. 

 

Daarna gaan we in kleinere groepen met elkaar en met de spreker in gesprek. 

Er zijn meerdere pauzes zodat je ook een deel van het programma kunt volgen. 

Iedereen die - op wat voor manier dan ook - te maken heeft met verlies van 

gezondheid nodigen we van harte uit voor deze themamiddag. 

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis 

Mochten vervoerskosten een probleem vormen om te komen, meld je dan aan voor 

een onkostenvergoeding. 

Meer info en aanvraag onkostenvergoeding: bonita@huisvancompassienijmegen.nl. 

Waar: Ontmoetingskerk, Meijhorst Nijmegen, op 16 mei 2025 van 15.00 – 17.00 uur. 

 

Deze middag wordt georganiseerd door De Werkgroep Verlies en Rouw, 

een samenwerking van Ontmoetingskerk, Huis van Compassie en de Wijkfabriek. 

 

 

  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46 

www.pkn-nijmegen.nl 

 
Ds. Bauk Zondag 

m.m.v. Joy 

 
Roelf Groenhuis 

 
Yolande van Dijk 

  
Jenneke van de Streek 

  
Henk-Jan Zwikker 

  
Ferdinand Sluijs 

  
uit deze dienst gaan met een hartelijke 

groet van de gemeente naar…………….. 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor het Kruispunt. 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in 

de collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  

U kunt eenvoudig geven 

via de PGN app, 

verkrijgbaar in de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

 

 

 

mailto:Houtzagerruchama@gmail.com
http://www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendinglive


 
 

 

                 Stevenskerk, 17 mei, 10.00 

De aanmeldingen stromen binnen, en we maken ons op voor een prachtige lieddag. 

Als u zich nog niet aangemeld heeft, dan kan dat deze week nog. Omdat de 

Stevenskerk ruimte genoeg biedt hebben we de aanmeldtermijn namelijk nog even 

kunnen verlengen. Maar wees er snel  bij! 

                                             

Stadsklooster Mariken in Nijmegen nodigt uit voor een grote Oosterhuis-lieddag op 

zaterdag 17 mei om 10.00-16.30 uur in de Stevenskerk te Nijmegen.  

Met het in Oosterhuis gespecialiseerde Mediorenkoor Dukenburg, de zangers van 

Stadsklooster Mariken en met, als kers op de taart, de medewerking van een orkest 

(!) wordt het een dag vol muziek. De dag wordt geheel verzorgd, inclusief lunch, 

koffie, thee, borrel en bladmuziek. 

We sluiten de dag af met een concert-viering waarin we zingen tegen klippen op. 

Kosten: € 35,- Inclusief lunch, koffie, thee, borrel en bladmuziek. 

Aanmelding: stadskloostermariken.nl Na betaling ontvang je een bevestiging van je 

aanmelding. 

Meld je aan en kom meezingen!  

 

                                                                    Maranathakerk, 20 mei, 12.00  

Op dinsdag 20 mei hebben we de laatste Bijbellunch van dit seizoen. U hoeft 

behalve uw lunch niets mee te nemen. Het is van 12.00 uur - 13.30 uur in de 

Maranathakerk. U bent van harte uitgenodigd. 

 

                                  29 mei, 10.00 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei gaan we een inspirerende wandeling met 

bezinningsmomenten maken. Van 10.00 uur - 12.00 uur onder begeleiding van 

Jeanette van der Zande en Marije Klijnsma. We lopen ongeveer 5 kilometer in de 

mooie omgeving van Beek. Onderweg staan we een aantal keren stil voor een 

moment van bezinning. Het thema van de wandeling is 'Sporen van Hemelvaart'.  

Iedereen is van harte welkom. Verzamelplek is de kleine Bartholomeuskerk in Beek: 

Nieuwe Holleweg 2. 

Om te weten op hoeveel wandelaars we kunnen rekenen, is het prettig als je je van 

tevoren aanmeldt: jvanderzande8@upcmail.nl. 

 

                                                                                Ontmoetingskerk

Iedere vrijdagmorgen is er van 10.00 tot 12.30 uur in de Tuinkamer koffie met wat 

lekkers en een gezellige activiteit. Vanaf 10.30 uur is er versgemaakte soep en 

brood.  

 

                                              Ontmoetingskerk

De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur open voor een 

kopje koffie of thee en een praatje.  

Elke dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-11.30 uur bent u welkom om de kerk 

in te lopen en even op het Luisterbankje te komen zitten voor een praatje, een 

kaarsje of even samen stil te zijn. Je vindt er altijd een luisterend oor. 

 

 

  
Via de QR code kunt u eenvoudig en 

anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 

  
Ds. Wouter Slob              06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma      06 - 19 047 440 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

  
Maranathakerk  

18 mei  9.30 Kliedderkerk i.s.m. 

  ds. Wouter Slob 

 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-

nijmegen.nl 

 

   

https://stadskloosermariken.us20.list-manage.com/track/click?u=437ac0cb11b3f899282de782c&id=b0390c2c06&e=8419636694
mailto:jvanderzande8@upcmail.nl
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Ambts.:  Keren wij ons stil tot God 

De gemeente gaat staan. 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen 

Intredelied: Lied  100 

Ambts.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 die trouw is tot in eeuwigheid 

Ambts.: die niet loslaat het werk van Zijn handen. 

 

Ambts.: Heer onze God, ook vanmorgen komen wij 

aan het begin van onze dienst tot U.  

 U in wiens huis we ons welkom mogen 

weten. 

Allen: Dank U voor Uw trouw.   

Ambts.: Help ons Heer, open te staan voor U en Onze 

naaste.  

 En leer ons telkens opnieuw dat onze naaste 

ruimer is dan familie en vrienden. 

Allen: U die niemand uitsluit. 

Ambts.: Laat ons vanmorgen opnieuw Uw liefde 

ervaren.  

 Uw liefde waarin grenzen vervagen en het 

onmogelijke mogelijk zal worden.  

Allen: U die geen beperkingen kent. 

Ambts.: Zodat ons huis Uw huis is.  

 Een plaats waar ruimte is voor ieder die 

ruimte nodig heeft.  

 Zodat we ons verbonden weten met al Uw 

kinderen, verspreid over heel Uw schepping. 

Allen: Verbonden in U, Onze Vader    

 Amen. 

 

De gemeente gaat zitten. 

 

 

 
 

Zingen: Om menswording – Joy en allen 

Gloria:  Lied 868  

Psalm 100 

Joy: Breng mij over grenzen 

Johannes 10: 22 - 30 

Joy: Nooit een dag  

Joy: De tijd verdwijnt  

Acclamatie: keer U om – Joy en allen 

Gezongen door Joy en allen 

Slotlied: Lied 416 – allen en Joy 

gevolgd door driemaal gezongen Amen. 


