
 
 

Zondagsnieuws 

Startzondag “Waar is Gods Geest?”            Maranathakerk, 7 sep, 9.30–13.30 
Hiermee begint het nieuwe kerkseizoen. Na de dienst met het thema ‘Wat brengt je 
in beweging?’ en koffie/thee met wat lekkers gaan we op verschillende manieren 
ontdekken hoe Gods Geest tot uiting kan komen. We sluiten af met een lunch.  
 
Uitleg symbolische schikking                                           
Liturgische kleur is groen: kleur van Hoop. In de schikking staan veelkleurige 
bloemen, zoals de gemeente is. In het hart staan rietpluimen: zij visualiseren het 
ruisen van een zachte bries: de Geest, thema van deze dag. De veelkleurige bloemen 
worden gedragen door stokken, zij verbeelden de mensen die op welke manier dan 
ook de gemeente dragen. De voorwerpen staan symbool voor de elementen die we 
door het jaar heen in de kerkdiensten gebruiken. Rondom de bloemen staan 7 
kaarsen: symbolen van het Licht. Zeven is een heilig getal: 3 + 4; 3 voor Vader, Zoon, 
Heilige Geest; 4 voor noord, oost, zuid, west: de hele wereld. De Bijbel: Gods woord 
waaruit we lezen en leven. Muziek: die mag elke zondag klinken! Collectezak: de 
gaven die gegeven worden. Het gedachtenisboek met de namen hen die niet meer 
bij ons zijn. Alles verbonden door klimop: teken van Gods Trouw aan mensen. 
 
Bezinningsavond voor Vrede                     Maranathakerk, 25 sep, 19.30-21.00 
In de week van 21 september is het de internationale vredesweek. Binnen onze 
gemeente willen we ook stilstaan bij het onderwerp vrede. Op donderdag 25 
september wordt daarom een Bezinningsavond voor de Vrede georganiseerd. Nog 
altijd is er alle reden om aandacht te hebben voor vrede: landen bestrijden elkaar, 
volken willen elkaar uitroeien en mensen zijn zo hard voor elkaar. Tijdens deze 
avond is er stilte, muziek, worden kaarsen aangestoken en wordt in verschillende 
groepjes op diverse manieren bij het onderdeel vrede stilgestaan. Zo gaat een 
groepje met de Nieuwe Vredesbeweging in gesprek, worden er brieven (vanuit 
Amnesty International) aan wereldleiders geschreven om geweld te stoppen, is er 
mogelijkheid tot meditatie en ruimte voor dialoog.                Wouter, Willeke & Bram.  
 
Start project Heel de aarde                                                       Stevenskerk, 4-5 okt 
Begin oktober is in de Stevenskerk het weekend van De Groene Stad. Met muziek, 
verhalen en een viering danken we voor en delen we de overvloed van de oogst. In 
de kerk is een markt met duurzame mogelijkheden. Dit weekend vormt het hart van 
het herfstprogramma Heel de Aarde, dat georganiseerd wordt door verschillende 
religieuze gemeenschappen in Nijmegen. Behalve de PGN zijn dat de Dominicanen, 
de Nederlands Gereformeerde kerk, Laudato Si Animators, netwerk katholieke 
vrouwen, parochies Heilige Drie-Eenheid en St. Stefanus, Stadskerk, Stadsklooster 
Mariken, stichting Sema, zusters Dominicanessen van Neerbosch & Diana D’Andolo. 
Zie voor meer informatie de recentste Over & Weer, de PGN-app en 
https://www.heeldeaardenijmegen2025.com/activiteiten   
 
Bijeenkomst voor nieuwe leden               Ontmoetingskerk, 5 okt, 11.15-13.00 
Na de dienst op zondag 5 oktober in de Ontmoetingskerk wordt er voor nieuwe 
leden van de PGN een bijeenkomst georganiseerd. Dominee Wouter Slob geeft 
toelichting en daarna is er alle ruimte om kennis met elkaar te maken. Er wordt 
gezorgd voor een lunch, daarom is het handig je even aan te melden. Dit kan door te 
mailen naar Bram Bos: brambos9@hotmail.nl of via 06-22758130.  
  
Stichting Straatmensen                                                               Diaconale collecte 
Bekostigd door giften zorgen vrijwilligers voor lunchpakketten en maaltijden die vijf 
keer per week in de Tweede Walstraat aan dak- en thuislozen uitgedeeld worden.  

Maranathakerk  
Steenbokstraat 86 
6531 TH Nijmegen 
024 - 355 45 20 
www.pkn-nijmegen.nl 

Voorganger 
ds. Wouter Slob 

Ambtsdrager van dienst 
Michèle van der Steenstraten 

Lectores 
Marije Klijnsma, Annelotte de Bruijn 

Organist  
Arjan Mulder; m.m.v. Maikel Rubens, 
Hendrik Jan Bosman, Michèle van der S. 

Techniek  
Paul van der Linden, Floris van Tilburg           

Kindernevendienst     
Ati de Jong, Ellen de Feijter 

Crèche  Caroline Janssen  

Collectes  
De diaconale collecte is bestemd voor de 
Nijmeegse stichting Straatmensen. 

De tweede collecte is voor de PGN. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 
collectezakken of via de banknummers 
van de diaconie en de kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
Nijmegen  NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  
NL74 INGB 0008 2451 43 

Diensten 14 september  
Bartholomeuskerk  
10.00   ds. Wouter Slob + HA 

Ontmoetingskerk 
10.30   Ontmoetingsviering met pastor 
Els Geelen en drs. Hettie Oudelaar 

Kopij  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  
Kopij voor het volgende nummer kunt u 
e-mailen als tekstbestand zonder 
opmaak tot donderdag 12:00 uur. 

Om het Zondagsnieuws digitaal te 
ontvangen of daarvoor af te melden 
mailt u ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 
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Orgelspel  
 
Gedicht Toon Hermans 
  
Welkom 
 
A: Keren wij ons stil tot God 
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Psalm 51 : 1, 5 
 
Openingswoorden                      
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader,  
 de Zoon en de Heilige Geest 
G: Amen 
 
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:   Lied 695 : 1, 2, 3, 4, 5 
 
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst  
 
vervolg Gedicht 
 
aansteken Coventry-kaars 
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen                     
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:    Lied 840 
 
vervolg Gedicht 
 
Inleiding – visuele presentatie - vervolg inleiding  
 
Schriftlezing:  Romeinen 13 : 12-14 
 
vervolg Inleiding – vervolg Gedicht 
 
Zingen:    Lied 691 : 1, 2 
 
Rode draad  

Verhaal – vervolg Gedicht 
 
Verhaal – vervolg Gedicht 
 
Rode draad  
 
Muziek uit de Mattheüs Passion: Erbarme dich 
 
Rode draad  
 
Zingen:    Lied 701 : 1, 2, 3, 4 
 
Rode draad  
 
Lied: Maak ons hart onrustig (Marije, Inge, Margreeth) 
 
vervolg Gedicht 
  
Zingen:   Lied 839 : 1, 2, 3, 4 
 
Rode draad  
 
Schriftlezing: 1 Johannes 4 : 11-16 
 
Gebed, voorbeden  
acclamatie:   Lied 368g “Adem van God” 
stil gebed 

gezamenlijk  Onze Vader (tekst uit NBV21) 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat Uw naam geheiligd worden,  
 laat Uw koninkrijk komen,  
 laat Uw wil gedaan worden  
 op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
 Vergeef ons onze schulden,  
 zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
 En breng ons niet in beproeving,  
 maar red ons van het kwaad.  
 Want aan U behoort het koningschap,  
 de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 
Diaconale mededelingen, collectes en orgelspel  
 
Voorstellen stagiair Jeroen Taks 
 
Oefenen:  Come let us sing  
 
Uitzending en Zegen 
 
We gaan swingend de kerk uit met de net geleerde canon.  

Orde van dienst Startzondag 
Maranathakerk, 7 september, 09.30 uur 


