
 

 

Zondag 24 mei 10.00 uur  

 
 

De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede (691) 
 

Voorganger: Marije Klijnsma 
Ouderling: Yolande van Dijk 
Organist: mevrouw Marleen Moggré 
 

A: Keren wij ons stil tot God 
              
Gemeente gaat staan 
 Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied: 216: 1, 2 en 3 
 

 
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van  
 de Vader, de Zoon en de Heilige Geest            
G: Amen 
 
A: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
 

A: U die ons hebt gemaakt tot wat wij zijn: 
beeld en gelijkenis van Uzelf, levende God, 
 
G: wij zoeken Uw licht in deze wereld, 
wij gaan op naar Uw toekomst die ons wacht. 
 
A: Vervul ons met Uw Geest die levend maakt 
en die ons opent voor Uw Woord, 
 
G: dat wij doen wat moet gedaan 
om deze wereld tot Uw Rijk te maken. 
 
A: Geef ons uitzicht als wij dwalen, 
wijs ons de weg naar elkaar, 
 
G: dat wij aandacht hebben voor elkaar 
en open oren voor elkaars verhalen. 
 
A: Doe ons opstaan uit alles wat dood maakt 
en breng ons tot leven door Uw Geest. 

G: U hebt ons tot levende mensen geroepen, 
maak ons tot mensen naar Uw hart. Amen. 
 
Zingen: Kom Jij telkens opnieuw  
    (Tekst en muziek: Joyce Schoon) 
 
Gemeente gaat zitten  
 

V: De Heer zal bij u zijn 
G: De Heer zal u bewaren 
 
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
     en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Kyrie en gloria: 274: 1, 2 en 3 
 

Zingen: 333 
 

: Genesis 1,1-2 
 

: Matteüs 3,11-17 
 

: Johannes 20,19-22 

Zingen:

Zingen: 701 
 

Acclamatie: 681 
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Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen. 

Zingen: 695: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

V: Eeuwige, zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig 
G: Eeuwige, laat uw aangezicht over ons 
opgaan en geef ons vrede 
 
gevolgd door driemaal gezongen Amen. 
 
---------------------------------- 
De bloemen uit deze dienst gaan met een 
hartelijke groet naar Paul van Woerkom. 
 

 
Kom jij telkens opnieuw 

 
 
 


