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De collectes in de dienst
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Werelddiaconaat Zuid-Afrika

— Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria.
De tweede collecte is bestemd voor de PGN.

Rugzakjesactie Ontmoetingskerk, 2 nov,
Deze zondag, 2 november, is de laatste dag dat u een met schoolmaterialen gevuld

rugzakje voor in armoede levende kinderen in oostelijk Europa kunt inleveren in de
kerk.

Medewerkerskoffie Ontmoetingskerk, 4 nov, 10.00-11.30
Zoals elke eerste dinsdag van de maand, is er op din. 4 november weer een gezellige
(oud-)medewerkerskoffie van 10.00 - 11.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Alle (oud)medewerkers zijn welkom om aan te sluiten,

Lampionnenoptocht Sint Maarten Ontmoetingskerk, 11 nov, 18.20
Op 11 november vieren we Sint Maarten. Om 18.20 uur start bij de
Ontmoetingskerk een lampionnenoptocht naar de Orangerie (Malvert). We worden
daar ontvangen met warme chocomel en het verhaal van Sint Maarten. Wel een
eigen lampion en begeleider meenemen. Tussen 19.30 en 19.45 uur zijn we terug bij
de Ontmoetingskerk. Kom ook!

Taigéuiering Bartholomeuskerk, 14 nov, 19.30
Op 14 november is er weer een Taizéviering in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-
Ubbergen. Het thema is dan Hoop. “Hoop doet leven” Het geeft je moed,
wilskracht en doorzettingsvermogen om verder te gaan in moeilijke tijden. En te
geloven in een betere toekomst. Een Taizéviering is voor iedereen.

De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.

Gespreksgroep 20/30ers Maranathakerk, 19 nov, 20-22
Past kerk, geloof en God in je leven? En hoe dan? In deze groep delen we o.l.v.
pastor Joska van der Meer en dominee Wouter Slob onze vragen, twijfels,
verwachtingen, vreugdes en meer.

Op woensdag van 20 - 22 uur in de Maranathakerk (Steenbokstraat 86).
Eerstkomende data: 19 november en 17 december.

Wereldmaaltijd Heel de Aarde Maranathakerk, 20 nov
De aarde brengt voldoende voort om elk mens iedere dag een volwaardige maaltijd
te bieden. Daarom gaan wij op donderdag 20 november in de Maranathakerk
samen een wereldmaaltijd eten, waarbij precies die hoeveelheid wordt gegeven die
bij een eerlijke mondiale voedselverdeling voor elk mens beschikbaar zou zijn. Denk
niet dat je dan een sobere maaltijd krijgt! Honger is geen gevolg van gebrek, maar
van ongelijke verdeling. We willen met een aantal mensen koken en dit met 40
tafelgenoten gaan eten. Wie niet naar de maaltijd kan komen kan toch meedoen
door de maaltijd thuis te koken en eten. Daar worden binnenkort online recepten
voor gedeeld. Er komt een wachtlijst als het aantal van 40 is bereikt. Er zijn nog
meerdere handen nodig voor het organiseren en het koken, vooraf in eigen keuken.
Aanmelden tot 5 november: inspiratie@pkn-nijmegen.nl of
heeldeaardenijmegen@gmail.com. Wie recepten op de mail thuis wil ontvangen kan
dat hier ook aangeven. Deelname kost € 7,50.
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Bloemen

De bloemen uit de dienst gaan met een
hartelijke groet vanuit de gemeente naar

Collectes

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de
collectezakken of via de volgende
rekeningnummers:

Diaconie Protestantse Gemeente
Nijmegen

NL52 INGB 0000 9026 39

Protestantse Gemeente Nijmegen
NL74 INGB 0008 2451 43

Komende diensten
Maranathakerk
Dienst door/met
werkgroep Diaconie

9 nov.
9:30

16 nov. Ontmoetingskerk
10.30 Ontmoetingsviering

Kopij

zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot
donderdag 12:00 uur per

e-mail insturen. Aanleveren als
tekstbestand zonder opmaak.

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt
ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt
u dit aangeven via
ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl
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Welkom

Oud.: Keren wij ons stil tot God
De gemeente gaat staan.
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Zingen Lied 283

Bemoediging
Oud.: Onze hulpisin de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
Oud.: die niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering

Oud.: Here God,

Wij danken u voor deze nieuwe dag, zondag,
de dag waarop we — door U geroepen —als
gemeente bij elkaar komen.

Allen: We zoeken naar u, want u bent ons houvast
in moeilijke tijden en ons baken in goede
tijden.

Oud.: We hebben het nodig dat U uw licht over ons
leven laat schijnen: dat wij weer beter weten
wie U bent en wat U van ons vraagt.

Daarom bidden wij U:

Allen: keer U om naar ons toe,
laat ons als een kind aan huis zijn bij U,
onze Vader in de hemel.

Oud.: Wees dichtbij en maak ons dankbaar en
nieuwsgierig in Jezus naam. Amen

Gemeente gaat zitten
Kyriegebed
Zingen Lied 305

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied van de maand:

Laat ons met elkander, laat ons met elkander,
Zingen, prijzen, loven de Heer.

Laat ons dat tezamen doen

Zingen, prijzen, loven de Heer. (5x)

Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst.

Orde van dienst
Ontmoetingskerk, 2 november

Groet
Voorg.: De vrede van de Heer zij met u allen
Allen: Zijn vrede is met u.

Gebed bij opening van de schriften

Schriftlezing: Psalm 32

Zingen: Lied 32 1,4
Schriftleging: Lucas 19: 1-10
Zingen: Lied 531 2,3

Verkondiging
Zingen: Lied 942 1,3

Gebed, voorbeden

Acclamatie:

Onge Vader

Onze Vader in de hemel,

laat Uw naam geheiligd worden,

laat Uw koninkrijk komen,

laat Uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en collecte

Zingen: Lied 971

Uitzending en Zegen

gevolgd door driemaal gezongen Amen



