
 
 

Liturgische kleur in deze periode is Paars. Toch is vandaag: Roze zondag. 
Roze omdat het Licht van Pasen voorzichtig doorbreekt.  
Het thema vanuit de PKN is: De Geest waait breeduit…. 
In deze veertigdagen tijd willen we open staan voor de werking van de Heilige 
Geest. De Geest zoekt en vindt steeds weer andere, nieuwe wegen, 
gesymboliseerd in een WAAIER  van dorre takken, voorzichtige groene takken 
en riet, het symbool van het zachte ruisen in de wind. Deze periode van het 
kerkelijk jaar is: soberheid, inkeer, stilte merkbaar en voelbaar. In de 
schikking liggen Stenen en Zand een teken van dorheid, soberheid. 4 lichten 
zijn gedoofd, iedere week brandt er 1 Licht minder tot aan de goede week 
dan is het helemaal donker.  
In de schikking ligt deze zondag een Hand. Symbool van geven en nemen dit 
omdat de Diaconie deze dienst voorbereidt. Alles verbonden met klimop, 
altijd blijvend groen, teken van Gods trouw aan mensen. 

Cenakelkerk, 15 mrt, 12.30 -14.30

Zondagmiddag 15 maart kunt u vanaf het Pastoor Rabouplein (Heilige 
Landstichting) de kruiswegwandeling meemaken. Kruiswegen zijn een serie 
verbeeldingen van de lijdensweg die Jezus heeft moeten gaan. Ze helpen ons 
om ons daarin te kunnen inleven. De route is ongeveer 5 kilometer. Iedereen 
is welkom. Fijn als u even laat weten dat u meeloopt: marije.klijnsma@pkn-
nijmegen.nl. 
 

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In ons gezin geven we 
dat onder meer vorm door op de woensdagen alleen een sobere maaltijd te 
gebruiken. Met een kleine liturgische omlijsting eten we dan alleen brood. De 
luxe bestaat uit de keuze tussen gewone en gezouten boter. Thee of water 
wordt erbij gedronken. Belangstellenden om mee te doen zijn van harte 
welkom: voor de hele reeks of voor een losse keer. In verband met het brood 
is aanmelding gewenst: whslob@hotmail.com. 
We beginnen steeds om 18.00 uur en komen samen aan de St Agenetenweg 
73. Data: 18/3, 25/3, 1/4.  

Ontmoetingskerk, 19 mrt, 20.00

Vorig jaar schilderden we in de veertigdagentijd een eigen hongerdoek vanuit 
gedachten over barmhartigheid. Wat heeft het doek nodig om gebruikt te 
kunnen worden in de 40-dagentijd 2027 als leidraad en inspiratie voor de 
protestantse kerkdiensten? Begeleiding: Wouter Slob en Marije Klijnsma. 
Fijn als je laat weten dat je meedoet: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl. 
 

                                             Maranathakerk, 20 mrt, 19.30 

Dit is een van de vele uitspraken, boektitels van Tich Nath Hanh een 
boeddhistische  monnik. Hij heeft vele boeken geschreven  over de liefde 
voor de aarde, meditatie, leven in het hier en nu. Hij werd geboren in 1926 in 
Vietnam en overleed  in 2010. De film: "Walk with me" is een 
documentaire over zijn leven en werk. Vrede is niet het einddoel, maar vrede 
en geluk vind je in het huidige moment. In het hier en nu. 
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Werkgroep Diaconie 

  
Arjan Mulder 

  
Ruud Koopman 

  
uit deze dienst gaan met een hartelijke 

groet van de gemeente naar ………... 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

bestemd voor Moldavië: opvang 

ouderen en kinderen na schooltijd 

 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN, onderhoud gebouwen. 

 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in 

de collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven 

via de PGN app, 

verkrijgbaar in de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

 

  
Via de QR code kunt u eenvoudig en 

anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 
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Op vrijdag 20 maart kunt u de film gaan zien in de Maranathakerk.  We 
beginnen om 19.30.Toegang is vrij. Een gift wordt zeer op prijs gesteld 
Van harte welkom! De werkgroep inspiratie 
 

Maranathakerk, 21 mrt, 11.00 

Voor de dienst op Paasmorgen in de Maranathakerk wordt er weer een 
projectkoor gevormd. Ieder die graag zingt, is van harte uitgenodigd om mee 
te doen. Bijzonder zangtalent is niet nodig, aanwezigheid op de repetities 
wel. Tjeu Corbeij zal het koor leiden en de repetities zijn op de zaterdagen 21 
en 28 maart van 11 tot 14 uur in de Maranathakerk. De Paasdienst op 5 april 
begint om 9.30 uur. Zin om mee te doen? Meld je dan vóór 15 maart a.s. aan 
per email aan Tjeu (tjeu.corbeij@gmail.com) met je naam, mailadres en of je 
sopraan, alt, tenor of bas bent. Je ontvangt daarna verdere info over de 
muziek en de repetities. 

Bartholomeuskerk 27 mrt 19.30 
Taizéviering op 27 maart in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen 
We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is  
stilte. Een Taizéviering is voor iedereen. Ben je eenmaal geweest, dan kom je 
vast terug. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend. 
De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.  
Op Facebook kun je de pagina van Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk 
Beek-Ubbergen volgen of meld je aan voor de nieuwsbrief via 
m.norden@kpnplanet.nl. Fijn om je 27 maart (weer) te ontmoeten. 
Jeanette van der Zande, Karin van der Lans en Martine Norden 
 

Ontmoetingskerk, 15 april 14.30

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging organiseert 
regelmatig gratis toegankelijke lunchconcerten met verrassende 
programma’s op bijzondere plekken, door jonge musici. Dit jaar doen ze dat 
ook op andere locaties in Nijmegen, zo ook in de Ontmoetingskerk, en met 
succes! De gratis lunchconcerten zijn erg geliefd en zitten altijd binnen mum 
van tijd vol. Om deze reden organiseren ze na het reguliere lunchconcert van 
12:30 uur een extra editie. Zin in een muzikale break in je (werk)dag?   
Kom dan luisteren naar de jonge pianist Ido Andeweg (2007). Hij begon op 
zijn vijfde al met pianospelen. In 2021 werd hij toegelaten tot de Jong Talent 
opleiding van de Sweelinck Academie in Amsterdam en op dit moment zit hij 
in zijn eerste jaar van het conservatorium in Amsterdam. Hij heeft 
meegedaan aan diverse concoursen waar hij meermaals in de prijzen viel. 
 
Je bent welkom op 15 april 2025 om 14.30 uur (duur +/- 45min).  
gratis ticket reserveren kan alléén via: sedv.nl/lunchconcert – 15 april 
goed om te weten 

• Per bestelling kun je maximaal 2 tickets reserveren, zodat zoveel 
mogelijk mensen van de lunchconcerten kunnen genieten. 

• Kun je onverwacht niet komen? Laat het dan even weten via 
kassa@sedv.nl, dan kunnen ze iemand anders blij maken. 

 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

 

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

  
Ds. Wouter Slob              06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma      06 - 19 047 440 

 

 

  
Bartholomeuskerk 

15 maart 10.00 ds. Wouter Slob, HA 

m.m.v. Cantorij Ontmoetingskerk o.l.v. 

Vivien Moffat 

 

Maranathakerk  

22 maart 9.30 mevr. drs. Hettie Oudelaar 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 
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 Ontmoetingskerk 

Keren wij ons stil tot God 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

Intredelied: Lied 121: 1  
 

                    

Ambt:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 die trouw is tot in eeuwigheid. 

Ambt:  Die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

              
 
Aansteken van de Coventry-kaars 
 
Zingen:  Lied 463: 1, 2 en 3  
 

 op de melodie van lied 536, “Alles wat 

er over ons …”  (tekst Hendrik Jan Bosman) 

 

Bang in de tuin en eenzaam in de nacht 

vraagt Jezus: Vader, kunt u mij niet sparen? 

Maar als de mannen komen met hun zwaarden, 

vecht hij niet terug, blijft vriendelijk en zacht. 

Refrein: 

Zo is het in Jeruzalem gegaan 

vanaf dat Jezus er kwam binnenrijden 

totdat hij op een heuveltop moest lijden, 

totdat hij uit de dood is opgestaan. 

   E 

Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

  Johannes 9: 1 - 13 en 26 - 39 
 
Zingen:  Lied 534: 1, 2, 3 en 4  
 
 
 

 
Zingen:  Lied: 993: 1, 2 en 7 
 

 
Acclamatie: Lied 368d 
 
Stil gebed 

Onze Vader  

Onze Vader in de hemel,  

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen,  

laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons van het kwaad.  

 

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid.  

Amen.  

 
  

 

Slotlied: Lied: 8973: 1, 2, 3 en 4 
 

God is voor je, om je een weg te bereiden. 

Naast je, om je mensen te geven die je vasthouden in 

tijden van verdriet en rouw. 

Onder je, om je te dragen in tijden van 

moedeloosheid. 

Bij je, om je te vullen met vrede en kracht. 

Met je, als een steun in je rug, als de grond onder je 

voeten, als het vuur in je hart.  

Amen. 
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#


