
 
 

Zondagsnieuws 

Vredesvesper                                                Ontmoetingskerk, 24 sep, 19.30-20.00 
Deze week is het de internationale vredesweek. Woensdagavond gaat pastor Joska 
van der Meer voor in een gebedsdienst. De cantorij van de Ontmoetingskerk zingt.    
 
PVD Dukenburg/Lindenholt/Hatert              Ontmoetingskerk, 25 sep, 14.00 
Op donderdag 25 september bent u om 14.00 uur van harte welkom op onze  
ouderenmiddag. De heer Dijkhuizen is imker en hij komt het een en ander vertellen 
over het houden en verzorgen van bijen. Voornamelijk voor de productie van 
honing, maar ook voor andere bijenproducten zoals bijenwas en stuifmeel en voor 
de bestuiving van planten. Hij neemt een aantal hierbij gebruikte attributen mee. 
Het wordt weer een interessante middag. De dames van de Prot. Vrouwendienst. 
 
Bezinningsavond voor Vrede                     Maranathakerk, 25 sep, 19.30-21.00 
Tijdens de bezinningsavond op donderdag 25 september is er stilte, muziek, worden 
kaarsen aangestoken en wordt in verschillende groepjes op diverse manieren bij 
vrede stilgestaan. Zo gaat een groepje met de Nieuwe Vredesbeweging in gesprek, 
worden er brieven (vanuit Amnesty International) aan wereldleiders geschreven om 
geweld te stoppen, is er mogelijkheid tot meditatie en ruimte voor dialoog.                 
 
Diaconale collecte: Mariam van Nijmegen              Maranathakerk, 21 sep 
Vrouwen zonder verblijfsvergunning die niet terug kunnen of durven naar hun land 
van herkomst en bij niemand terecht kunnen worden door vrijwilligers tijdelijk  
opgevangen. In het Wereldvrouwenhuis kunnen zij tot rust en op krachten komen, 
wordt hun zelfvertrouwen versterkt en leren ze hoe zij zich in de maatschappij 
staande kunnen houden. Meer lezen: wereldvrouwenhuis.nl 
 
Gewijzigd diaconaal collectedoel                             Ontmoetingskerk, 28 sep 
Het zal niet zijn voor wat in Over en Weer staat; het collecterooster is aangepast. 
We zamelen op 28 september in voor De Open Hof in Kampen. Daar krijgt de familie 
Babayants kerkasiel. Dit betekent dat er continue een kerkdienst gehouden moet 
worden. Ook mensen uit onze gemeente hebben dat een aantal keer verzorgd. Het 
kerkasiel kost natuurlijk geld. Daar hopen we op deze manier aan bij te dragen.   
 
Natuurexcursie                                                                         Elshof, 28 sep, 13.00 
Voor deze activiteit van ‘Heel de aarde’ verzamelen we op zondag 28 september om 
13 uur met de kinderen en ouders van stichting Sema bij hun gebouw aan de 
Zijpendaalstraat 3 in Hatert. We maken een wandeling met een gids naar het 
nabijgelegen bos van de Elshof, het appelveld en langs de akkers van de stadsboeren 
van de Kop van Malden Zo ontdekken we dit bos en de natuur in de omgeving. 
Iedereen die zich aanmeldt kan ook mee: heeldeaardenijmegen@gmail.com. 
 
De Groene Stad                                                                                Stevenskerk, 4-5 okt 
Begin oktober is in de Stevenskerk het weekend van De Groene Stad. Dit vormt het 
hart van het herfstprogramma Heel de Aarde, georganiseerd door diverse religieuze 
gemeenschappen in Nijmegen. Met muziek, verhalen en een viering danken we voor 
en delen we de overvloed van de oogst. Ook is er een markt met duurzame 
mogelijkheden. Zie verder https://www.heeldeaardenijmegen2025.com/activiteiten   
 
Bijeenkomst voor nieuwe leden               Ontmoetingskerk, 5 okt, 11.15-13.00 
Na de dienst op 5 oktober in de Ontmoetingskerk is er voor nieuwe leden van de 
PGN een bijeenkomst. Dominee Wouter Slob legt uit en daarna is er alle ruimte om 
kennis met elkaar te maken. Er hoort een lunch bij, daarom is het handig je even 
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Voorganger 
ds. Wouter Slob 

Ambtsdrager van dienst 
Roelf Groenhuis  

Lector 
Bart van Opstal 

Organist  
Hannelore van der Woude; m.m.v. de 
cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij 

Techniek  
Jeroen Cortjens, Bas van der Linden            

Kindernevendienst     
Marlies van Esschoten 

Jeugdkerk                                        
Bram Bos, Fred Evers 

Koffieschenkers                                   
Cindy Shenk, Esther Janse 

Collectes  
De diaconale collecte is voor het 
Wereldvrouwenhuis Mariam  

De tweede collecte is voor de PGN. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 
collectezakken of via de banknummers 
van de diaconie en de kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
Nijmegen  NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  
NL74 INGB 0008 2451 43 

PGN app  
U kunt geven via de PGN 
app, verkrijgbaar in de 
Appstore en Playstore  
onder de naam PGNijmegen. 

iDeal  
Met de QR code kunt u  
anoniem uw bijdrage via 
iDeal overmaken. 
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aan te melden bij Bram Bos: brambos9@hotmail.nl of 06-22758130.  
 
Alpha-cursus                                                            vanaf maandag 6 okt, 20.00-21.30 
Wat is geloof en wat doe je in een kerk? Mag je er zo maar heen of worden er eisen 
gesteld? Wie (of wat) is Jezus? ‘Moet’ je veel, en ‘mag’ je niks? Of maakt geloof vrij 
en geeft het ruimte? Over het geloof kunnen veel vragen bestaan. De belangrijkste 
is misschien wel: is het iets voor mij? Pastor Marije Klijnsma en dominee Wouter 
Slob bieden de gelegenheid om nader op deze vragen in te gaan. We komen om de 
twee weken samen op maandagavond van 20.00-21.30. De eerste keer is op 6 
oktober, dan eten we ook samen (we beginnen dan om 18.30).  Nadere info en 
opgave bij wouter.slob@pkn-nijmegen.nl of marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl.   
                                                                            
Avond over Gaza                                              Maranathakerk, 8 okt, 20.00-21.30 
De PGN organiseert i.s.m. de protestantse kerken van Heumen en Groesbeek op 
woensdag 8 oktober een gespreksavond om een helder geluid te laten horen over 
de situatie in Gaza. Tienduizenden worden er gedood en verdreven, gijzelaars onder 
erbarmelijke omstandigheden vastgehouden, aanslagen en liquidaties gepleegd, 
uithongering, etnische zuivering. Het lijkt moeilijk om tot een ondubbelzinnige 
veroordeling van het geweld te komen. Voor onze kerken is het duidelijk dat dit 
moet stoppen en andere oplossingen moeten worden gezocht: niet elkaar 
bestrijden als vijanden, maar erkennen als naasten. Sprekers vertellen vanuit eigen 
perspectief en ervaring over de urgentie van het probleem. Daarna forumgesprek 
o.l.v. mw. Trees Versteegen. Inloop vanaf 19.30 uur, uitloop mogelijk tot 22.00 uur.  
 
Ruimte voor rouw                                         Ontmoetingskerk, 9 okt, 11.00-12.30 
Een vaste groep van maximaal 8 deelnemers die een dierbare aan de dood verloren 
komt om de week zes keer bijeen op donderdagmorgen voor ervaring en 
bemoediging, met bijvoorbeeld muziek en gedichten. Wie iemand verloren heeft is 
van harte uitgenodigd mee te doen. Steeds in de Ontmoetingskerk van 11.00-12.30 
uur. De eerste keer is op 9 oktober. Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact 
opnemen met marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06-1904 7440 of  
joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net / tel. 06-5151 7380. 
 
Gespreksgroep 20/30ers                                Maranathakerk, 15 okt, 20.00-22.00 
Studie net klaar of afrondend. Beginnende baan en carrière, al of niet met partner, 
kinderen of denkend daaraan. En dan: kerk, geloof en God? Hoe past dat in je leven, 
past het wel in onze (post-)moderne tijd? In deze groep delen we onze vragen, onze 
twijfels, maar zeker ook onder verwachtingen, overtuigingen, hoop en vreugdes. En 
inspireren we elkaar. De groep op woensdagavonden wordt begeleid door dominee 
Wouter Slob en pastor Joska van der Meer. De eerstvolgende keer is op 15 oktober. 
 
Wijziging openingstijden                                       Ontmoetingskerk, vanaf 1 okt 
Per 1 oktober veranderen de openingstijden van de kerk, vanwege kostenbesparing, 
efficiënt gebruik van beschikbare ruimtes en kostersinzet. Op maandagen, 
dinsdagmiddag, donderdagmiddag en –avond is de kerk gesloten. In het weekend is 
de kerk alleen open tijdens diensten. Openingstijden door de week zijn: 
Dinsdag            9.00-12.30 en 19.00-22.00 
Woensdag       9.00-12.30, 13.00-17.00 en 19.00-22.00 
Donderdag      9.00-12.30 
Vrijdag             9.00-12.30, 13.30-17.00 en 19.00-22.00 

Pastores  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 
Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 

Andere vierplekken 
Ontmoetingskerk  
Meijhorst 70-33  
6537 EP Nijmegen 
024 - 344 14 46 
Bartholomeuskerk  
Nieuwe Holleweg 2 
6573 DX Beek 
 

Komende diensten    
Ontmoetingskerk 
28 sept 09.30   WG Liturgie en Eredienst  
05 okt   09.30   ds. Wouter Slob + HA 

Kopij  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  
Kopij voor het volgende nummer kunt u 
e-mailen als tekstbestand zonder 
opmaak tot donderdag 12:00 uur. 

Om het Zondagsnieuws digitaal te 
ontvangen of daarvoor af te melden 
mailt u ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 
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Orgelspel 
 
Welkom  
 
A: Keren wij ons stil tot God      gemeente gaat staan 
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied:  Psalm 138 : cantorij 1, allen 2, 3 
 
Openingswoorden                      
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader,  
 de Zoon en de Heilige Geest 
G: Amen 
 
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
Gebed van toenadering 
   
Zingen:    Lied 1008 : cantorij 1, allen 2, 3 
 
Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst  
 
Groet   V: De Heer zal bij u zijn 
     G: De Heer zal u bewaren 
 
Zingen:   ‘k Stel mijn vertrouwen (canon) 
 
Aansteken Coventry-kaars  

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen                     
 en Zijn naam prijzen  
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:      Lied 867: cantorij 1, allen 2 
 
Aandacht voor de kinderen die daarna naar de 
nevendienst gaan 

 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing: Amos 8 : 4-7 
 
Zingen:      Lied 756: c 1, a 2, c 3, a 4, c 5, a 6 
 
Schriftlezing: 1 Timoteüs 2 : 1-8 
 
Acclamatie:    Lied 339a “U komt de lof toe” 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Zingen:    Lied 718 : 1, 2, 3, 4 
 
Gebeden  
                     … daarom bidden wij U zingend 
acclamatie: Lied 368j “Heer, hoor ons bidden” 

stil gebed 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen, collectes en orgelspel  
 
Zingen:   Lied 634 : 1, 2  
 
Uitzending en Zegen 
                                         driemaal gezongen Amen.

 

Orde van dienst 
Maranathakerk, 21 september 2025 


