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Een wake. Daarom is er STILTE VOOR DE DIENST. Het 

orgel zwijgt en ook wij brengen alles wat in ons is tot 

zwijgen. De dienst van Witte Donderdag wordt 

voortgezet. De tafel is helemaal leeg.  

 

Een hongerdoek hangt in de kerk  

 576 a: 1, 2, 3 [O hoofd vol bloed en wonden]   

 1 Kor 1: 18- 2: 2  

 576 a: 4, 5  

vg. :   De Heer zal bij u zijn  
gm.:   de heer zal u bewaren  
vg. :   O God, keer U naar ons toe  
gm.:   laat ons, o heer, uw liefde zien  
vg. :   O God, kom mij te hulp  
gm.:   heer, haast u om mij te helpen  
  

547: 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Met de boom des levens]  

vg.:  De Heer zij met u  

gm.:  Ook met u zij de Heer  

 

 Exodus 12: 21-28  

 Psalm 22: 1, 2 [Mijn God, mijn God, waarom  

  verlaat Gij mij?]  

Hosea 6: 1-6  

 Psalm 22: 3, 4, 10  

Marcus 15: 16-37  

Na: ‘en blies de laatste adem uit’ wordt de paaskaars 

gedoofd.   

 Lied: 590: [Nu valt de nacht]  

Marcus 15: 38-39  

 577: 1, 2, 3 [O wereld, zie uw leven]  

 Houd mij in leven (lied 368d)   

God heeft aan het kruis geleden in dubbele 
betekenis. Lijfelijk, de marteldood die Jezus moest 
sterven, maar ook geestelijk, dat mensen Hem dit aan 
konden doen. Vanaf het kruis klaagt God ons bitter 
aan.  
 

 [Door wat voor grote eenzaamheden]  

Marcus 15: 40-47  

Hierna is het stil; er is geen slotlied en geen zegen  

we verlaten stil de kerk; het orgel zwijgt  

het is donker om ons heen.  


