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Over sommige dingen moet je niet te lang nadenken. 
Die moet je gewoon doen. Het kerkasiel in Kampen is er 
daar één van, lijkt me. Vandaar dat we er vanuit de PGN 
sinds januari vier keer aan hebben meegedaan, steeds met 
ongeveer 10 mensen, en steeds van 22.00 – 0.00 uur.

Kort wat context, voor wie het gemist heeft: In De Open Hof 
in Kampen wordt al sinds november vorig jaar het gezin 
Babayants opgevangen. Ze zijn uitgeprocedeerd en moeten 
naar Uzbekistan worden uitgezet. Maar hun procedure 
heeft zo lang geduurd, dat de vier kinderen inmiddels in 
Nederland zijn opgegroeid en geworteld. Vandaar dat het 
gezin toevlucht heeft gezocht in deze kerk. Zolang daar een 
viering bezig is, kan de IND niet naar binnen. Vijf maanden 
lang al is er daarom 24 uur per dag een viering gaande, 
door voorgangers en vrijwilligers uit het hele land.

Dat je het gezin zelf niet ontmoet, is misschien wat ver-
vreemdend, maar natuurlijk volkomen logisch: Ze zouden 
stapelgek worden als ze alle groepen hoogstpersoonlijk 
moesten begroeten. Wel hadden we meestal een of twee 
andere gasten: koffievrijwilligers, de voorganger van de 
volgende dienst, of gewoon een gemeentelid uit Kampen. 
Dat is mooi: zo wordt heel voelbaar dat we deel uitmaken 
van een groter geheel, en niet alleen onder ons zijn. Dat 
wordt ook nog zichtbaar gemaakt door een kaars, die van 
viering naar viering brandend wordt doorgegeven.

Tot nu toe zijn onze vieringen een soort avondgebeden: 
zingen, bidden, met steeds flinke Schriftlezingen – 
we hadden tenslotte ingetekend voor twee uur. Esther, 
Habakuk, Johannes, Thessalonicenzen en zelfs het buiten-
bijbelse Handelingen van Paulus en Tekla kwamen langs. 
Op allerlei manieren: bij toerbeurt lezen; als biblioloog 
(waarin je jezelf inleeft in de verhaalfiguren); via contextueel 
bijbellezen (waarbij je eigen levensgeschiedenis meespeelt); 
of lezing afgewisseld met uitleg of afbeeldingen (de Passie-
façade van de Sagrada Familia).

Het zijn mooie, intieme en indringende vieringen. Je wordt 
er makkelijk in meegenomen, en zou soms bijna het gezin 
Babayants vergeten, een paar muren verderop. 

Dat roept – althans bij mij – meteen ook wat tobberige 
vragen op: Waarom doen we dit nu? Zijn we bezig de IND 
buiten de deur te houden, om dit gezin te beschermen? En 
is liturgie daar eigenlijk wel voor? Of omgekeerd: Zijn we 
hier niet gewoon voor onszelf een mooie viering aan het 
houden? Kunnen we dat dat niet net zo goed in Nijmegen 
doen? En dan heb ik het nog niet eens over de lastigste 
vraag: Haalt het wel wat uit?

Maar dan, op de avond van Koningsdag, is er die aflevering 
van ‘Even tot Hier’ op televisie  (terugkijken iedereen; totaan 
het eind van de uitzending!). 

De oudste drie kinderen Babayants komen voor de camera. 
Gewone, Nederlandse kinderen met een migratie-achter-
grond. Open, vrolijk en hoopvol ondanks alles.
En ineens weet ik het weer zeker: We moeten dit gewoon 
blijven doen. Omdat het om heel concrete mensen gaat. Om 
déze kinderen, die onze hulp en ons gebed nodig hebben. 
Dus houd de berichten in de gaten: We gaan een volgende 
datum prikken.

En o ja: Met een klein groepje om vrede bidden kan ook in 
Nijmegen: Het Coventry-gebed, elke vrijdag om 12:30 uur in 
de Stiltekapel van de Stevenskerk. Een stuk minder ver en 
een stuk minder laat…

Hendrik Jan Bosman
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Kerkdiensten

Zondag 15 juni
Maranathakerk		  09.30 uur	 ds. Peter van der Vange
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds. Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 mw. Judith v/d Heuvel

Collecte voor:    	 1.  Algemeen diaconaal werk
		  2.  PGN

Zondag 1 juni
Maranathakerk		  09.30 uur	 ds. Machteld de Mik
Stevenskerk		  10.00 uur	 Jan van Hooydonk

Collecte voor:    	 1.  Algemeen diaconaal werk
		  2.  PGN

Zondag 25 mei
Ontmoetingserk		  09.30 uur	 ds. Wouter Slob (HA)
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds. Ekkehard Muth

Collecte voor:    	 1.  Schuldhulpmaatje
		  2.  PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 22 juni
Ontmoetingserk		  09.30 uur	 Tienerdienst (werkgroep
				    Jeugd & Jongeren)
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds. Wietske Tinga

Collecte voor:    	 1.  Binnenlands diaconaat Nederland
		  2.  PGN

 Donderdag 29 mei
Hemelvaartsdag

Stevenskerk		  10.00 uur	 ds. Ekkehard Muth

Zondag 8 juni 
1e Pinksterdag

Bartholomeüskerk	 10.00 uur	 ds. Hetty de Reus
Ontmoetingskerk		  10.30 uur	 Ontmoetingsviering
			   ds. Johan Dorst / Joska v/d Meer
Stevenskerk		  10.00 uur	 Joris Vercammen
Studentenkerk		  11.00 uur	 Nicole Schubert

Collecte voor:    	 1.  Kerk in Actie (zending): Myanmar
		  2.  PGN

Zondag 18 mei
Maranathakerk		  09.30 uur	 Kliederkerk (werkgroep
				    Jeugd & Jongeren)
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem.	 10.00 uur 	 ds. Wietske Tinga

Collecte voor:    	 1.  Stichting Kruispunt Nijmegen
		  2.  PGN

Zondag 29 juni
Ontmoetingskerk		  10.30 uur	 Openluchtviering (oec.)
				    pastor Marije Klijnsma /
				    pastor Els Geelen
Stevenskerk		  10.00 uur	 ds. Ekkehard Muth

Collecte voor:    	 1.  Stichting Gast
		  2.  PGN: onderhoud gebouwen

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en 
Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/
eredienst/kerkdiensten-online
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dinsdag	 13 mei	 Johannes 5,30-47dinsdag	 13 mei	 Johannes 5,30-47
woensdag	 14 mei	 Handelingen 15,36–16,10woensdag	 14 mei	 Handelingen 15,36–16,10
donderdag	 15 mei	 Handelingen 16,11-24donderdag	 15 mei	 Handelingen 16,11-24
vrijdag	 16 mei	 Handelingen 16,25-34vrijdag	 16 mei	 Handelingen 16,25-34
zaterdag 	 17 mei	 Handelingen 16,35-40zaterdag 	 17 mei	 Handelingen 16,35-40
zondag	 18 mei	 Psalm 71zondag	 18 mei	 Psalm 71
maandag	 19 mei	 Johannes 8,1-11maandag	 19 mei	 Johannes 8,1-11
dinsdag	 20 mei	 Johannes 8,12-24dinsdag	 20 mei	 Johannes 8,12-24
woensdag	 21 mei	 Johannes 8,25-36woensdag	 21 mei	 Johannes 8,25-36
donderdag	 22 mei	 Johannes 8,37-47donderdag	 22 mei	 Johannes 8,37-47
vrijdag	 23 mei	 Johannes 8,48-59vrijdag	 23 mei	 Johannes 8,48-59
zaterdag 	 24 mei	 Johannes 9,1-12zaterdag 	 24 mei	 Johannes 9,1-12
zondag	 25 mei	 Johannes 9,13-23zondag	 25 mei	 Johannes 9,13-23
maandag	 26 mei	 Johannes 9,24-41maandag	 26 mei	 Johannes 9,24-41
dinsdag	 27 mei	 Psalm 56dinsdag	 27 mei	 Psalm 56
woensdag 	 28 mei	 Psalm 110woensdag 	 28 mei	 Psalm 110
donderdag	 29 mei	 Lucas 24,36-53donderdag	 29 mei	 Lucas 24,36-53
vrijdag	 30 mei	 Psalm 108vrijdag	 30 mei	 Psalm 108
zaterdag	 31 mei	 Handelingen 17,1-15zaterdag	 31 mei	 Handelingen 17,1-15
zondag 	 1 juni	 Handelingen 17,16-34zondag 	 1 juni	 Handelingen 17,16-34
maandag	 2 juni	 Handelingen 18,1-11maandag	 2 juni	 Handelingen 18,1-11
dinsdag	 3 juni	 Handelingen 18,12-22dinsdag	 3 juni	 Handelingen 18,12-22
woensdag	 4 juni	 Psalm 61woensdag	 4 juni	 Psalm 61
donderdag	 5 juni 	 Johannes 7,1-13donderdag	 5 juni 	 Johannes 7,1-13
vrijdag	 6 juni	 Johannes 7,14-24vrijdag	 6 juni	 Johannes 7,14-24

zaterdag	 7 juni	 Johannes 7,25-36zaterdag	 7 juni	 Johannes 7,25-36
zondag	 8 juni	 Johannes 7,37-52zondag	 8 juni	 Johannes 7,37-52
maandag	 9 juni	 Lucas 6,39-49maandag	 9 juni	 Lucas 6,39-49
dinsdag	 10 juni	 Lucas 7,1-10dinsdag	 10 juni	 Lucas 7,1-10
woensdag	 11 juni	 Lucas 7,11-17woensdag	 11 juni	 Lucas 7,11-17
donderdag		 12 juni	 Psalm 52donderdag		 12 juni	 Psalm 52
vrijdag		 13 juni	 Spreuken 8,1-21vrijdag		 13 juni	 Spreuken 8,1-21
zaterdag		 14 juni	 Spreuken 8,22-36zaterdag		 14 juni	 Spreuken 8,22-36
zondag	 15 juni	 Johannes 2,23–3,13zondag	 15 juni	 Johannes 2,23–3,13
maandag	 16 juni	 Johannes 3,14-21maandag	 16 juni	 Johannes 3,14-21
dinsdag		 17 juni	 Johannes 3,22-36dinsdag		 17 juni	 Johannes 3,22-36
woensdag		 18 juni	 Galaten 1,1-12woensdag		 18 juni	 Galaten 1,1-12
donderdag		 19 juni	 Galaten 1,13-24donderdag		 19 juni	 Galaten 1,13-24
vrijdag		 20 juni 	 Galaten 2,1-14vrijdag		 20 juni 	 Galaten 2,1-14
zaterdag		 21 juni	 Galaten 2,15-21zaterdag		 21 juni	 Galaten 2,15-21
zondag		 22 juni 	 Galaten 3,1-14zondag		 22 juni 	 Galaten 3,1-14
maandag		 23 juni 	 Galaten 3,15-29maandag		 23 juni 	 Galaten 3,15-29
dinsdag	 24 juni	 Lucas 7,18-35  dinsdag	 24 juni	 Lucas 7,18-35  
woensdag	 25 juni	 Lucas 7,36-50woensdag	 25 juni	 Lucas 7,36-50
donderdag		 26 juni	 Lucas 8,1-15donderdag		 26 juni	 Lucas 8,1-15
vrijdag	 27 juni	 Lucas 8,16-21vrijdag	 27 juni	 Lucas 8,16-21
zaterdag		 28 juni	 Lucas 8,22-25zaterdag		 28 juni	 Lucas 8,22-25
zondag		 29 juni 	 Lucas 8,26-39zondag		 29 juni 	 Lucas 8,26-39
maandag		 30 juni 	 Lucas 8,40-56maandag		 30 juni 	 Lucas 8,40-56
dinsdag	 1 juli	 Galaten 4,1-11dinsdag	 1 juli	 Galaten 4,1-11

“Zelfs vindt de mus een huis, o Heer” ... maar niet alle duiven
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Door een paar duiven die een nest gingen bouwen kwam 
ik te vertoeven bij psalm 84, natuurlijk in de oude berijming, 
want zo zitten psalmverzen in mijn hoofd. Dat heb je nu 
eenmaal op mijn leeftijd.

“Zelfs vindt de mus een huis, o Heer!
De zwaluw legt haar jongskens neer

in ’t kunstig nest bij uw altaren.
Bij U, mijn koning en mijn God, 

verwacht mijn ziel een heilrijk lot, 
geduchte Heer der legeerscharen!

Welzalig hij , die bij u woont, 
gestaag u prijst en eerbied toont”

Waarmee niet gezegd wordt dat het voor alle vogels een 
eenvoudige opgave is om een nest te bouwen. 
Ik vertoef niet alleen bij de psalm, maar vooral ook gewoon 
in mijn huis. Wat ik daar zag! Ik neem u even mee.

Op foto 1 ziet u de deur naar de nood-
uitgang. Als je de deur opent, kom je op 
een balkonnetje, met een toegangsdeur 
naar een trappenhuis. 
Normaal kom je eigenlijk nooit in die 
hoek, maar op 19 maart wilde ik even 
kijken of de vuilnisauto al langs geweest 
was. Een duivenpaar vloog verschrikt 
weg, en ik zag dat ze een nest wilden 

bouwen op de 
deurdranger, het 
aangebrachte 
takje zie je op foto 2. 

Ik hield ze graag wat in de gaten en 
als ik op voldoende afstand bleef, 
stoorde ik ze niet. 

Op foto 3 komen ze met hun 
kopjes boven het kozijn uit 
en op foto 4 zie je één van 
de duiven met een vers takje 
in de snavel. 

Maar het lukt niet!  
De takjes vallen met 
dezelfde gang weer 
van de dranger af. 

Op foto 5 zie je een berg takjes op de vloer: 
een enorme hoeveelheid die de duiven 
hebben aangevlogen. 
We zijn, nu ik dit schrijf een maand verder. 
Op een gegeven moment zag ik ze geen 
nieuwe takjes binnen brengen. Maar regel-
matig zat het duivenpaar samen, echtelijk 
naast elkaar, op de deurdranger. Zaten ze 
te treuren? Je weet het niet bij beesten. 
Maar een beetje treurig was het wel. 
De laatste dagen zie ik ze niet meer. Ze zullen elders een 
plek gevonden hebben om te nestelen. Wat blijft er bij mij 
hangen? Bewondering, bewondering over het uithoudings-
vermogen, niet (te snel) opgeven. Daar spiegel ik mezelf 
graag aan.
En nu die duiven me toch bij Psalm 84 brachten, schiet me 
als vanzelf nog een zinnetje te binnen: “Van kracht tot kracht 
gaan zij steeds voort”

Jan Waagmeester

PS: doe jezelf een plezier en neem even de tijd om die psalm 
te lezen.

BB
II
JJ
BB
EE
LL

LL
EE
EE
SS
RR
OO
OO
SS
TT
EE
RR



4

Over & WeerOver & Weer

Doorgaans is er bijna elke maand een vergadering van één 
van de organen van het kerkbestuur. In maart echter niet. 
Toen vond de jaarlijkse ‘Werkgroependag’, zoals die nu heet, 
plaats en wel op zaterdag 22 maart. Hiernaast volgt daarvan 
een impressie door kerkelijk werker Marije Klijnsma.

Kleine Kerkenraad 
Op dinsdag 22 april delibereerde de Kleine Kerkenraad 
(KKR) weer. Op de agenda stonden als hoofdpunten – naast 
het elkaar informeren over de stand van zaken en voortgang 
binnen de zeven thematische werkgroepen – de vaststelling 
van de tarieven van rouw- en trouwdiensten in onze kerkge-
bouwen en de herverkiezing (derde termijn) van ouderling 
Ellen de Feijter. 
Ook stagiaire en predikant-in-opleiding Willeke Warner-
Zichterman Rustenburg kreeg in deze vergadering, waar 
zij als gast aanwezig was, de gelegenheid de inhoud van 
haar stageopdracht toe te lichten. Willeke volgt zes weken 
stage in Nijmegen. Zij heeft ook vorig jaar een stage van zes 
weken binnen onze gemeente gevolgd. Na haar studie hoopt 
zij als predikant een gemeente te kunnen gaan dienen. Wat 
zij overigens best spannend vindt. 

Voor wat betreft de tarieven rouw- en trouwdiensten kan 
gezegd worden, dat de KKR op voorstel van het College van 
Kerkrentmeesters heeft besloten om de kosten van de voor-
ganger, koster en van het kerkgebouw, alsmede van eenvou-
dige liturgieën niet in rekening te brengen bij leden van de 
PGN. Echter wél de kosten van een organist en de kosten 
van extra verdere wensen van de familie. Bij dit laatste kan 
dan gedacht worden aan de inzet van een technicus voor 
een livestream-dienst en/of het maken van een Cd-opname. 
Gebruik van een (grote) zaal voor een eventuele koffietafel 
wordt eveneens in rekening gebracht. Om een dergelijke 
beleidslijn op dit terrein praktijk te laten worden, acht de 
KKR juist en billijk. 

Mw. Ellen de Feijter werd bij acclamatie opnieuw verkozen 
tot ouderling. Na de nog plaatshebbende verbintenis aan 
onze gemeente zal zij haar derde ambtstermijn ingaan. 

Blik op de Kerkenraad (66)

Impressie werkgroependag

Zaterdag 22 maart waren alle leden van de verschillende 
werkgroepen uitgenodigd voor een dag in de Maranatha-
kerk. Het thema was deze keer ‘verbinding’. Dit thema kwam 
op verschillende manieren aan bod. 
Je persoonlijke verbinding met God: je geloof. De verbinding 
tussen de werkgroepen en met de kerkgemeente. En de 
verbinding tussen de kerk en de samenleving. Wouter heeft 
een inleiding gegeven over hoe wij als kerk relevant zijn voor 
de samenleving en daar hebben we met elkaar over
doorgedacht. Wat hebben we te bieden? Wat vinden we zelf 
waardevol aan ons geloof en hoe kunnen we anderen iets 
bieden. Hoe kunnen we er voor anderen zijn? 

Vanuit deze gedachten hebben enkele mensen Paaskaarten 
gemaakt en gegeven aan mensen in de buurt. Bij een Kerk+ 
activiteit voor Pasen hebben we dit nogmaals gedaan. 
Zo konden we ervaren dat je heel concreet met een actie al 
iets heel moois kunt betekenen voor een aantal mensen.

Naast gesprek en creativiteit hebben we met elkaar gezon-
gen, geluncht en waren er twee vrijwilligers die vertelden 
over hun werkzaamheden in de kerk. 
Willem van Tilburg (koster in de Maranathakerk) heeft ons
verteld hoe hij bezig is met de (brand)veiligheid in de kerk. 
Een klein onderdeel van zijn werkzaamheden, maar heel 
belangrijk. 
Annelotte de Bruijn vertelde over haar motivatie om ouder-
ling te worden.

We sloten de dag af met een doe-activiteit. We hebben 
met elkaar een streep-gedicht gemaakt. Ieder kreeg een 
bladzijde uit een boek en omcirkelde een aantal woorden 
die samen een gedicht werden. De andere woorden werden 
allemaal weggestreept. Al die bladzijden samen werden zo 
één gedicht. Het was een inspirerende dag.

Marije Klijnsma

De bespreking van het ook ter tafel liggende, inhoudelijke 
“Periodeverslag PGN 2022 t/m 2024” werd wegens tijds-
gebrek doorgeschoven naar de eerstkomende vergadering 
van het kerkbestuur, namelijk die van de KR op 22 mei. 
Dit Periodeverslag is tot stand gekomen, omdat afgelopen 
drie jaar geen inhoudelijk Jaarverslag is verschenen. De 
KKR/KR hecht echter waarde aan een inhoudelijk verslag, 
aangezien daarin op hoofdlijnen staat hoe de kerkgemeente 
heeft gereild en gezeild. En is van belang voor vastlegging 
van de ‘eigen geschiedenis’. Zodra het Periodeverslag is 
vastgesteld, zal het digitaal beschikbaar zijn.. 

Gerbrand Hoek, scriba 
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Kampweekend

Op 24 en 25 mei sluiten we het jaar traditiegetrouw 
af met een gezellig en actief kampweekend voor alle 
kinderen (en hun ouders). Een hoogtepunt van het jaar! 

Dit jaar organiseren we het kamp bij de scouting in 
Cuijk.

Werkgroep Jeugd & Jongeren

We hebben respect voor alle vrijwilligers die hun bijdrage 
leveren aan de zondagse eredienst! We zijn blij met de 
kosters die alles in goede banen leiden!

Dan komen we dus op het punt, waaraan we niet of nauwe-
lijks dachten, toen we in deze werkgroep stapten; wat moet 
er veel worden georganiseerd en afgestemd!
Wisten wij veel…….

Achter de schermen gebeurt er zoveel. Grote waardering 
voor de mensen die tijd en energie steken in het opstellen 
van de roosters! Connie Wasmus speelt een grote rol in het 
inroosteren van de voorgangers. Gerda Sluijs heeft jaren-
lang zorgvuldig de vrijwilligers van de Ontmoetingskerk 
ingeroosterd en HenkJan Zwikker deed dit voor de Mara-
nathakerk. HenkJan doet dit nu voor beide kerken. Wat een 
klus!! Hij doet dit met tomeloze energie waarbij hij iedere 
vrijwilliger koestert en tot zijn/haar recht wil laten komen.
Onze taak is dit alles goed af te stemmen en door te spelen 
aan de belanghebbende personen. 

Je vraagt je af hoe al de taken die nu door de werkgroepen 
worden gedaan, voorheen werden uitgevoerd?! Deze werk-
groepen structuur is passend en verdeelt de taken en ver-
antwoordelijkheden. En ja, daar horen zaken bij waarmee je 
grote affiniteit hebt en zaken die niet echt favoriet zijn, maar 
wel moeten gebeuren!

In vergaderingen van de kerkenraad krijgen werkgroepen de 
gelegenheid geboden om zich te presenteren: om te vertel-
len waarmee ze mee bezig zijn en de verbinding te zoeken 
met andere werkgroepen.

Zo komen we weer bij ons uitgangspunt: samen een bijdra-
ge te leveren aan een inspirerende kerk en kerkgemeen-
schap! En dat doen we graag!

Namens de werkgroep Liturgie en Eredienst, 
Liesbeth Smallegange

Wij zijn: Yolande van Dijk, Roelf Groenhuis, Nienke Noijen, 
Anja Smit, Marleen Moggré en Liesbeth Smallegange.
Ons uitgangspunt was dat we ons graag wilden -en willen- 
inzetten voor de kerk en de kerkgemeenschap. We wilden 
inspirerende kerkdiensten mede vormgeven en groepen 
mensen uitnodigen om dit ook te doen. Natuurlijk wilden 
we ook de predikanten ondersteunen.
In de praktijk is dat ook gelukt, maar……. er komt veel meer 
bij kijken dan deze mooie inhoudelijke taak.
Zoals het een goede werkgroep betaamt, formuleer je een 
doel en verdeel je de taken. Dat hebben we gedaan en het 
doel is gefiatteerd door de Kerkenraad.

Doel van onze werkgroep is dat wij zorgdragen voor de 
continuïteit van de liturgie en eredienst op de 3 vierplekken 
van de PGN, binnen het mandaat gegeven door en in over-
leg met de kerkenraad en in gezamenlijkheid met predikan-
ten/pastores en vrijwilligers.

Aandachtsgebieden
De voorbereiding en uitvoering van alle vieringen zijnde:
Vieringen o.l.v. predikanten/pastores en vieringen door 
werk- of andere groepen.

Portefeuillehouders werkgroep
•  Muziek: Yolande en Marleen
•  Praktische zaken / registratie overledenen PGN, 
   ambtsdragersoverleg : Roelf
•  Bartholomeuskerkerk: Marleen
•  Communicatie: Nienke
•  Kerkenraad en voorzitterschap: Liesbeth
•  Werkgroepdiensten en secretariaat: Anja

Drie van onze werkgroepleden participeren ook in een 
andere werkgroep: Roelf in WG Diaconie, Marleen in WG 
Communicatie en Nienke in WG J&J.

We kijken tevreden terug op een aantal geslaagde 
aandachtsgebieden van onze werkgroep:

•   Het besluit dat is genomen om “om en om te kerken”  
in de Ontmoetingskerk en Maranathakerk is inmiddels 
ingeburgerd. De brug blijkt gemakkelijker te nemen dan 
voorheen gedacht!
•  Er is gezocht naar een herkenbare liturgie in alle drie de 
kerken.
•  Heel fijn is het te constateren dat er structureel diensten 
georganiseerd worden door groepen mensen die zich 
hiervoor in willen zetten en hiermee ook anderen weer 
inspireren.
•  Er is een prettig overleg geweest met mensen die alle-
maal hun muzikale bijdrage leveren in de erediensten, 
zoals organisten en dirigenten.
•  De inroostering van alle betrokkenen bij een viering
wordt zorgvuldig uitgevoerd.

Vanuit de werkgroep Liturgie en Eredienst

Zoals bekend werken wij in onze PGN met een werkgroepen-
structuur.
Als werkgroep Liturgie en Eredienst vormen wij één van de 
werkgroepen. Graag vertellen wij er iets over.
Een aantal jaren geleden zijn wij hier enthousiast ingestapt. 
Maar wie zijn nou die “wij”?



6

Over & Weer

Het is 80 jaar geleden dat ons land bevrijd werd. Vijf jaren 
bezetting; vijf jaren van onzekerheid, onvrijheid, honger….. 
In enkele dagen werden we plat gebombardeerd en onder 
de voet gelopen. In mijn stad, Rotterdam, was binnen een 
mum van tijd de hele binnenstad weggevaagd zodat er van 
veel oude straatjes en karakteristieke huizen alleen nog 
maar puinhopen over waren. Het huis naast dat van mijn 
opa en oma werd ook getroffen. Zij ontsnapten maar net 
aan de dood.
Maar al snel begreep ik als kind dat ik blij mocht zijn als 
Rotterdamse te zijn geboren. Wat werd er hard gewerkt! Op 
14 mei 1940 gaf het gemeentebestuur de stadsarchitect de 
opdracht een plan van wederopbouw te ontwerpen. Rotter-
dam besloot niet bij de pakken neer te zitten en ook niet te 
proberen het centrum in zijn oude glorie te herstellen, maar 
om nieuwe vormen van wonen te bouwen en het stratennet 
aan te passen aan de moderne tijd. Maar aan één gebouw 
zou worden gewerkt om het zo goed mogelijk weer in ere 
te herstellen en dat was de Sint Laurenskerk. Ik was er met 
mijn schoolklas 
bij toen de eerste 
steen werd gelegd, 
een heel bijzondere 
gebeurtenis.  

Ik schrijf deze co-
lumn steeds met het 
oog op Gemeente 
Opbouw. GO, zoals 
de commissie heette 
toen we aan de slag 
gingen met andere structuren in onze gemeente, zoals de 
zeven werkgroepen. En ik blijf schrijven over GO omdat ik 
van mening ben dat we voortdurend een kerk en gemeente 
in opbouw moeten zijn. 
Ook als er minder kerkgangers komen, ook als de energie-
kosten van kerkgebouwen de pan uit rijzen, ook als de jeugd 
zoekend is, maar vaak de kerkdienst niet zo ziet zitten, ook 
als er steeds meer vacatures ontstaan in het vrijwilligers-
bestand en gemeenten worden samengevoegd, dan is het 
goed jezelf de vraag te stellen: wat voor kerk willen we zijn? 
En als je dan tussen de afbraak gaat zitten en rondkijkt, 
kom je misschien net als de Rotterdammers tot de conclusie: 
we gaan iets nieuws neerzetten, dat werkt, maar we houden 
ook de oude kerngedachten in ere. 
Waar dat toe leidt? Ik zou het niet kunnen zeggen, maar ik 
weet wel dat we al zoekend en elkaar bevragend, verbonden 
met elkaar en bereid om aan te pakken, Gods volk onderweg 
blijven, niet vastroestend maar met een levend geloof. 

Michèle van der Steenstraten

GO en de Wederopbouw

Op 1 en 15 juni is de diaconale collecte voor het algemene 
werk van de diaconie (of voor nader te bepalen doelen).

18 mei - Kruispunt: pleisterplaats dak- en thuislozen
Het Kruispunt Nijmegen werd in 1998 op straat opgericht 
met de bedoeling aanwezig te zijn bij mensen van de straat. 
Het Kruispunt, sinds 2003 gevestigd in de Titus Brandsma-
kapel, biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze 
mensen zich thuis kunnen voelen. Er is ruimte om rustig te 
zitten voor een gesprek met een bakje koffie en de keuken 
is ingericht om warme maaltijden voor kleine gezelschappen 
klaar te maken. Ook wordt er kunst en muziek gemaakt. 
Meer info op: kruispuntnijmegen.nl

Zondag 25 mei: Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje geeft gratis en betrouwbare hulp bij geld-
zorgen en schulden in Nijmegen. De getrainde vrijwilligers 
van Schuldhulpmaatje zien de mensen achter de cijfers, 
de schaamte achter de schulden. Ze begeleiden en onder-
steunen mensen met financiële problemen waarbij het doel 
is om de hulpvrager te helpen naar een gezonde financiële 
huishouding, zodat iemand het zelf kan. 

Zondag 8 juni (Pinksteren): Kerken ondersteunen 
jongeren bij traumaverwerking in Myanmar
Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar 
schrikbarend toegenomen. Veel kinderen en jongeren zijn 
getraumatiseerd. Bovenop deze politieke problematiek 
kwam in maart dit jaar een verwoestende aardbeving. 
Praten over psychisch welzijn is echter taboe. De Raad van 
Kerken wil dat doorbreken en traint kerkleiders in psycho-
sociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij trauma-
verwerking. Ook stimuleert de raad ouders aandacht te 
hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. 
Zo verspreiden ze Gods licht onder jongeren in Myanmar.

Zondag 22 juni: Binnenlands diaconaat Nederland – 
Geef vluchtelingen een thuis
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De collecte van 
vandaag sluit hierbij aan. Nieuwkomers in Nederland heb-
ben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker, statushouder of 
arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, 
je belandt in lange procedures en uitzicht op een betere 
toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen met 
diverse (kerkelijke) organisaties die deze mensen helpen 
met informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid 
te stimuleren. 

Zondag 29 juni: Stichting Gast 
Stichting Gast is in 2000 opgericht om hulp te bieden aan 
ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen. Op dit mo-
ment is er onverminderd sprake van vluchtelingen in nood. 
Zij mogen niet werken, zijn uitgesloten van overheidsvoor-
zieningen en moeten niettemin in Nederland zien te over-
leven. Stichting Gast biedt hen praktische hulp, onderdak, 
financiële ondersteuning en begeleiding bij het opbouwen 
van een toekomst hier of elders.

Diaconale collecten
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Over oecumene (2): 
Eucharistie en Avondmaal

Even terug naar Over & Weer van januari….waar ik het 
verschil in beleving van een viering/kerkdienst voor resp. 
een katholiek en een protestant als volgt omschreef: 
Voor een katholiek vormt de maaltijd, of het nu een ‘echte’ 
eucharistieviering is of een viering met brood en wijn, het 
hart van de samenkomst. Voor een protestant klopt dat hart 
in de meeste gevallen in alles wat in en rond het Woord 
gebeurt. Dat kan de preek zijn, maar ook de liederen die 
verweven zijn met lezingen en preek. 
Na bijna vijf jaar Studentenkerk wil ik dit beeld iets nuance-
ren: de zondagochtendkerkgangers, voor het merendeel van 
huis uit katholiek, hechten net zoveel waarde aan een goede 
preek/overweging als aan de Maaltijd. Maar in een viering 
zónder Maaltijd wordt door hen iets fundamenteels gemist 
– terwijl dat voor hen die van huis uit protestant zijn níet het 
geval is. Voor een protestant is een kerkdienst zonder Maal-
tijd net zo compleet en ‘af’ als mét brood en wijn.

Er is dus verschil in beleving (en achterliggende theologie). 
Maar is dat dan meteen reden om de oecumenische hand-
doek in de ring te gooien? 

Als we oecumene verstaan als ‘alle neuzen dezelfde kant 
uit’ begeven we ons op een weg die niet alleen vroeg of 
laat doodloopt, maar we veronachtzamen daarbij ook de 
eigensoortige ontwikkeling van de verschillende kerken door 
de tijden heen. Een actueel voorbeeld is de strijd die er op 
dit moment woedt in de Christelijke Gereformeerde Kerken, 
over o.m. het al dan niet toelaten van vrouwen in het ambt. 
Als vrouwelijke predikant in de PKN kan ik daar van alles 
van vinden, maar omdat ik niet afkomstig ben uit de CGK, 
omdat ik die geschiedenis niet met mij meedraag, vind ik dat 
er voorzichtigheid geboden is bij elke ‘buitengaatse’ mening. 
Wie ben ik om daar wat van te vinden?

Wat mij altijd opvalt én verbaast in de discussie over ‘samen 
de Eucharistie/de Maaltijd vieren’, is dat juist dát element 
eruit wordt gelicht – dát moeten we toch samen kunnen 
vieren! – en onvermijdelijk uitvergroot. Misschien is dit een 
heel protestantse observatie, maar ik denk dan altijd: samen 
vieren is niet uitsluitend voorbehouden aan Eucharistie/
Maaltijd. Daarmee doe je het geheel van een kerkdienst/
viering onrecht en niet alleen het liturgisch samenzijn, maar 
alles wat daar omheen gebeurt.
Uiteindelijk gaat het bij die Eucharistie, bij die Maaltijd, om 
zowel een verticale als een horizontale beweging. Je ver-
bonden weten met God door Christus én met elkaar, door 
het samen delen, samen vieren, samen eten…

Laten we dan ook écht samen eten, niet alleen liturgisch 
ingebed, maar een complete maaltijd met allerlei verschil-
lende gerechten. Zo heb ik me laten vertellen dat de eerste 
christenen dat deden: iedereen nam wat te eten mee naar 
de samenkomst, waar het werd gedeeld met elkaar, bij en 
onder gebed, gezang en ongetwijfeld veel mooie, inspire-
rende en ook gewoon gezellige gesprekken – wordt het dan 
niet zomaar vanzelf liturgie, een heilig spel? 

Als ik nu kijk wat het altijd, zonder uitzondering, goed doet 
bij studenten: een potluck-maaltijd. Iedereen neemt wat te 
eten mee, je deelt met elkaar…etcetera. 
Zoals Prediker al zei: er is niets nieuws onder de zon…

Ds. Marieke Fernhout

Wij organiseren zoals elk jaar rond Pinksteren een voedsel-
inzameling voor cliënten van de Voedselbank Nijmegen-
Overbetuwe. Deze bank helpt iedereen die per maand 
minder dan een vastgesteld minimum heeft te besteden aan 
voedsel en kleding.
In Nijmegen en Overbetuwe zijn dat zo'n 750 huishoudens. 
Wij kunnen hen helpen door het geven van lang houdbare 
levensmiddelen. Het gaat om bijvoorbeeld soep in blik of 
zak, zilvervliesrijst, volkorenmacaroni, groente en fruit in blik 
of pot, olijf- of zonnebloemolie, vis en vlees in blik, koffie en 
houdbare (chocolade)melk. 

U kunt producten meenemen naar de kerk op de zondagen 
1 juni (Maranathakerk), 8 juni (Ontmoetingskerk) en 15 juni 
(Maranathakerk).

In plaats van producten naar de kerk te brengen, kunt u ook 
een financiële bijdrage doen. Deze kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting 
Voedselbank Nijmegen, onder vermelding van: 
‘Voedselinzameling Diaconie’ en de naam van uw kerk. 

Het totaalbedrag zal worden besteed aan levensmiddelen 
waar zij het meest tekort aan hebben.

Actie voor Voedselbank
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     Nieuws vanuit de  

  			       vierplekken

Contactadressen 

Pastores
Neem contact op met een van de 
pastores als u behoefte heeft aan 
een pastoraal gesprek of als u 
praktische hulp nodig heeft. 
Voelt u niet bezwaard, daar zijn 
onze pastores voor. 
 
-  Ds. Wouter Slob:  
   tel. 06 - 191 778 44  
   wouter.slob@pkn-nijmegen.nl  
 
-  Marije Klijnsma:  
   tel. 06 - 190 474 40 
   marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 

Vertrouwenspersonen
-  Gerda Sollie:  
   solliegerda@gmail.com
-  Thomas van Heerde:  
    vanheerdethomas@gmail.com

Gebruikt u 

onze PGN app?
Zoek in de Play Store 

of App Store op 
PGNijmegen

Arie Reijmerink (1933 - 2025)
Op 23 maart overleed dhr. Arie Reijme-
rink. Met zijn hoge leeftijd, en zeker ook 
door enorme betrokkenheid en inzet 
voor kerk en onze gemeente was hij 
zeer bekend. 
Ooit vanuit Rotterdam naar Nijmegen 
gekomen werden Arie en zijn vrouw 
Teunie lid van de kerk. Onder andere als 
organist heeft Arie zich altijd met hart en 
ziel ingezet; zozeer dat hij zich wel eens 
af kon vragen of hij zijn gezin daarmee 
niet te kort kon hebben gedaan. Dat 
heeft hij zeker niet aan Teunie gedaan, 
toen zij de laatste jaren van haar leven 
erg hulpbehoevend was, en uiteindelijk 
in Waterrijk terecht kwam. Dagelijks 
ging hij op bezoek, en bracht vaak iets 
lekkers voor haar mee. 
Na haar overlijden, bleek hij wel te veel 
van zichzelf te hebben gevergd en is hij 
in Nijevelt opgenomen. Hoewel hij daar 
wel opknapte, was duidelijk dat hij niet 
meer naar zijn eigen huis kon terugke-
ren en is hij in Nijevelt gebleven. Daar is 
hij ook overleden. Het was duidelijk dat 
het die kant op zou gaan en dat bood 
de gelegenheid om bewust afscheid 
te nemen. Net als bij Teunie hebben 
we nog gebeden, gelezen en de zegen 
meegegeven. 

Hij bleek nog een plakboek te hebben 
klaargemaakt (zoals hij over allerlei 
dingen deed) over de Maranathakerk. 
Bestemd voor de gemeente kan het 
bekeken worden in de hal. 
Als technisch tekenaar heeft hij van 
verschillende orgels nauwkeurige 
bouwtekeningen gemaakt. Zo ook van 
het orgel in de Maranathakerk, maar het 
pronkstuk was toch wel de tekening van 
het Königsorgel in de Stevenskerk. Met 
zang, orgel en muziek (ook van eigen 

   In memoriam

opnames), en bijdrages van familie 
en ook van de Stevenskring waar hij 
erelid van was, hebben we op 28 maart 
afscheid genomen in een dienst van 
woord en gebed en is Arie bijgezet in 
het graf van Teunie.

Ds Wouter Slob

Rina Barten-Koendertse (1932 - 2025)
Op 11 april overleed mw Rina Barten – 
Koendertse. Oorspronkelijk afkomstig 
uit Dodewaard is ze via Kesteren enkele 
jaren geleden in Nijmegen terecht ge-
komen waar ze haar intrek naam in het 
voormalig st Jozefklooster in Hees. Met 
zwakke longen en een broze gezond-
heid was het thuis niet langer vertrouwd. 
Dochter Ineke woont in Nijmegen en 
Jozef was dus makkelijk dichtbij Ineke 
en Hans, en bij de kleinkinderen Martijn 
met Anne-Marie en Stefan met Milou 
met hun kinderen Ties, Roos-Marijn, 
en Daxx. Zeker ook van Nova en Yara; 
de tweeling die echter pas vlak na haar 
overlijden zijn geboren.
Toen mw Barten in Nijmegen kwam, 
was het al moeilijk om de kamer uit te 
komen. Opmerkelijk was haar vermo-
gen om zich steeds weer aan nieuwe 
situaties aan te passen. Dat had ze 
haar leven lang kunnen doen. Ook bij 
tegenslag, of veranderende mogelijk-
heid had ze de veerkracht om weer vol 
optimisme verder te gaan en de ruimte 
te zoeken. Ruimte kon ze ook goed 
geven. Ook aan Ineke en haar gezin. 
Op hen was ze sterk betrokken en ze 
kwam wekelijke over de vloer. Ze vond 
het ook altijd erg fijn als de kleinkinde-
ren en de achterkleinkinderen kwamen, 
maar begreep ook heel goed dat ieder 
ook een eigen leven had. In december 
kreeg ze te horen dat ze niet meer 
beter zou kunnen worden en dat ze 
zich moest voorbereiden op het einde. 
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   Bij de diensten    Protestantse Vrouwendienst

   Gift

Bij onze predikant Wouter Slob is in de 
afgelopen periode een gift van 60 euro 
binnengekomen. Waarvoor dank.

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Het was een mooie Paasviering op 
maandagmiddag 14 april, waarin ds. 
Wouter Slob voorging met als thema 
“Het lege graf.”
Wij hebben ook gezamenlijk het avond-
maal gevierd. De viering kunt u nog 
terugkijken via de link van de Ontmoe-
tingskerk Nijmegen.

Daarna zijn wij naar de Tuinkamer 
gegaan, waar weer mooi gedekte tafels 
klaar stonden voor een uitgebreide 
broodmaaltijd.

Op donderdag 22 mei hebben we een 
gezellige spelletjesmiddag, met ver-
schillende hersenkrakers.
Wij starten, zoals gebruikelijk, om 14.00 
uur met koffie of thee met daarbij een 
traktatie en tijd om een praatje met 
elkaar te maken. Daarna gaan we met 
z’n allen aan de slag.

Wij hebben een aantal giften ontvangen 
nl. van 20 euro, 25 euro en nog eens 20 
euro voor de Pasen.
Alle gevers hartelijk bedankt hiervoor!

We hopen u graag weer te zien op 22 
mei.

De dames van de Vrouwendienst

Desgevraagd gaf ze aan een zegen aan 
bed op prijs te stellen en zou hebben we 
met alle naasten op 23 december, vlak 
voor kerst bij haar een kleine huisdienst 
gehouden. Inmiddels nog weer verkast 
naar de Honinghoeve is ze daar, vlak 
voor Pasen overleden. Na een dienst 
van woord en gebed in Dodewaard is ze 
bijgezet in het graf van haar man.

Ds Wouter Slob

Op 18 mei zal er een werkgroepen-
dienst zijn die georganiseerd wordt de 
Werkgroep Jeugd en Jongeren. Het 
gaat om een zogeheten kliederkerk; so-
wieso voor het hele gezin, en daarmee 
voor de hele gemeente. De dienst zal 
worden gehouden in de Maranathakerk

Op 25 mei vieren we Avondmaal in de 
Ontmoetingskerk. Medewerking wordt 
verleend door de Cantorij. We lezen uit 
Johannes 14: 23-29 en uit Openbaring 
21: 10-12; 22-27. Die lezing gaat over 
het Nieuw Jeruzalem, en dat is geen 
tempel. Waarom eigenlijk niet? Voor-
ganger is ds Slob.

1 juni dienst in Maranathakerk met mw 
ds Machteld de Mik als voorganger

Op 8 juni is het Pinksteren en gaat ds 
Johan Dorst samen met een collega 
van de parochie voor in een Oecume-
nische viering in de Ontmoetingskerk. 
Deze dienst begint om 10.30 uur.
In Beek zal mw ds Hetty de Reus voor-
gaan. Deze dienst begint om 10.00 uur.

15 juni gaat ds Peter van der Vange 
voor in de Maranthakerk

Op 22 juni is er een werkgroepdienst in 
de Ontmoetingskerk 

Op 29 juni sluit pastor Marije Klijnsma 
het seizoen af in de Ontmoetingskerk 
samen met een katholieke collega. 
Deze Oecumenische dienst is, met een 
beetje bof, in de open lucht en begint 
om 10.30 uur.

PVD Maranathakerk

In memoriam
Een trouwe, zeer aimabele bezoeker 
van onze middagen, Arie Reijmerink, is 
op 23 maart jl. overleden in de leeftijd 
van bijna 92 jaar. Tot voor enkele jaren 
was hij organist in de Maranathakerk.

Hij speelde in vele kerken in de wijde 
omgeving. In de Stevenskerk speelde 
hij graag op het mooie Königorgel. Arie 
was vanaf de oprichting van de Ste-
venskring, de vrijwilligersorganisatie 
die de Stevenskerk voor bezoekers 
openstelt, daarbij betrokken en was een 
deskundige. Hij had zich in de geschie-
denis verdiept en plattegronden van de 
diverse bouwfasen getekend. Het Köni-
gorgel in de Stevenskerk is technisch 
dankzij hem het best gedocumenteerde 
orgel van Nederland.

Voor de scholing van de rondleiders 
had hij een geschiedenis van de kerk 
gemaakt met tekeningen die, door 
zijn bouwkundige achtergrond, zeer 
gedetailleerd waren. Hij kreeg het 
erelidmaatschap van de vrienden van 
de Stevenskerk en hij is tot nu toe de 

Willem (Wim) van der Heijden 
(1932-2025)
Op 26 januari 2025 overleed Willem van 
der Heijden. De gezondheid van Wim 
was al jaren slecht. Tegen alle ver-
wachtingen in kwam hij er steeds weer 
bovenop. Maar de laatste weken ging hij 
snel achteruit. In het weekend dat Wim 
overleed was zijn familie bij hem en 
heeft iedereen afscheid kunnen nemen. 
Dat was heel belangrijk voor Wim. Hij is 
rustig overleden in zijn slaap.

Wim is geboren in Rotterdam. Hij heeft 
moeilijke perioden in zijn leven gehad. 
In de oorlog als kind en ook daarna. Hij 
leerde doorzetten. Wim werd drukker 
in Rotterdam en daarna in Duitsland en 
Zwitserland. Daar trouwde hij met Toos 
en werden hun drie dochters geboren. 
Later verhuisden ze weer naar Neder-
land en woonden in Malden en daarna 
Nijmegen. Ze waren jarenlang betrok-
ken bij de kerk. Wim werkte in de tuin 
van de Maranathakerk en ze bezochten 
samen de ouderenmiddagen in de 
Maranathakerk en daarna de Ontmoe-
tingskerk. Toos overleed in 2021.

We hebben afscheid van Wim genomen 
op 3 februari in besloten kring in het 
crematorium in Bemmel.

Op de rouwkaart staat een trap. Wim 
liep wat af in zijn leven. Meer dan 25 
keer liep hij de vierdaagse. En ook 
op hoge leeftijd maakte hij dagelijks 
wandelingen. De tekst op de rouwkaart 
luidt: ‘Verder van de wereld weg, elke 
dag een beetje. Dichter naar de hemel 
toe, elke dag een treetje’. De wandeling 
van Wim is voorbij. Hij mag rusten bij 
God.

Marije Klijnsma

   Vakantie

Wouter en Nicoline Slob zijn de hele 
maand juni met vakantie. Het plan om 
te gaan fietsen kan ook dit jaar niet 
doorgaan, omdat het sleutelbeen van 
Nicoline nog steeds niet in orde is. 
Maar met de auto naar Spanje is vast 
een prima alternatief. 

Voor noodgevallen kunt u contact op-
nemen met Marije Klijnsma of de scriba 
Gerbrand Hoek.
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enige. Op 28 maart is hij begraven op 
Rustoord bij zijn vrouw Teuni. Dat hij 
moge rusten in vrede

Terugblik op Passie- en  Paasviering
Met 44 personen beleefden wij de 
Passie- en Paasviering rond het thema 
Vallen en Opstaan. Alle medewerksters 
van de PVD leverden een bijdrage in 
deze dienst. 

Dominee Wouter Slob hield de over-
weging en liet ons deelnemen aan het 
avondmaal samen met Roelf en Marije 
als ambtsdragers van dienst. Mooi om 
zo in een viering fysiek aanwezig te 
kunnen zijn, wat een aantal ouderen 
voor de dienst op zondag niet meer lukt. 
En fijn om tussendoor ook even met 
Wouter of Marije te kunnen spreken.

Marleen begeleidde ons op het orgel 
en vond dat er door iedereen erg goed 
gezongen werd. Zij zorgde voor mooie 
meditatieve momenten door op haar 
dwarsfluit te spelen.

Hoe een mens ook terneergeslagen kan 
zijn, in de put kan zitten, gebroken is 
door verdriet en problemen, Christus, 
die zelf gebukt ging onder de last die hij 
moest dragen, is door de dood gegaan 
en opgestaan en Hij is er voor jou en 
reikt jou de hand en helpt je overeind 
zodat je verder kunt gaan.

Naast een Paasplantje (gele kalanchoë)
kreeg ieder een kaart met gedicht mee, 
dat niet alleen bij Pasen hoort, maar dat 
voor elke dag van het leven kan gelden. 
Michèle van der Steenstraten schreef 
het gedicht. Hetty Jongepier had weer 
een prachtige schildering gemaakt, 
waarvan hier een afdruk te zien is. 

Vallen en Opstaan

Wij leerden lopen …. 
met vallen en opstaan.
Wij leven ons leven …. 
met vallen en opstaan.

En soms vallen wij hard en diep;
soms blijven wij dan liggen,

verslagen in mislukking, tegenslag,
gebroken in verdriet.

Maar dan steekt U Uw hand naar ons 
uit en zegt:

“Talitha Kumi!  Meisje sta op!
Jongen, man, vrouw sta op!”

U, die voor ons het zware kruis droeg,
de zonden van heel de wereld,
U, de opgestane, richt ons op

om in Uw spoor verder te gaan.

We vonden het heel erg dat Addie er 
niet bij kon zijn, maar ze heeft toch mee 
kunnen genieten via de mobiel van Cor.

Bij de mensen die niet aanwezig konden 
zijn, hebben we de kaart en het plantje 
thuisbezorgd. 

Bijeenkomst op 20 mei
Deze middag zullen medewerksters  
Baukje Koers en Marjet de Haan over 
hun hobby vertellen.
Baukje over kaarten maken en Marjet 
zal vertellen over het tekenen van man-
dala’s. Ook zullen ze hun ‘kunstwerkjes’ 
laten zien. 

Na de pauze kunnen we ons hart op-
halen aan een prachtige natuurfilm met 
begeleidend commentaar van André 
van Duin.

Ook krijgt u al informatie voor de laatste 
bijeenkomst van dit seizoen: 17 juni.

Samenkomst 17 juni
Deze datum noteer ik nu al, omdat Over 
en Weer in juni te laat bij u in de bus 
valt.

We hebben een bijzonder aardig uitje 
afgesproken voor die dag. De locatie 
van vorig jaar is zó goed bevallen, dat 
we deze dag weer gereserveerd hebben 
bij het agrarisch museum en huiskamer-
café De Buurderij “De Lage Hof” in 
Overasselt. Vorig jaar is die dag ‘in het 
water gevallen’: de hele dag stromende 
regen. We zijn door medewerkers van 
De Buurderij wel heel erg verwend: de 
verzorging was prima, heerlijke koffie, 
gebak en lunch èn binnenshuis interes-
sante rondleidingen. 
Dit jaar hopen we op mooi weer, zodat 
we op het gezellige terras kunnen zitten 
en de rondleiding ook buiten kan plaats-
vinden.

We gaan er met auto’s heen, zullen 
ontvangen worden met koffie/thee en 
gebak.

In kleine groepjes kunnen we een 
rondleiding krijgen door vrijwilligers. 
Daarna krijgen we een heerlijke lunch 
aangeboden.

Voor het middagprogramma hebben 
we een muzikant uitgenodigd. Hij treedt 
regelmatig op voor ouderen.

U krijgt tijdig uw persoonlijke uitnodi-
ging met voldoende informatie over tijd, 
vervoer en kosten, die hierin verbonden 
zijn.

Wie dit leest en zo’n gezellig uitstapje 
wel eens wil meebeleven, neem contact 
op met

Addie Wanders: tel: 024- 355 8471
abaddiewanders@hotmail.com
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                            God kan me gestolen worden
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De titel is scherp. Ongemakkelijk, zelfs. Misschien voelde je 
het meteen in je buik. Schoot je in de verdediging. Vormde 
zich een oordeel. Dat snap ik. Dat had ik ook toen ik hem 
opschreef. Maar toch bleef hij staan. Soms moet een deur 
niet voorzichtig worden geopend, maar opengetrapt. Omdat 
het onderwerp erachter dat verdient.

Het raakt me diep om te leven in een samenleving waar 
oordelen hard en meedogenloos zijn. Waar we sneller zijn 
met een mening dan met een luisterend oor. Waar empathie 
steeds vaker verdrinkt in het moeras van het eigen gelijk. 
Wat me nog meer raakt, is dat dit niet alleen gebeurt in de 
publieke ruimte, op social media, in het nieuws of op straat, 
maar juist daar waar we liefde en veiligheid zouden mogen 
verwachten. In gemeenschappen die ooit zijn gebouwd op 
compassie en verbondenheid, maar waarvan de muren 
soms kouder aanvoelen dan de buitenwereld zelf.

Geloof, iets dat bedoeld is als bron van troost, hoop en 
liefde, wordt te vaak gebruikt als wapen. Heilige woorden 
worden selectief ingezet om te bepalen wie er binnen mag 
staan, en wie buiten blijft. En dan druk ik me nog voorzichtig 
uit. We zien dagelijks wat er wereldwijd gebeurt onder het 
mom van geloof, en het is schrijnend. Alsof uitsluiting van 
buitenaf al niet pijnlijk genoeg is, vindt diezelfde afwijzing 
soms ook haar weg naar binnen. Het zijn niet altijd anderen 
die de deur dichtslaan. Vaak zijn wij het zelf. Mensen die, 
opgegroeid in overtuigingen vol zondebesef en schuld, 
langzaam maar zeker gaan geloven dat ze Gods liefde niet 
waard zijn. Die zichzelf afwijzen nog voordat een ander dat 
kan doen.

Ik heb die worsteling gevoeld. Die verlammende drang om 
perfect te zijn in een geloof dat mij leerde dat ik tekortschiet. 
Dat ik zondig ben, en dat alles al besloten is. Dat ik vooral 
moet erkennen hoe fout ik ben. Maar waar is de ruimte dan 
nog voor licht, voor hoop, voor groei? De twijfel groeide 
zo groot dat ik het Heilig Avondmaal niet meer durfde te 
ontvangen. Alsof ik eerst moest slagen als mens voordat ik 
mee mocht doen. Ook daarin ben ik helaas geen losstaande 
casus.
En toch… ik weiger te geloven dat dit de enige werkelijkheid 
is.

Diep vanbinnen groeide een ander verlangen. Niet naar 
perfectie, maar naar opschoning. Niet van het huis, maar 
van het hart. Ieder jaar voor Pasen houd ik een voor-
jaarsschoonmaak – ramen open, kastdeuren wijd, ruimte 
maken. Dit jaar merkte ik dat het mijn binnenwereld was die 
schreeuwde om frisse lucht. Om licht. Om ruimte.

Die innerlijke behoefte bracht 
me niet uit religieuze verplich-
ting, maar uit een wens en 
interesse bij de ramadan. Een 
periode waarin het vasten niet 
alleen het lichaam, maar vooral 
ook de geest zuivert. Waarin oor-
delen plaatsmaken voor compassie, 
en haast voor bewustzijn. Dus besloot 
ik: dit jaar wordt mijn voorjaarsschoonmaak er 
één vanbinnen. Geen stapels kleding weg, maar gedachten. 
Geen ramen lappen, maar spiegels schoonmaken. Eerlijk 
kijken. Zacht kijken.

Niet oordelen is moeilijk. Misschien wel het moeilijkste wat 
we kunnen oefenen. Het vraagt niet om wegkijken, maar om 
werkelijk zien. Het vraagt dat we mensen niet reduceren tot 
gedrag, en onszelf niet tot falen. Het vraagt lef – om zacht te 
zijn. Want zachtheid is geen zwakte. Het is een daad. Een 
dagelijkse, bewuste keuze voor menselijkheid.

Soms noemt men mij naïef. En misschien ben ik dat ook. 
Maar ik kies ervoor. Ik kies voor mildheid. Voor het zien van 
mensen los van hun daden – zoals ik hoop dat iemand mij 
ooit zal loszien van de mijne. Want niets verteert een ziel zo 
langzaam als het zuur van oordeel, wrok en afwijzing. Zeker 
als dat zuur zich opstapelt in jezelf.

Het begint met een halve stap. Geen grootse verzoening, 
geen plotselinge ommekeer. Maar gewoon: iets minder 
hard. Iets meer geduld. Een zachtere blik. Niet omdat de 
wereld het altijd verdient – maar omdat jij het nodig hebt. 
Omdat je anders langzaam verhardt.
Zo werd mijn voorjaarsschoonmaak een uitnodiging. Aan 
mezelf. En misschien ook aan jou. Om zachter te kijken. 
Naar de wereld, de ander – en vooral naar jezelf. Want in 
een samenleving die snel oordeelt en hard praat, is zacht 
zijn een daad van moed.

Echte verandering begint niet bij schreeuwende meningen, 
maar bij iets veel stillers:
Bij het erkennen van wat pijn doet.
Bij het durven zeggen: ik weet het niet.
Bij het weigeren mee te doen aan systemen die verdelen.
Bij het telkens opnieuw kiezen voor liefde – hoe stil die stem 
ook is.
Want zachtheid, in een wereld vol haast en oordeel, is onze 
meest radicale vorm van verzet

Annelotte de Bruijn
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Terugblik viering Palmpasen

Dit jaar hadden we een bijzondere oecumenische Palmpasen-
viering in de Maranathakerk. De kinderen kwamen in optocht de 
kerk binnen aan het begin van de viering. 
Vrijdagmiddag in de Ontmoetingskerk of thuis hadden ze mooie 
Palmpasenstokken gemaakt die een plekje kregen voor in de 
kerk. Het was echt een viering voor jong en oud. 

Het kinderkoor Dukenburg zong, palmtakjes werden gezegend 
en uitgedeeld, het Palmpasenverhaal werd interactief verteld en 
er was een heuse Palmpasenquiz. De voorbeden waren door de 
kinderen zelf aangedragen. 

Aan het eind van de kerkdienst liepen we in optocht met 
de kinderen door de buurt, al zingend met de accordeon. 

We brachten de bloemen bij Addie en Ab en de kinderen 
kregen daar een lekker paaseitje. 

De optocht eindigde in de Groenestraatkerk. Daar zongen 
we het slotlied mee en dronken we koffie/limonade met 
wat lekkers.

Marije Klijnsma
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Dit voorjaar hadden we een inspiratieprogramma met het 
thema ‘Barmhartigheid’. In de Ontmoetingskerk was een 
expositie met kunstwerken van nieuwkomers. Ook konden  
in deze kerk twee voorstellingen bezocht worden. 
In de voorstelling ‘Het lied van de vluchteling’ werden 
Gregoriaanse liederen afgewisseld met muziek van vluchte-
lingen, gedichten en teksten. 
Bij de voorstelling ‘Verhaal aan de Waal’ kwamen ook 
nieuwkomers aan het woord. Zij deelden hun eerste 
indrukken van de Waal en onze stad aan de Waal. 

Er was een filmavond met de film ‘Freedom Writers’ en een 
goede lezing van Wim Koopmans over ‘Barmhartigheid: 
zien, bewogen worden, in beweging komen’. 

In de Maranathakerk hebben we een vredesbijeenkomst 
gehouden. Hieraan deden verschillende organisaties mee 
en kwamen ook veel mensen van buiten onze kerk. Op de 
website kunt u één en ander teruglezen van deze bijeen-
komst: www.pkn-nijmegen.nl/nieuws

Ook maakten we op drie avonden dit hongerdoek. Het was 
inspirerend om met elkaar na te denken over wat barmhar-
tigheid is en hoe we dat in beeld zouden kunnen brengen. 
En natuurlijk wat de mensen en situaties zijn die barmhar-
tigheid nodig hebben. Wat als u zelf een hongerdoek zou 
maken. Wat zou daar dan op komen te staan? 

Volgend jaar willen we een vervolg geven aan dit honger-
doek voor de veertigdagentijd. Als u interesse heeft om 
daar aan mee te doen, laat het me weten. In verschillende 
diensten in de stille week is het hongerdoek gebruikt.

Marije Klijnsma

Opbrengst diaconale collecten

Gespreksgroep Landwijk

Meedoen met een gespreksgroep in de 
Protestantse Gemeente Landwijk?

Dat kan ongeveer 
één keer per maand 
op een dinsdagavond 
van 20.00 - 22.00 uur. 
De groep is bedoeld 
voor de leeftijd van 
circa 25-70 jaar.  De 
locatie is wisselend bij 
iemand thuis.

 Marije Klijnsma begeleidt deze avonden.

Van harte welkom! Voor de zomervakantie komt 
de gespreksgroep nog één keer bij elkaar, 
namelijk op dinsdag 24 juni.

Info via Marije: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Activiteit

datum collectedoel opbrengst
5 januari Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen € 242,05
12 januari Binnenlands diaconaat: armoede € 251,40
19 januari Diaconie: PVD € 210,20
26 januari Jeugdwerk PKN: Sirkelslag € 216,75
2 februari Stichting Perplex € 178,15
9 februari Noodhulp Midden-Oosten, Israel en Gaza € 337,67
16 februari Binnenlands diaconaat: gevangenen € 229,85
23 februari Mawteni € 377,35
2 maart Werelddiaconaat: Kameroen € 252,25
9 maart Zending: China, migranten in nood € 292,10
16 maart Stichting Straatmensen € 231,00
23 maart Werelddiaconaat: kinderen in Moldavië € 342,50
30 maart Diaconie: algemeen Werk € 159,00

Terugblik op voorjaarsprogramma ‘Barmhartigheid’
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Eekhoorn & Konijn
Wegwezen!

Eekhoorn en Konijn kijken nog eens naar het hol. 
“Dat heb je echt mooi uitgegraven, Konijn! Wat heb jij hard 
gewerkt!” 

Konijn is ook best trots op zijn werk. 
“Ja, en Eekhoorn, de gang hieronder komt uit in een kamer 
die ik nog een beetje groter ga maken, maar vandaag heb ik 
genoeg gedaan!” Hij veegt wat zweetdruppels weg. 

Plotseling horen ze een geluid dat best hard klinkt. 
Konijns oren gaan recht overeind staan. 
“Ik ken dat geluid, Eekhoorn, en het komt hierheen!” 

Ze gaan naar de struiken toe en verstoppen zich. “Er komen 
mensen aan” zegt Eekhoorn. 

“Ja, maar ik hoor ook blaffen. Dat is een hond en honden 
kunnen heel hard rennen, maar ook bijten. Volgens mij 
noemen de mensen dat spelen. Nou, ik kan je vertellen dat 
gebeten worden echt geen lollig spelletje is. Ik hoop dat ze 
snel weggaan.” 

Maar hij is nog niet uitgesproken of een grote hond komt 
aangerend. 

“Hij kan ons ruiken!” gilt konijn. “Wegwezen! Vlug!” 

Eekhoorn rent naar een grote boom en klimt razendsnel om-
hoog. Konijn probeert zo snel mogelijk bij zijn hol te komen, 
maar de hond is al vlakbij en het is geen kleintje!  Nee, het is 
een kanjer van een hond met scherpe tanden, zo te zien. 

Met een noodsprong weet Konijn het bergje zand voor zijn 
hol te bereiken en glijdt eroverheen naar binnen. De hond 
blaft hard en begint met zijn grote poten te  graven en steekt 
zijn neus in de gang, maar die is te smal voor zijn kop. 

Konijn is zwaar geschrokken en zijn hart bonkt, maar…. 
hij is nu veilig.

Michèle en Hetty

Rasji 
De middeleeuwse Joodse geleerde Rasji is voor bijbelaars 
een vaste waarde. Hij heeft de complete Hebreeuwse 
Bijbel van uitleg voorzien. Voor de Tora, de vijf boeken 
van Mozes, is die uitleg in een Hebreeuws-Nederlandse 
uitgave beschikbaar zodat 
je in voorkomende gevallen 
makkelijk kunt kijken wat Rasji 
ergens van vindt. Heerlijk. 
 
Rasji (zijn 1000e verjaardag 
komt er bijna aan) woonde en 
werkte in de buurt van Parijs. 
Hij schreef in het Hebreeuws, 
maar als hij het handig vond 
vertaalde hij Bijbelwoorden 
in het Frans om ze voor zijn 
lezers te verduidelijken.  
 
Het begint al gelijk in Genesis 
1:2, waar de aarde tohoe 
wabohoe genoemd wordt. Wij kennen dat als ‘woest en 
ledig’. Maar tohoe is best lastig en daarom schrijft Rasji: 
‘in het Frans is dat estordison’. De moderne vorm van dat 
woord is étourdissement en het betekent iets als verdoving. 
Een boeiend betekenisaspect van tohoe!

Lees alle miniaturen op  
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28 
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl 

Kerkelijk bureau 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur) 
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans 
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Algemene adressen

Over & Weer is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente 

Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren? 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 
zondag 15 juni aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 1 tot 4 juli. 

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie 
via mail of tel. 06 - 426 945 14. 

Medewerkers: Sabine Schols en 
Franz van Vlaanderen (redactie), 
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer: 
NL04 INGB 0000 1264 36 
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Collectebonnen: boek 50 euro of een 
meervoud over naar rekeningnummer 
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN 
o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal bureau
Maranathakerk (zaal 4) 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Voor diaconale hulpvragen:
tel. tel. 06 - 426 945 of 
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/ 

Koster: Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl 

Bereikbaarheid pastoraat
Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27 
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 

Bereikbaarheid pastoraat
Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’

Auto-ophaaldienst: Annelotte de 
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl 
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk
Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen 

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl 
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91 
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias 
e-mail: mmatthias@pthu.nl

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 / 
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries, 
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen, 
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl 
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69 
e-mail: andrea.visser@cwz.nl 
 
Stichting Kalorama
Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen
Ron Visser 
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

-  Beheer:       beheer@pkn-nijmegen.nl
-  Communicatie: 
            communicatie@pkn-nijmegen.nl
-  Diaconie:   diaconie@pkn-nijmegen.nl
-  Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
-  Jeugd & Jongeren: 
  	            jeugd@pkn-nijmegen.nl
-  Liturgie & Eredienst: 
     	      eredienst@pkn-nijmegen.nl
-  Pastoraat: 
	      pastoraat@pkn-nijmegen.nl 

Colofon

Data kopijsluiting 2025

      
          •    nr 5 - zondag 15 juni
          •    nr 6 - zondag 10 augustus
          •    nr 7 - zondag 14 september
          •    nr 8 - zondag 26 oktober
          •    nr 9 - zondag 30 november



Van alle christelijke feesten is Pinksteren 
vast het lastigste uit te leggen en te begrij-
pen. Collega Dorst noemde het de ver-
jaardag van de kerk; treffend, want je kunt 
zeker zeggen dat met Pinksteren de kerk 
geboren is. Bezield met de Heilige Geest 
gooiden de leerlingen van Jezus de ramen en 
deuren open en jubelden het uit. Op straat. En 
spraken zomaar in alle talen van de wereld. En na 
een indrukwekkende rede van Petrus lieten driedui-
zend mensen zich dopen; zo schrijft Handelingen.

Zo begint de kerk dus. Maar wat ‘bezieling met de Heilige Geest’ 
dan precies is, dat verdient nog wat nadere uitleg. En zo makke-
lijk is dat niet. Volgens sommige kerken gaat het om een soort 
vervoering waarin de Geest bezit van je neemt. En waarin de 
Geest jouw lichaam gebruikt om tot spreken te komen, met een 
taal die wel ‘tongentaal’ wordt genoemd. De Geest spreekt recht-
streeks, en ook buiten de controle van mensen om. Wel vereist 
het een vertaling; want zo maar verstaanbaar is het niet…

Paulus kende dit verschijnsel en aanvaarde het volop; maar wel 
onder de voorwaarde dat ook tongentaal onder de liefde staat! 

Anders wordt het een machtig wapen om 
andersdenkenden de mond mee te snoeren; 
want wie waarborgt dat de duiding van tongen-
taal niet te eigen bate wordt aangewend?

Paulus’ idee dat ‘de liefde de meeste’ is (1 Kor 
13) vind ik één van de meest sprekende (om niet 

te zeggen geniale) religieuze inzichten die ik ooit 
ben tegengekomen. Want het blokkeert de tirannie 

van het eigen gelijk en het roept op om de waarheid 
van anderen te zoeken, in plaats van de eigen waarheid aan 

anderen op te dringen. Dat lijkt mij precies waar het bij de Geest 
om gaat. Want het vormt de basis voor de aanzegging en zorgt 
voor deemoed.
Niet altijd is deze principiële nederigheid in het christendom 
leidend geweest, en niet zelden hebben kerken zich getooid 
met de macht; en andersom. Des te meer reden, wellicht, om 
opnieuw over het werken van de Geest na te denken. En als de 
Geest een geest van Liefde is, dan zouden toch de belangen van 
anderen voorop moeten staan? Laten we dat niet alleen vieren 
met Pinksteren, maar vooral ook doen: alle dagen.

Ds Wouter Slob
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Bezieling

Op 1e Paasdag, zondag 20 april, 
vond in de Maranathakerk een 

mooie viering plaats. 
Uiteraard ontbraken daarna de 

paaseieren in de tuin niet.


