
 
 

Zondagsnieuws 

Bijbellunch  Maranathakerk, 20 mei, 12.00-13.30 
Op dinsdag 20 mei is in de Maranathakerk de laatste Bijbellunch van dit seizoen. U 
hoeft behalve uw lunch niets mee te nemen. U bent van harte uitgenodigd.  

Brainstormen nieuwe buurthuiskamer  Maranathakerk, 28 mei, 19.30 
Studenten die het ontwerp van een buurthuiskamer als opdracht hebben willen 
graag via gebruikers van onze grote zaal daar ideeën voor opdoen. Behalve de 
kerkelijke ondersteunt ook de burgerlijke gemeente dit initiatief. De gebruikers zijn 
de PGN, kindernevendiensten van ons en van de NGK, de PVD en Kwiek.  

Wandeling  Beek, 29 mei, 10.00-12.00 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei gaan we een inspirerende wandeling met 
bezinningsmomenten maken. We lopen ongeveer 5 kilometer in de mooie omgeving 
van Beek. Onderweg staan we een aantal keren stil voor een moment van bezinning. 
Het thema van de wandeling is 'Sporen van Hemelvaart'. Iedereen is van harte 
welkom. Verzamelplek is de kleine Bartholomeuskerk in Beek: Nieuwe Holleweg 2. 
Om te weten op hoeveel wandelaars we kunnen rekenen, is het prettig als je je van 
tevoren aanmeldt: jvanderzande8@upcmail.nl. 

Expositie bomen van verbinding                     Ontmoetingskerk, 4 juni – 29 juni 
Negen geborduurde wandkleden uit de rondreizende expositie "Bomen van 
Verbinding" worden in de Ontmoetingskerk tentoongesteld. Vele handen hebben 
mee geborduurd aan dit project, niet alleen in de Ontmoetingskerk en in Malden, 
maar ook in Vught, Boxtel, Hardinxveld-Giessendam, Hilvarenbeek en Den Haag.   
Op de laatste dag, 29 juni, wordt de expositie tijdens de openluchtviering 
afgesloten. Te zien tijdens de openingstijden van de kerk, voor en na de diensten en 
vooral tijdens het Ontmoetingscafé: elke vrijdagochtend van 10.00  tot 12.00 uur. 

Collecte voor Het Kruispunt                                                Maranathakerk, 18 mei 
Het Kruispunt Nijmegen werd in 1998 op straat opgericht met het doel aanwezig te 
zijn bij mensen van de straat. Sinds 2003 is het gevestigd in de Titus Brandsmakapel 
en biedt daar een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen 
voelen. Er is ruimte om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie en de 
keuken is ingericht om warme maaltijden voor kleine gezelschappen klaar te maken. 
Ook wordt er kunst en muziek gemaakt. Meer info op: kruispuntnijmegen.nl 

Vacatures Klaasmarkt                                                Ontmoetingskerk, 25 oktober 
Eén keer per jaar is de Klaasmarkt in de Ontmoetingskerk. Veel mensen komen even 
snuffelen tussen de vele spullen. Zeker als je een kleine portemonnee hebt is het 
een uitkomst om hier inkopen te doen: kleine prijzen voor goede spullen. Om de 
markt succesvol te kunnen houden zijn dit jaar nog vrijwilligers nodig:                                         
- Medewerker inzamelingsdagen (sorteren van spullen, meehelpen met transport 
naar garage): 3 à 4 zaterdagen 11-14 uur, volgende keer is zaterdag 21 juni 2025           
- 2 Coördinatoren opbouw en afbouw marktdag (organiseren materialen, contacten 
met ‘leveranciers’, aansturing vrijwilligers): aanwezig 22 t/m 27 oktober 2025               
- Contactpersoon oliebollen (vooraf inkoop regelen en op marktdag organiseren en 
bakken): 24 oktober checken en 25 oktober vrijwilligers oliebollenkraam en 
opruimploeg aansturen.  Meer informatie nodig?: klaasmarktdukenburg@gmail.com  
Er is een draaiboek voor alles wat vanaf half augustus geregeld moet worden.       
Samen staan we sterk!                            Hartelijke groet van de Klaasmarktstuurgroep. 

Maranathakerk  
Steenbokstraat 86 
6531 TH Nijmegen 
024 - 355 45 20 
www.pkn-nijmegen.nl 

Voorgangers 
Annelies, Nienke, Jolanda en Evelien 

Organist  
Arjan Mulder 

Techniek  
Paul vd Linden, Bart v ’t Spijker             

geen Kindernevendienst 
geen Crèche  
 
Koffie drinken we bij mooi weer buiten; 
schenkers:  
Hanneke vd Lugt, Hendrik Jan Bosman 

Collectes  
De diaconale collecte in de dienst is 
vandaag bestemd voor het Kruispunt 

De tweede collecte is voor de PGN 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 
collectezakken of via de banknummers 
van de diaconie en de kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
Nijmegen  NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  
NL74 INGB 0008 2451 43 

PGN app  
U kunt geven via onze app, 
verkrijgbaar n Appstore en 
Playstore:  PGNijmegen. 

iDeal  
Met deze QR code kunt u  
anoniem uw bijdrage via 
iDeal overmaken. 

Dienst 25 mei  
Ontmoetingskerk 
9:30 ds Wouter Slob + avondmaal 

Kopij  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  
Kopij kunt u e-mailen als tekstbestand 
zonder opmaak, tot donderdag 12:00 uur   

Om het Zondagsnieuws digitaal te 
ontvangen of daarvoor af te melden 
mailt u ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 
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 De activiteiten:              waaruit kan je kiezen? 

 Help de blinden. Een spel waarbij je een ander 
moet helpen (achter in de kerk) 

 Help elkaar om te ontsnappen. Een escaperoom 
waarbij ieders talent gebruikt moet worden. 
(crècheruimte) 

 Helpen, Hoe dan? Een gesprekgroep waarin 
wordt gepraat over hoe we elkaar kunnen helpen 
en wat daarin ons belemmert 
(kindernevendienstruimte) 

 Helpen? Eerst mijn spel afmaken! Ervaar hoe je 
door gamen kunt vergeten om elkaar te helpen 
(de grote zaal) 

 Wie wonen in je buurt om te helpen? Teken 
samen een buurt (grote tafels in de kerk) 

 Wat heb jij om te geven? Geven zonder te 
betalen. Wat heb je nodig en wat kan jij geven. 
Vul een bankbiljet in (hal van de kerk) 

 We hebben elkaar nodig! Ga met elkaar de 
uitdaging aan en ervaar dat je elkaar nodig hebt 
(hal van de kerk) 

 
De liederen: 

 Handen heb je om te geven                         
 (Evangelische liedbundel 398) 

1. Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet 

 
Refrein:  Open je oren om te horen 

   Open je hart voor iedereen 
   Open je oren om te horen 
   Open je hart voor iedereen 

 
2. Ogen heb je om te zoeken 

Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt   
 
 

  
3. Schouders heb je om te dragen 

Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan 

  
4. Voeten heb je om te lopen 

Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is 

  
5. Oren heb je om te horen 

Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is 

 
Gebed om zegen (Opwekking 710 Sela) 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 

Kliederkerkviering 
Maranathakerk, zondag 18 mei 


