
 
 

                                         Ontmoetingskerk, 28 april, 20.00 

Deze workshop is in eerste instantie bedoeld voor ambtsdragers (ouderlingen/ 

diakenen) en de vrijwilligers die bezoekwerk doen.  

Hoe bid jij bij een bezoek? Hoe breng je een gebed onder woorden in het 

consistoriegebed of een gebed van toenadering? Bidden lijkt soms vanzelfsprekend, 

maar het kan ook een uitdaging zijn. Op maandag 28 april om 20.00 uur in de 

Ontmoetingskerk organiseren we een inspirerende workshop over bidden. Een 

avond waarin we stilstaan bij de kracht van gebed en handvatten bieden voor 

ambtsdragers en iedereen die (pastorale) bezoeken aflegt. 

We bespreken onder andere: 

-  Het consistoriegebed: hoe bereid je je hierop voor? 

- Het gebed van toenadering, 

-  Bidden bij bezoeken: hoe geef je woorden aan gebed als je bij iemand op bezoek 

bent? Samen ontdekken we hoe we bidden met meer vertrouwen en diepgang. De 

workshop vindt plaats onder begeleiding van ds. Wouter Slob. 

Van Schaeck Mathonsingel 14 

Beste lezer,                                                                                       15 mei van 12.00-15.00  

Meet and Eat zegt u dat al iets?! Nog niet? Na 15 mei zeker wel! 

De christelijke studentenvereniging Navigators, gaat 15 mei namelijk een evenement 

organiseren. Wij als studenten vinden het belangrijk dat wij wat teruggeven aan de 

Nijmeegse inwoners. Dit willen wij doen door een evenement te organiseren 

(genaamd Meet and Eat) waarbij we een gratis maaltijd aanbieden aan 

voorbijgangers. Op deze laagdrempelige manier willen wij mensen ontmoeten, met 

ze in gesprek gaan en onze focus ligt op de thuisloze mensen. Wij willen dit 

organiseren van 12:00 tot 15:00 op 15 mei de locatie is 14 Van Schaeck 

Mathonsingel Nijmegen, dus jullie zijn allen uitgenodigd! 

 

Naast een uitnodiging hebben wij jullie hulp nodig, want het lukt ons niet om het 

alleen te organiseren. Mocht u in de gelegenheid zijn dan willen wij u vragen voor 

een kleine gift.  

Hieronder ziet u een QR-code. 

Kent u of bent u iemand die ons wilt sponsoren laat dat dan vooral weten. Nodig ook 

vooral vrienden, kennis, familie leden en thuisloze mensen uit! 

Wij willen er een groot feestje van maken en hopelijk zien wij u 

daar! Bij vragen zoek gerust contact op met Ruchama 

Houtzager. Ze is te bereiken via; 06-20478738 of via 

Houtzagerruchama@gmail.com Vriendelijke groeten, De 

Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators                                     

 

                                             

Op 22 april heeft de Kleine Kerkenraad Ellen de Feijter opnieuw verkozen als 

ouderling, voor een derde termijn. Ellen heeft al eerder te kennen gegeven om nog 

een derde termijn als ouderling te fungeren. De KKR heeft haar met aller instemming 

opnieuw verkozen.  

In een van de komende kerkdiensten zal zij door ds. Wouter Slob voor een derde 

termijn 'aan de gemeente worden verbonden', zoals dat heet.  

 

 

 

  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46 

www.pkn-nijmegen.nl 

 
Ds. Wouter Slob 

 
Roelf Groenhuis 

 
Anja Smit 

  
Lolle Wynia 

  
Nettie Buitenhuis 

  
Alfred Grakist 

  
uit deze dienst gaan met een hartelijke 

groet van de gemeente naar…………  

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor het algemene 

werk. 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN, onderhoud gebouwen. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in 

de collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  U kunt 

eenvoudig geven via de 

PGN app, 

verkrijgbaar in de 

Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

 

mailto:Houtzagerruchama@gmail.com


 
 

Amnesty International strijdt al jaren tegen onrechtvaardigheid in de wereld. Ook u 

kunt iets doen, nl door online een petitie te ondertekenen. Deze zondag vragen we 

uw aandacht voor:  

- De genocide in Israël. De nachtmerrie voor Palestijnen in Gaza, die al zoveel 

slachtoffers heeft geëist, gaat gewoon door. Israëlische autoriteiten blijven 

bombarderen, en blokkeren opzettelijk hulp en basisvoorzieningen in Gaza. We 

vragen u de Israëlische ambassade te laten weten: No more genocide.  

- Vidal Britez uit Paraguay.  Britez is milieuactivist en voert al jarenlang actie 

tegen de vervuiling van landbouwgrond door mijnbouwbedrijven die kwik en 

cyanide gebruiken. Hij is gevangen genomen voor rellen waar hij niet eens bij 

betrokken was; zijn arrestatie is waarschijnlijk bedoeld om hem te straffen voor 

zijn activisme. 

- Blessed Mhlanga is een journalist uit Zimbabwe. In februari werd hij 

gearresteerd, waarschijnlijk vanwege interviews die hij had gehouden met een 

partijgenoot van president Mnangagwa. Deze partijgenoot bekritiseerde de 

president.  

U gaat naar https://www.amnesty.nl/kom-in-actie.  U klikt de bewuste petitie aan, u 

vult uw naam en emailadres in en uw stem wordt meegenomen in het protest. Ook 

staan er diverse andere namen van mensen die onze hulp en aandacht goed kunnen 

gebruiken.  Namens de Amnesty-groep: Annet, Ati, Esther en Rienke. 

 

Ontmoetingskerk, 6 mei, 10.00 

Elke eerste dinsdag van de maand is er een gezellige (oud-)medewerkers koffie van 

10.00 - 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. Gebleken is dat men het heel leuk vindt 

elkaar weer te ontmoeten. Alle (oud)medewerkers zijn welkom om aan te sluiten. 

De eerstvolgende is dinsdag 6 mei. 

 

Ontmoetingskerk, 16 mei, 15.00 

“Je gezondheid wordt nooit meer zoals het was, je zult hiermee moeten zien te 

leven”, zei de dokter. Het valt niet mee om uit te vinden wat nu nog wel en wat ik 

niet meer kan. Wat betekent verlies van je gezondheid? 

Verlies van gezondheid betekent grote veranderingen in je leven. Met een lezing en 

door ervaringen te delen, staan we stil bij hoe jij en je omgeving hierin 

een weg kunt vinden. Mylène van Irsel verzorgt de inleiding. 

Mylène is gz-psycholoog, verbonden aan het Helen Dowling instituut en heeft veel 

ervaring met het begeleiden van zieke mensen. 

Deze inleiding is ook via een livestream te volgen en later terug te kijken via: 

www.ontmoetingskerk.net/beelduitzendinglive. 

Daarna gaan we in kleinere groepen met elkaar en met de spreker in gesprek. 

Er zijn meerdere pauzes zodat je ook een deel van het programma kunt volgen. 

Iedereen die - op wat voor manier dan ook - te maken heeft met verlies van 

gezondheid nodigen we van harte uit voor deze themamiddag. 

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis 

Mochten vervoerskosten een probleem vormen om te komen, meld je dan aan voor 

een onkostenvergoeding. 

Meer info en aanvraag onkostenvergoeding: bonita@huisvancompassienijmegen.nl. 

Waar: Ontmoetingskerk, Meijhorst Nijmegen, op 16 mei 2025 van 15.00 – 17.00 uur. 

 

Deze middag wordt georganiseerd door De Werkgroep Verlies en Rouw, 

een samenwerking van Ontmoetingskerk, Huis van Compassie en de Wijkfabriek. 

  
Via de QR code kunt u eenvoudig en 

anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 

  
Ds. Wouter Slob              06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma      06 - 19 047 440 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

  
Maranathakerk  

4 mei  9.30 Hettie Oudelaar 

Ontmoetingskerk  

11 mei  9.30 ds. Bauk Zondag 

Bartholomeuskerk  

11 mei  10.00  ds. Wouter Slob 

 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-

nijmegen.nl 

  
Kopij kunt u vóór 27 april per e-mail 

insturen aan over&weer@kerkinactie-

nijmegen.nl 

 

   

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie
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mailto:ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl
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Ambt.: Keren wij ons stil tot God 

De gemeente gaat staan. 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen 

Intredelied: Lied  111: 1, 2 en 6 

                   

Ambt.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 die trouw is tot in eeuwigheid 

Ambt.: die niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 

  

Ambt.: God, onze Vader, 

nu wij hier zijn samengekomen 

bij U en bij elkaar, 

moeten wij U zeggen 

dat wij soms ver weg zijn 

van U en van elkaar. 

Allen:  Maak ons ervan bewust dat we  

 met U onderweg zijn en met elkaar. 

Neem ons bij de hand 

en help ons, 

dat we samen verder gaan 

op uw weg. 

 Amen. 

 

Vg:  De Heer zij met u 

Allen:  ook met u zij de Heer 

 

Vg:  Roepen wij de Heer aan om ontferming over  

de nood van de wereld 

Allen: want Gods barmhartigheid neemt geen einde 

 

Lied 868: 1, 2, 3, 4 en 5  

Genesis 28 : 10 - 22 

Zingen: Lied 646: 1, 2, 3 en 4 

Lucas 24: 13 - 35 

339a  

 

Onze Vader (NBV21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen,  

laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven  

wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons van het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid.  

Amen.  

Slotlied: Lied 608: 1, 2, en 3  

gevolgd door driemaal gezongen Amen. 


