
 
 

Zondagsnieuws 

Klaasmarkt    Ontmoetingskerk, 11 apr, 10-12  
De Klaasmarkt is dit jaar op: zaterdag 31 oktober.  
De opbrengst komt geheel ten goede aan de kerk. Zo worden hier grotere klussen 
van betaald, maar ook de wekelijkse woensdagochtend inloop koffie waar iedereen 
welkom is om even samen te zijn.  
De eerstkomende 2 inzamelmomenten zijn op 11 april en 9 mei, 10.00-12.00 uur bij 
de Ontmoetingskerk.  
 
Bijbellunch                                                                Ontmoetingskerk, 14 apr, 12-13.30 
Wouter Slob en Marije Klijnsma begeleiden deze lunch. We lezen het gedeelte uit de 
Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen.  Je hebt alleen je brood en een 
Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. 
 
Gratis (lunch)concert                                              Ontmoetingskerk, 15 apr, 14.30 
Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging organiseert 
regelmatig gratis toegankelijke lunchconcerten met verrassende programma’s op 
bijzondere plekken, door jonge musici. En nu ook in de Ontmoetingskerk! 
Zin in een muzikale break in je (werk)dag?  
Kom dan luisteren naar de jonge pianist Ido Andeweg (2007). Hij begon op zijn vijfde 
al met pianospelen. Hij volgt verschillende opleidingen  en hij heeft meegedaan aan 
diverse concoursen waar hij meermaals in de prijzen viel. 
Je bent welkom op woensdag 15 april 2026 in de Ontmoetingskerk Nijmegen-
Dukenburg.  Starttijd is 14:30 uur (duur +/- 45min). 
gratis ticket reserveren kan alléén via: sedv.nl/lunchconcert-15april   
(max. 2 tickets per bestelling)  
Let op: de link werkt niet in de zoekbalk van Google, maar enkel via de browser 
(helemaal bovenin de pagina). Werkt de link niet? Mail dan naar kassa@sedv.nl, zet 
in deze mail je voorletter, achternaam, telefoonnummer en of je 1 of 2 tickets wil.  
 
Kerkplus inspiratie: PeaceWalk to Jerusalem            Stevenskerk, 19 apr, 12.15 
Op 19 april is er om 12.30 in de Zuiderkapel van de Stevenskerk een inspirerende 
bijeenkomst ter voorbereiding op de internationale PeaceWalk to Jerusalem die in 
het weekend van 2 en 3 mei langs Nijmegen komt. 
Na een presentatie van initiatiefnemer Rikko Voorberg en de Nijmeegse 
vredesambassadeur Nadine Robertus, wandelen we om 14.00 uur samen naar Het 
Gezicht van Nijmegen op Veur Lent om daar de speciaal hiervoor gebouwde 
Vrijheidsduif  met vredeslinten te omwikkelen. 
De International Peacewalk is geïnspireerd door de Israëlier Maoz Inon en zijn 
Palestijnse vriend Aziz Abu Sarah.  Zij zetten zich in tegen onrecht en voor vrede. En 
met hen  vele mensen wereldwijd die ingegeven door andere conflictsituaties op 
een vergelijkbare wijze, vrede nastreven. Al deze mensen vormen een krachtige 
bron van licht in moeilijke tijden. 
De PeaceWalk is een plek om te onderzoeken wat vrede werkelijk voor ons 
betekent. Deze pelgrimage wil ontmoeting en dialoog mogelijk maken tussen alle 
mensen van goede wil. Vanuit de Werkgroep Inspiratie willen we daar graag aan 
mee doen. 
We willen deze bijeenkomst als KerkPlus-activiteit aanbevelen. Graag ontmoeten we 
elkaar om 12.15 uur bij de ingang van de Stevenskerk. Als je verhinderd bent, kun je 
ook op 2 mei in de middag met de Peacewalk meelopen naar Museumpark 
Orientalis of op 3 mei van Nijmegen naar Kleef. Daarover volgt nog een nader 
bericht.                                    Werkgroep Inspiratie 

Ontmoetingskerk  
Meijhorst 70-33  
6537 EP Nijmegen 
024 - 344 14 46 
www.pkn-nijmegen.nl 

Voorganger 
Willeke Warner- Zigterman Rustenburg 

Ouderling van dienst 
Yolande van Dijk- Beukers 

Lector  
Peter Verdoorn 

Organist  
Arjan Mulder 

Techniek  
Alfred Grakist  

Bloemen  
De bloemen uit de dienst gaan met een 
hartelijke groet van de gemeente naar 
…………. 

Collectes  
De diaconale collecte in de dienst is 
vandaag bestemd voor de Protestantse 
Vrouwendienst. (PVD) 

De tweede collecte is bestemd voor de 
PGN. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 
collectezakken of via de 
rekeningnummers van de diaconie en de 
kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
Nijmegen 
NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  
NL74 INGB 0008 2451 43 

Komende dienst 
Maranathakerk 
19 april 9:30  Verzorgd door JIP 

Kopij  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 
donderdag 12:00 uur per e-mail  
insturen. Aanleveren als tekstbestand 
zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 
ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 
u dit aangeven via  
ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 
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Zondag 12 april 2026, 9.30 uur 



 

  

Oud.: Keren wij ons stil tot God 
De gemeente gaat staan  
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Zingen Lied 276 1, 3 
 

Oud.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
   die trouw is tot in eeuwigheid 
Oud.: die niet  loslaat het werk van Zijn handen.  

 

Oud.: Heer, onze God, wij danken u dat wij op deze nieuwe  

morgen als Uw gemeente weer samen zijn in Uw 

huis. Wij komen tot U, ieder met ons eigen verhaal. 

Allen:   U kent ons, U weet wat ons bezig houdt. 

              God, stil staan wij hier voor U. 

Oud.:    Om ruimte en rust in onszelf vragen wij U, zodat wij  

ontvankelijk worden voor U.  We vragen om de  

aanwezigheid van Uw Geest in ons midden, 

Allen:   Uw licht in onze duisternis. 

Oud.:    Uw kracht in onze zwakke momenten,  

              Uw troost in ons verdriet, 

Allen:   Uw nabijheid in ons leven en in onze wereld.  Amen. 

   
Zingen kinderlied van de maand april  

 
 
2 Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij,  
kent hun tranen en hun pijn,  
ja, voor groten en voor kleinen   
wil de Heer een helper zijn. 
  
3 Daarom vragen wij eerbiedig,  
vouwen onze handjes saam:  
Heer die altijd naar ons luistert,  
neem nu ons gebedje aan.  
Amen 

Zingen  Psalm 111  1, 3, 4 
 
Aandacht voor de kinderen die naar de nevendienst gaan. 
 

 1 Petrus 1:  1-12 

 
Zingen:   Lied 659  1, 5, 6 

 

:  Johannes 20  19-31 

 
Zingen  Lied 641 

 

Orgelspel:  

 

Zingen  Lied 655  

 

Na “zo bidden wij allen…”   
Gezongen acclamatie 367 e 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons  
 

  
Op de tonen van het klokgelui worden onze gebeden mee 
naar boven gevoerd 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen,  
laat Uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 

  
 
Zingen     Lied 632    
  

gevolgd door driemaal gezongen Amen 


