
 
 

Ontmoetingskerk, 28 sep 

Het zal niet zijn voor wat in Over en Weer staat; het collecterooster is aangepast. 

We zamelen op 28 september in voor De Open Hof in Kampen. Daar krijgt de familie 

Babayants kerkasiel. Dit betekent dat er continue een kerkdienst gehouden moet 

worden. Ook mensen uit onze gemeente hebben dat een aantal keer verzorgd. Het 

kerkasiel kost natuurlijk geld. Daar hopen we op deze manier aan bij te dragen. 

 

28 sep, 13.00

Voor deze activiteit van ‘Heel de aarde’ verzamelen we op zondag 28 september om 

13 uur met de kinderen en ouders van stichting Sema bij hun gebouw aan de 

Zijpendaalstraat 3 in Hatert. We maken een wandeling met een gids naar het 

nabijgelegen bos van de Elshof, het appelveld en langs de akkers van de stadsboeren 

van de Kop van Malden Zo ontdekken we dit bos en de natuur in de omgeving. 

Iedereen die zich aanmeldt kan ook mee: heeldeaardenijmegen@gmail.com. 

 

          Ontmoetingskerk, vanaf 1 oktober

Per 1 oktober veranderen de openingstijden van de kerk. 

Uit het oogpunt van kostenbesparing, efficiënt gebruik van beschikbare ruimtes en 

kostersinzet heeft het Oecumenisch Beraad besloten dat de kerk doordeweeks vaker 

gesloten is (behalve voor sleutelhouders/verhuur). 

Reserveren van ruimte kan via het formulier op de website. Mocht u toch geen 

gebruik maken van de reservering dan graag afmelden (minimaal 2 dagen van te 

voren) met een mail naar zaalbeheer@ontmoetingskerk.net en 

kosters@ontmoetingskerk.net. 

 

In het weekend is de kerk alleen open tijdens diensten. Openingstijden door de 

weeks zijn: 

Dinsdag 9.00-12.30 en 19.00-22.00 

Woensdag 9.00-12.30, 13.00-17.00 en 19.00-22.00 

Donderdag 9.00-12.30 

Vrijdag 9.00-12.30, 13.30-17.00 en 19.00-22.00 

Ontmoetingskerk, 4 en 5 okt

In het kader van het programma ‘Heel de Aarde’ vinden er op 4 & 5 oktober twee 

themavieringen plaats in de Ontmoetingskerk. 

Van 1 september tot en met 4 oktober is het de ‘Maand van de schepping’. We 

vieren de goedheid van de schepping en hebben aandacht voor de schreeuw van de 

aarde. 

 
6 oktober – 18.30 

Wat is geloof en wat doe je in een kerk? Mag je er zo maar heen? Of moet worden 

er eisen gesteld? Wie (of wat) is Jezus? ‘Moet’ je veel, en ‘mag’ je niks? Of maakt 

geloof vrij en geeft het ruimte? Er kunnen veel vragen bestaan over het geloof. De 

belangrijkste is misschien wel: is het iets voor mij? Pastor Marije Klijnsma en 

dominee Wouter Slob bieden de gelegenheid om nader op deze vragen in te gaan. 

We komen om de twee weken samen op maandagavond van 20.00-21.30. De eerste 

keer is op 6 oktober, dan eten we ook samen (we beginnen dan om 18.30).   

Nadere info en opgave bij wouter.slob@pkn-nijmegen.nl of 

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl. 
 

 

  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46 

www.pkn-nijmegen.nl 

 
Werkgroep Liturgie en Eredienst  

  
Arjan Mulder 

  
Alfred Grakist 

  
Jolanda Nijboer en Theodora Evers 

 
Annet Wegh 

  
Harm Landman 

  
uit deze dienst gaan met een hartelijke 

groet van de gemeente naar ……….  

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor De Open Hof in 

Kampen. 

De tweede collecte is bestemd voor PGN 

– onderhoud gebouwen. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in 

de collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  

U kunt eenvoudig geven 

via de PGN app, 

verkrijgbaar in de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 
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Maranathakerk, 8 okt, 20.00-21.30

De PGN organiseert i.s.m. de protestantse kerken van Heumen en Groesbeek op 

woensdag 8 oktober een gespreksavond om een helder geluid te laten horen over 

de situatie in Gaza. Tienduizenden worden er gedood en verdreven, gijzelaars onder 

erbarmelijke omstandigheden vastgehouden, aanslagen en liquidaties gepleegd, 

uithongering, etnische zuivering. Het lijkt moeilijk om tot een ondubbelzinnige 

veroordeling van het geweld te komen. Voor onze kerken is het duidelijk dat dit 

moet stoppen en andere oplossingen moeten worden gezocht: niet elkaar 

bestrijden als vijanden, maar erkennen als naasten. Sprekers vertellen vanuit eigen 

perspectief en ervaring over de urgentie van het probleem. Daarna forumgesprek 

o.l.v. mw. Trees Versteegen. Inloop vanaf 19.30 uur, uitloop mogelijk tot 22.00 uur. 

 Ontmoetingskerk, 9 okt, 11.00 – 12.30  

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor ieder, die een dierbare verloren is aan de 

dood. Het is een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We komen om de week 

samen voor 6 bijeenkomsten. Ervaring en bemoediging met bijvoorbeeld muziek en 

gedichten. Als u iemand verloren heeft, bent u van harte uitgenodigd mee te doen. 

Wanneer: donderdagen 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec en 18 dec 2025 

Voor aanmelding en/of vragen over de groep of over uw deelname, kunt u contact 

opnemen met joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net / tel. 06-5151 7380 

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06-1904 7440 

 

                                       Ontmoetingskerk, 25 oktober 9.00 – 16.00 uur 

Op zaterdag 25 oktober komt er weer een grote markt met veel mooie 

tweedehands goederen en kleding in en rond de Ontmoetingskerk.  

We zoeken nog mensen die helpen bij opbouw, verkoop op de marktdag én bij het 

opruimen na afloop. Er is een inschrijfformulier beschikbaar, waarop u aan kunt 

geven op welke dagdelen en voor welke taak u beschikbaar bent.  

Dringend zijn we op zoek naar mensen voor de drie nieuwe functies die 

HANstudenten in hun complete draaiboek adviseerden: coördinator opbouw (actief 

m.n. woensdag 22-vrij 24 oktober overdag), coördinator Klaasmarktdag (25 okt 6.00 

- 17.00 uur) en een coördinator afbouw (25 okt 15.00 - 21.00 uur en ma 27 okt 

overdag). De oude coördinator helpt u actief mee inwerken. Iets voor u? Laat het 

ons z.s.m. weten. Meer info, aanmelding en aanvraag inschrijfformulier: 

klaasmarktdukenburg@gmail.com. 

                                                         Ontmoetingskerk  

De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur open voor een 

kopje koffie of thee en een praatje.  

Elke dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-11.30 uur bent u welkom om de kerk 

in te lopen en even op het Luisterbankje te komen zitten voor een praatje, een 

kaarsje of even samen stil te zijn. Je vindt er altijd een luisterend oor. 

 

Ontmoetingscafé: iedere vrijdagmorgen is er van 10.00 tot 12.30 uur in de 

Tuinkamer koffie met wat lekkers en een gezellige activiteit. Vanaf 10.30 uur is er 

versgemaakte soep en brood.  

 

  
Via de QR code kunt u eenvoudig en 

anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

  
Ds. Wouter Slob              06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma      06 - 19 047 440 

  
Ontmoetingskerk  

5 oktober    9.30 ds. Wouter Slob + HA 

Maranathakerk  

12 oktober  9.30 ds. Wouter Slob 

 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 
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Stilte - aansteken van de tafelkaarsen en de  

Coventry-kaars 

 

Intredelied: Lied 146c: 1, 2, 3 en 5 

                      

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 

die trouw is tot in eeuwigheid 

die niet loslaat het werk van zijn handen 
 

    

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en Zijn 
naam prijzen 
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
Heer, ontferm U 
over mensen die niet worden gezien, 
over mensen waar we zomaar overheen kijken 
hoe dicht in ons leven ze zich ook hebben genesteld. 
 
Wees bewogen 
met mensen die niet durven zien, 
met mensen die bang zijn voor ver en voor anders. 
Ontferm U over ons 
over onze ogen, over ons hart, over onze wereld 
Amen 
 
Zingen:  Glorialied: Amazing Gace 
 

1. ‘k stel mijn vertrouwen  

 op de Heer mijn God 
 want in zijn hand 
 ligt heel mijn levenslot 
 
2. Hem heb ik lief , 
 zijn vrede woont in mij, 
 ‘k Zie naar Hem op en weet: 
 Hij is mij steeds nabij. 

 

 

 

 

  Lucas 16: 19 - 31  
 
Zingen:  Lied 422: 1, 2 en 3  

Zingen:  Lied 1001: 1, 2 en 3 
 

Acclamatie:  Keer U om naar ons toe 
 

Onze Vader in de hemel,  

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen,  

laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons van het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid.  

Amen.  

 
  

 

Slotlied: Lied: 718: 1, 2, 3 en 4 
 

gevolgd door driemaal gezongen Amen. 

Ontmoetingskerk 


