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Ketters!

Vaak en veel hebben christenen allerlei ketterijen bestreden.
Vorig jaar, naar aanleiding van de 1700e verjaardag van de
geloofsbelijdenis van Nicea, is het woord Arianisme wel geval-
len, de ketterij die aanleiding gaf voor ‘Nicea.’

Maar ook waren er in de vroege kerk allerlei vormen van
Gnosticisme en een paar honderd jaar later viogen Nestori-
anen en Miafysieten (niet te verwarren met Monofysieten!)
elkaar in de haren, en dan hebben we nog niet eens de
Pneumatomachen genoemd. Ook voor liefhebbers als ikzelf
zijn al deze verschillende richtingen niet zomaar uit elkaar te
houden. Allemaal ketterijen. Dat wil zeggen, als je het vanuit
de ‘Orthodoxen’ bekijkt: de ‘goed’ gelovigen.

De ketter is altijd de anders-denkende. Zelf vindt iedereen dat
hij goed-gelovig is. Ketters zijn altijd de mensen die het niet
met je eens zijn.

Achter al deze moeilijke namen en woor-
den zitten verschillen van opvatting die in
de context betekenis hadden. Het verschil
bijvoorbeeld tussen mogen genieten van
het leven of zoveel mogelijk afzien van
genot. Is het geloof voor een kleine elite
bedoeld, of heeft iedereen vrijelijke toe-
gang tot het goddelijke? Moet je het heil
verdienen, of is het een geschenk? Dan
gaat het ineens niet meer om moeilijke
woorden, maar om heel concrete dage-
lijkse dingen als eten en drinken en hoe
je tegen de buurman aankijkt. Als je oog
krijgt voor dit soort dagelijkse consequen-
ties dan snap je beter waarom bepaalde
afslagen werden genomen, en dan kan
de kerkgeschiedenis van een dorre lijst
jaartallen een bruisende en sprankelende
bron van fascinatie vormen.

De verkettering is door de tijd heen steeds
weer opgevlamd. Protestanten waren voor
de Katholieken ketters, en andersom. Maar ook binnen deze
tradities werden andersdenkenden gemakkelijk verketterd.
Radicale Dopersen werden door Calvinisten bestreden en in
de katholieke traditie waren Begijnen verdacht, en geruime tijd
ook Franciscanen. Steeds is aan de orde dat de ander dwaalt
en dat jijzelf de waarheid in pacht hebt. Zeker een rode draad
in de christelijke geschiedenis, maar zeker niet vanzelfspre-
kend. Want niet wij hebben de waarheid in pacht. Maar God.

En dat hadden alle Christenen kunnen en moeten weten.
Want Paulus schrijft erover. In de brief aan de Korinthiérs
blijken de broeders en zusters in Korinthe ruzie te hebben en
gaat het in feite om wederzijdse verkettering. De gemeente
was net gesticht, of er breekt heibel uit. Ook weer niet zo
vreemd, want het was helemaal niet duidelijk waar het
christelijk geloof precies om ging en een Nieuw Testament of
Evangelie om het even na te slaan was er niet, die moesten
nog geschreven worden. En dan blijken er in Korinthe mensen
te zijn die Kefas volgen (de hebreeuwse naam van Petrus),
anderen vertrouwen Apollos (een rondreizende apostel uit
Alexandrié), weer anderen beroepen zich op Paulus.

Maar Paulus schrijft dat ze het allemaal verkeerd hebben
want ‘we zijn van Christus’!

Ook in Korinthe vond iedereen zelf gelijk te hebben, en
tooide ieder zich met het gezag van God. Als ‘profetie’ werd
Gods waarheid geclaimd, en met tongentaal zou de Geest
zelf aan het woord komen. Wie zo God aan zijn zijde heeft;
kan niet meer worden tegengesproken, toch? En heeft de
waarheid van God dus in pacht.

In deze discussie blijkt Paulus een religieus genie. Hij ontkent
niet dat mensen met het gezag van God kunnen spreken,
maar hij plaatst alles onder het oppergezag van de liefde.

Dat betekent dat geen enkele claim benut mag worden om

de andere te verketteren, maar dat het altijd om het belang
van de andersdenkende moet gaan.
Het gaat nooit om jouw gelijk, maar
altijd om wat je voor een ander kunt
betekenen. En andersom: wat hij of
zij jou te zeggen heeft.

Paulus’ lofzang op de liefde betekent
niet dat het in het geloof allemaal
koekoek éénzang wordt: verschillen-
de inzichten hebben verschillende
consequenties. Maar als de waar-
heid bij God is en niet ons bezit, dan
gaat het niet om de bevestiging van
onze eigen gedachten, maar om de
verrassing in de aanzegging. Soms
zal tegenspraak ineens een kwartje
doen vallen omdat het een inzicht
betreft waar je zelf nog nooit op was
gekomen, of waarvan je dacht dat je
het allang voorbij was. Soms, maar
zeker niet altijd: bij de afgewezen
ketterijen zijn genoeg denkbeelden
die af te wijzen zijn. Maar dat is niet
omdat wij gelijk hebben en alle
anderen dwalen; eerder dat het voor ons niet concreet
betekenis heeft. Elkaar verketteren als foute gelovigen is niet
aan de orde.

Eerder: samen bidden, om de aanspraak van God open te
leggen. Het gebed voor de eenheid van de Christenen, altijd
eind januari, staat voor de deur. Dan komen we concreet
met andere tradities in contact. Niet om uit te vechten wie er
gelijk en wie ongelijk heeft. Maar om te luisteren naar elkaar,
om te oefenen in religieuze bescheidenheid. En te oefenen in
het doen van liefde. Wie weet wat je van elkaar nog op kunt
steken!

Ds Wouter Slob

Diensten in de gebedsweek

Maandag 19 januari: NGK (Maranatahakerk), 20.00 uur
Dinsdag 20 januari: Pinkstergemeente Jozua, 20.00 uur
Woensdag 21 januari: Ontmoetingskerk, 19.30 uur
Donderdag 22 jan.: Perplex, 20.00 uur

Vrijdag 23 januari: Health Centre Rivierenland, 20.00 uur
Zaterdag 24 januari: Kerk van de Nazarener, 20.00 uur
Zondag 25 januari: Titus Brandsmakerk, 16.00 uur
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Zondag 25 januari

Voorstelling jongerentheaterweekend
Het paradijsverhaal: hoe het is om mens te zijn

17.00 uur in de Ontmoetingskerk

Vrijdag 30 januari
Taizé viering
19.30 uur in de Kleine Bartholometiskerk in Beek

.3

TAIZEVIERINGEN |y ‘E‘i‘-

IN 2026

30 januari
27 maart
12 juni
18 september
20 november

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en
Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/

eredienst/kerkdiensten-online

Woensdag 21 januari

Viering ‘Week van gebed voor eenheid’

19.30 - 20.00 uur in de Ontmoetingskerk
voorganger: pastor Marije Klijnsma

Zondag 25 januari

Maranathakerk 09.30 uur pastor Marije Klijnsma
Stevenskerk 10.00 uur ds Pieter Endedijk
Studentenkerk 11.00 uur Lieke Noortman

Collecte voor: 1. Sirkelslag (kerkelijk jeugdwerk)
2. PGN (Landelijk jonge generatie)

Zondag 1 februari
Ontmoetingskerk 09.30 uur  ds Berber Overdijk
Stevenskerk 10.00 uur  ds Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.  10.00 uur  ds Wouter Slob (HA)

Collecte voor: 1. Kerkasiel in Kampen (Open Hof)
2. PGN

Zondag 8 februari

Maranathakerk 09.30 uur Cantorijen MK en OK/

i.s.m. ds Wouter Slob
Stevenskerk 10.00 uur ds Richart Huijzer
Studentenkerk 11.00 uur viering

Collecte voor: 1. Zuid-Soedan: opvang vluchtelingen
2. PGN

Zondag 15 februari

Bartholomeuskerk 10.00 uur ds Marieke Fernhout
Ontmoetingskerk 09.30 uur  ds Wouter Slob
Stevenskerk 10.00 uur ds Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.  10.00 uur  ds Susanne Freytag

Collecte voor: 1. Zorg voor gevangenen in Nederland
2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 22 februari

Maranathakerk 09.30 uur ds Wouter Slob (HA)
Stevenskerk 10.00 uur ds Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur diaken Theo van Driel
Studentenkerk 11.00 uur viering

Collecte voor: 1. Stichting Mawteni (Nijmegen)

2. PGN
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Over verzoening (1)

In 2023 kwam het boek ‘Vrede op aarde’ uit, van Stefan
Paas. Het boek trok aandacht, want het werd in 2024 tijdens
de Nacht van de Theologie uitgeroepen tot beste theologi-
sche boek van dat jaar.

Stefan Paas is van Christelijk Gereformeerde huize en hij
werkt als hoogleraar aan de Vrije Universiteit en aan de
Theologische Universiteit van de Nederlandse Gereformeer-
de Kerken.

Op de eerste bladzij van dit boek aangekomen, al gauw dus
mag je wel zeggen, wist ik niet wat ik las. Paas beschrijft

dat hij jonge gelovigen tegenkomt die bij de aloude kerke-
lijke leer geen warme en instemmende gevoelens kunnen
ontwikkelen. Zeg maar dat ze twijfelen. Ook bij die centrale
gedachte dat Jezus om onze zonden gestorven is, “tot volko-
men verzoening van onze zonden”, zoals dat vroeger bij elke
avondmaalsviering beleden werd.

Het opzienbarende (voor mij) is niet dat er vragen op komen,
maar wel dat ze actueel zijn in de kringen waarin Paas
verkeert. En dan kennelijk niet een beetje aan de randen,
want hij wijdt er een dik boek aan. Hij valt de aloude leer
niet direct af, maar komt wel met alternatieven. ik heb het
met plezier gelezen, ook omdat Paas over een goede pen
beschikt. Hij kan gewoon prachtig schrijven.

En iedereen die me een beetje kent weet, dat ik niet wegloop
voor vernieuwende ideeén. Dat niet alleen, ik had behoefte
aan nieuwe ideeén, vastgelopen als ik was met de interpre-
tatie die ik van huis uit had meegekregen. Ook als het om de
betekenis van het kruis ging.

Al jong begreep ik dat er in de geschiedenis verschillend
over gedacht werd. Ik was een tiener toen er opwinding
ontstond over een artikel van een zekere professor Smits,
niet alleen in de Gereformeerde gelederen, maar ook in zijn
eigen Hervormde Kerk. Ik heb dat artikel veel later nog eens
opgeduikeld, en ik was er niet ongelukkig mee, in feite vroeg
hij hardop: zullen we nog eens goed kijken welke betekenis
we aan het kruis geven?

Ruim tien jaar later (1971) verscheen het proefschrift van
Herman Wiersinga, ‘Verzoening in de theologische discus-

sie’, waarin hij waarin hij afstand
nam van de klassiek-gerefor-
meerde overtuiging dat Christus
plaatsvervangend de toorn van
God over de zonde heeft gedragen.

Het werd hem niet in dank afgenomen.

In 1997 was het weer raak, toen kwam het boek uit van prof.
Cees den Heyer, Verzoening, Bijbelse notities bij een omstre-
den thema. Den Heyer was hoogleraar in Kampen, maar hij
moest in 2002 het veld ruimen. Tot 2007 gaf hij les aan het
Doopsgezind Seminarium. Ik heb erg genoten van zijn boek
‘Jezus, een mensenleven’, dat in 2017 uitkwam, een soort
samenballing van zijn omvangrijk oeuvre.

Er is in die jaren op dit thema natuurlijk veel meer uitge-
bracht, bekend werd een bundel beschouwingen onder de
titel ‘Verzoening of Koninkrijk’ 1998.

Ik wil maar zeggen: over de betekenis van het kruis is niet
altijd gelijk gedacht.

En dat niet alleen in onze eeuw. Aan de basis van de klas-
sieke gedachten ligt het werk van een theologische gigant
uit de 11e eeuw, Anselmus van Canterbury. We vinden zijn
visie op de verzoening in hoofdlijnen terug in de Heidelberger
Catechismus, zondag 5 en 6. Ik ben van de generatie die
gewend was aan twee kerkdiensten per zondag. De tweede
dienst werd gewijd aan bespreking van deze Catechismus,
en na voorlezing van een van deze hoofdstukken, zei ik: dit
was de catechismus, en nu kom ik. Waaruit bij voorbaat dui-
delijk was dat ik er liever wat anders over dacht. Ik had nog
graag eens nagelezen wat ik er toen van gemaakt heb, maar
ik heb die preken intussen weggegooid. Vooruit, daar doe je
niets meer aan.

Overigens was Anselmus niet de enige theoloog die over het
thema van de verzoening schreef. Dat deed zijn tijdgenoot
Petrus Abelardus eveneens. En ook deze Abelardus was een
theologische gigant. Hij hield er andere opvattingen op na,
die echter door de kerk van die dagen niet erg gewaardeerd
werden. Een volgende keer verder.

Jan Waagmeester

vrijdag 6 februari Jesaja 41:17-20
zaterdag 7 februari Jesaja 41:21-29
zondag 8 februari Jesaja 42:1-13
maandag 9 februari Jesaja 42:14-25
dinsdag 10 februari Jesaja 43:1-13
woensdag 11 februari Jesaja 43:14-21
donderdag 12 februari 1 Samuél 8:1-9
vrijdag 13 februari 1 Samuél 8:10-22
zaterdag 14 februari 1 Samuél 9:1-10
zondag 15 februari 1 Samuél 9:11-25
maandag 16 februari 1 Samuél 9:26-10:16
dinsdag 17 februari Psalm 103
woensdag 18 februari Mattels 6:1-18
donderdag 19 februari Matteus 6:19-34
vrijdag 20 februari Matteus 7:1-14
zaterdag 21 februari Mattels 7:15-8:1
zondag 22 februari Romeinen 5:1-11

7 dinsdag 20 januari Romeinen 4:13-25
J woensdag 21 januari Spreuken 3:1-20
donderdag 22 januari Spreuken 3:21-35
B vrijdag 23 januari Spreuken 4:1-9
: zaterdag 24 januari Spreuken 4:10-27
zondag 25 januari Psalm 139
L maandag 26 januari Spreuken 5:1-14
E] dinsdag 27 januari Spreuken 5:15-23
B woensdag 28 januari Spreuken 6:1-11
8 donderdag 29 januari Spreuken 6.12-19
R vrijdag 30 januari Spreuken 6:20-35
) zaterdag 31 januari Spreuken 7:1-27
zondag 1 februari Matteus 5:1-12
© maandag 2 februari Mattels 5:13-20
8 dinsdag 3 februari Matteus 5:21-32
T woensdag 4 februari Mattels 5:33-48
E] donderdag 5 februari Jesaja 41:1-16
R
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Blik op de Kerkenraad (71)

Zo net over de grens van het oude jaar kan in deze eerste
editie van Over & Weer alleen bericht worden over wat er
in de laatste vergadering van de Kleine Kerkenraad, 18
december 2025, aan de orde kwam.

De KKR-vergadering begint altijd met een reeks medede-
lingen die van belang zijn voor de vergadering. Eén van die
mededelingen is het plan om op donderdagavond 23 april
aanstaande een gemeenteavond te beleggen. Die avond zal
geheel gewijd worden aan hoofdlijnen van nieuw beleid voor
onze gemeente en mede in dat licht aan de staat van de
kerkelijke financién.

Ook werd binnen de mededelingen kort stilgestaan bij de
wijziging van alle e-mailadressen van kerkelijk medewerkers
en kerkelijke organen. Hiernaast leest u er meer over.

Houd u bij uw correspondentie naar de kerkelijke organen
en/of medewerkers a.u.b. hiermee rekening.

Zorgen over nieuwe aanwas

Daarna stond de vergadering stil bij de zorgen van de werk-
groep Jeugd & Jongeren over de verminderde aanwas van
(jonge) kinderen voor de verschillende activiteiten en voor
de créche/KND. lets wat de laatste tijd steeds meer gaat
opvallen. Hoe kunnen we kinderen én hun jonge ouders
geinteresseerd krijgen voor de vieringen en activiteiten?
Zondagse vieringen moeten concurreren met een scala aan
sportactiviteiten op zondagmorgen, en dat zijn we aan het
verliezen... De KKR deelt de zorgen van Jeugd & Jongeren,
maar heeft daar zo gauw geen afdoende antwoord op.
Hierover moeten we met z’'n allen wél gaan nadenken.

In elk geval is deze kwestie eveneens een thema voor de
Kerngroep Beleidsplan 2026-2036.

Maranathakerk open naar wijk

Vanuit de werkgroep Beheer/CvK werd de laatste stand van
zaken rondom de aanpassingen van het gebouwencomplex
Maranathakerk gepresenteerd. De eerste fase (voorplein)

is afgerond, de tweede fase (verbouwing keukenfaciliteiten/
inbouwen pantry) zal nu ‘aan snee’ komen. Deze verbouwin-
gen kosten de PGN niets, ze kunnen gefinancierd worden
uit subsidie van de gemeentelijke en provinciale overheid.
De Maranathakerk zal door deze aanpassingen naast kerke-
lijk centrum vooral een wijkfunctie krijgen voor Hazenkamp.
Ons kerkgebouw zal wellicht steeds meer als een ‘open
huis’ voor stadsdeel Hazenkamp kunnen fungeren, en wie
weet krijgt het gaandeweg een nog bredere functie...

Eeuwigheidszondag

Verder werd gesproken over de viering van Eeuwigheids-
zondag op drie vierplekken: Ontmoetingskerk, Maranatha-
kerk en KI. Bartholomeuskerk. Dit onderwerp kwam ter tafel,
omdat in twee van de drie kerken een zeer gering aantal

Auto-ophaaldienst

Vanuit de Kerkenraad komt het bericht dat de codrdina-
tie van de auto-ophaaldienst in handen is gekomen van
Renske Schoenmaker. Dus als u om een kerkdienst bij te
wonen vervoer per auto nodig hebt, dan kunt u met haar
contact opnemen via:

mail: autodienst@pkn-nijmegen.nl of bel: 06 -45404976.

Let op: bovenstaand e-mailadres is het enige juiste!

mensen aanwezig
was. Over de vraag of
we al dan niet moeten
doorgaan met deze
viering op drie plekken
zal de KR/KKR zich in het nieuwe jaar moeten buigen.

De werkgroep Liturgie & Eredienst zal een voorstel voor de
KR/KKR gaan uitwerken.

Tot slot werd besloten om de Vredesvlag (blauwe viag met
duif) in top te hijsen op dagen dat er geen andere vlag zal
wapperen (zoals de Nederlandse vlag of de Regenboog-
vlag). In elk geval bij de Maranathakerk en de KI. Bartholo-
meuskerk. In de Ontmoetingskerk zal de vlag in de hal te
zien zijn, bij gebrek aan een vlaggenmast.

Gerbrand Hoek, scriba

Overstap e-mail: Microsoft Office 365

Onlangs zijn we binnen de PGN overgegaan naar Microsoft
Office 365 voor ons e-mailverkeer. We willen e-mail en
documenten op een veilige manier beheren. Met Microsoft
Office 365 kunnen we beter samenwerken, bestanden veilig
delen en de privacy van gegevens, waar wij verantwoordelijk
voor zijn, beter beschermen.

Het is van belang om ICT-middelen velig te gebruiken.
Criminelen proberen via allerlei wegen geld of persoons-
gegevens afhandig te maken. Microsoft Office 365 heeft
verschillende tools ingebouwd om de risico’s te verkleinen,
zoals spamfilters en waarschuwingen bij verdachte e-mails.
Vanaf mei 2018 geldt de AVG in Nederland. Deze wet regelt
hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens,
van zowel medewerkers als ‘klanten’. Namen, (e-mail)adres-
sen, telefoonnummers en foto’s zijn allemaal persoonsge-
gevens. Door deze overstap voldoen we als PGN aan deze
wet- en regelgeving.

Daarnaast zorgen we voor eenheid in de e-mailadressen.
Alle adressen eindigen nu met ... @pkn-nijmegen.nl
Dat was al zo bij de werkgroepen (zie colofon) en dat geldt
nu ook voor de volgende adressen:

» autodienst@pkn-nijmegen.nl

» beheer@pkn-nijmegen.nl

» cvk.gebouwen@pkn-nijmegen.nl

» koster.maranathakerk@pkn-nijmegen.nl

+ ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl

+ scriba.kr@pkn-nijmegen.nl

+ voorzitter.kr@pkn-nijmegen.nl

» zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl

* cvk@pkn-nijmegen.nl

» kerkelijkbureau@pkn-nijmegen.nl

» overenweer@pkn-nijmegen.nl
Deze mailboxen kunnen worden gelezen door de mensen
die daartoe bevoegd zijn en hier aan gekoppeld zijn.
Leden van de Kerkenraad en van de werkgroepen hebben
een persoonlijk e-mailadres
[voornaam.achternaam@pkn-nijmegen.nl).

Met vriendelijke groet,
Barend de Gooyert (interne IT beheerder PGN)
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Gemeente Onderweg

Waakhonden

Toen er een paar keer ’s avonds aangebeld werd door twee
mannen met wat vage verhalen en vragen om hulp, begon
ik me nerveus te voelen en verlangde ik ernaar een hond in
huis te hebben, terwijl ik eigenlijk een poezenmens ben.

Of misschien kon ik het geluid van een blaffende hond
afspelen om te voorkomen dat ze mij zouden beroven of
me iets aandoen.

Toen ik zeven jaar was vierden wij vakantie in iets wat een
soort schuurhuisje was. De wc was buiten (met hartje op
de deur!) en er was geen stromend water. Mijn zusje en ik
kregen een emmer en kan mee om water te halen voor het
wassen en thee zetten en zo. We haalden het water bij de
pomp, die verderop op het terrein stond, maar...dan moes-
ten we langs het hok van de waakhond, een enge bouvier,
die altijd heel hard ging blaffen als je daar liep. We waren
altijd bang dat hij een keer los zou lopen en ons zou grijpen.
En op een dag liep hij los. Rende ik of verstijfde ik?

Ik weet het niet meer. Hij ging ons voorbij naar het grote
veld, maar water durfde ik niet meer te pompen die dag.

Op diverse Lange Afstands Wandelingen met mijn zus
kwam ik geregeld loslopende honden tegen, die op mij af
kwamen rennen. Zij raakte dan in paniek, omdat haar man
al drie keer gebeten was door een loslopende hond. Ik ging
op zo'’n moment direct voor haar staan en zei dat ik hem wat
zou doen als hij haar zou proberen te pakken. Haar angst
maakte mij boos en sterk. De baasjes riepen vaak: “hij doet
niks, hoor!”. Ik gromde in mijzelf “houd hem bij je!!!” Het is
goed om jouw eigen terrein te bewaken, maar ga niet onze
grenzen over!

Nederland is een klein land, maar het heeft eindeloos veel

geloven; geloven die heel erg verschillen van het Christelijk
geloof, maar ook geloven, die heel erg verschillend worden
beleefd binnen de Protestantse kerken. En ik vind het bijna
angstaanjagend hoe wij Christenen onze vormen van

geloven bewaken. En dan heb ik het niet over rituelen.

De uitleg van de bijbel, de vormgeving in de liturgie....

De verschillen zijn groot. Nou ja, maar dat behoeft elkaar
toch niet te bijten? Geloven is toch ook zoeken naar ant-
woorden en dan kun je verschillende paden bewandelen?
Maar geregeld bijt het elkaar wel! Gelovigen kunnen hun ter-
rein afbakenen en bewaken, maar niet alleen hun waarheid
beschermen, maar die zelfs opdringen aan een ander.

Een levend geloof is naar mijn mening niet agressief, maar
liefdevol luisterend en sprekend. Verschillen kunnen ver-
rijkend zijn wanneer ze in verbondenheid met de ander er
mogen zijn.

Levend geloven is niet stilstaan en vasthouden aan wat je
hebt, maar ook over jouw hekken kijken en luisteren en
ervaren dat er een God is, die tot je spreekt, regelrecht of
via een persoon, die op jouw pad komt.

Michéle van der Steenstraten

Open Podium

Zondagmiddag 8 februari is er een Warme Winter Open
Podium in de Maranathakerk. Op het podium kan je
zingen, instrumentele muziek laten horen, een verhaal
vertellen, een gedicht voordragen, een voordracht hou-
den, of wat je maar bedenkt.....Je kan solo optreden of
samen met anderen iets moois voorbereiden.

Het podium is heel laagdrempelig en voor iedereen
toegankelijk, je hoeft echt niet de sterren van de hemel
te spelen, het gaat om het delen van je enthousiasme.

Een paar jaar geleden hebben we bij een eerder Open
Podium gemerkt dat er veel muzikaliteit en creativiteit
in de gemeente schuilt, wat we vaak niet van elkaar
weten. Na afloop is er nog een hapje en een drankje
en gelegenheid om na te praten. De middag begint om
15.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur.

Je kan je aanmelden bij_inspiratie@pkn-nijmegen.nl
Laat daarbij weten wat je wilt doen en hoe lang je voor-
dracht ongeveer duurt.

Werkgroep Inspiratie

Beste gemeenteleden,

Bij deze wil ik jullie bedanken voor de wijze van medeleven
oa condoleances, bezoeken, kaartjes of aanwezigheid bij de
afscheidsdienst van mijn lieve man Herman te Kiefte. Dit is
een grote steun voor mij geweest.

Ik wens jullie al het goeds voor 2026.
Met hartelijke groet
Ans te Kiefte - Goedhart
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Diaconale collecten
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25 januari: Sirkelslag (kerkelijk jeugdwerk in Nederland)
Sirkelslag is één van de drie grote, spannende en interac-
tieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk. Het wordt rond
deze tijd door honderden jeugdgroepen uit heel Nederland
gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend bijbelverhaal
en een diaconaal thema, waardoor jongeren op een speelse
en ontspannen manier met geloof in aanraking komen. De
spellen zijn een mooie kans om jongeren bij de kerk betrok-
ken te houden. Uit ervaringen van gemeenten blijkt dat ze
vaak een startpunt zijn voor missionair jeugdwerk.

Zie ook: kerkinactie.nl/missionair

1 februari: Kerkasiel in Open Hof Kampen

U heeft vast gehoord over het kerkasiel in Kampen aan de
familie Babayants, gevlucht uit Oezbekistan, waarvan de
kinderen in Nederland zijn geworteld. Uiteraard kost

het verlenen van kerkasiel met een voortdurende viering
geld, denk alleen al aan de extra stookkosten. En niet alleen
voor de doorgaande viering, de kerk draagt ook zorg voor
het levensonderhoud van de familie Babayants. Met deze
collecte ondersteunen we het kerkasiel aan deze familie.

8 februari: vluchtelingen Zuid-Soedan (Kerk in Actie)
Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen omgekomen
door de wrede burgeroorlog in Soedan: een vergeten ramp
waarbij 25 miljoen mensen dagelijks vechten om te over-
leven. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht.
Wie ooit voorouders had in Zuid-Soedan, keert daarnaartoe
terug. Velen van hen bereiken dit buurland uitgeput en hon-
gerig. Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseer-
de mensen noodhulp in de vluchtelingenkampen: gezinnen
kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon drink-
water en sanitaire voorzieningen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingensoedan

15 februari: zorg voor gevangenen in Nederland

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of lan-
gere gevangenisstraf uit. Jezus roept ons op om naar hen
om te zien. Daarom steunt Kerk in Actie (ex-)gevangenen,
tbs-patienten en hun families om te werken aan herstel.
Hierbij is er extra aandacht voor kinderen die een vader

of moeder in detentie hebben. Kerk in Actie ondersteunt
initiatieven die gevangenen bezoeken, begeleiden en helpen
bij een nieuwe start. Zo krijgen zij weer perspectief op een
betere toekomst. Meer lezen: kerkinactie.nl/gevangenen

22 februari: Stichting Mawteni

Mawteni is een stichting voor en door vluchtelingen. De
stichting wil, door middel van dans en muziek, een brug
slaan tussen culturen. Zo wordt verbinding tot stand ge-
bracht tussen mensen met verschillende culturele achter-
gronden via het organiseren van activiteiten zoals muziek,
dans, zang, film, theater, themabijeenkomsten, gezamenlijke
maaltijden. Zie: www.mawtenifoundation.nl

Aanbouw voor Bartholomeuskerk?
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Het Kleine Bartholomeuskerkje heeft door de ligging en

het monumentale karakter een centrale plek in Beek. Sinds
de overdracht van het kerkje in 2002 door de Protestantse
Gemeente Nijmegen aan de stichting Kleine Bartholomeus-
kerk heeft het een steeds meer multifunctioneel karakter
gekregen. Naast kerkelijke erediensten worden er nu ook
afscheidsbijeenkomsten, huwelijken, exposities en concer-
ten gehouden.

Daarbij blijkt het noodzakelijk om de voorzieningen van
toilet en keukentje te verbeteren.

Op de informatieavond van 21 november vertelde voorzitter
Arjan van Nistelrooij in een korte inleiding over de historie
van het kerkje. En over het doel van de stichting: het kerkje
voor de toekomst te behouden. Daarvoor moet het kerkje
worden gebruikt, het gebouw wordt immers het best ge-
handhaafd door het te gebruiken.

Door de Beekse architect Jos Orval is een plan gemaakt om
de multifunctionele mogelijkheden van het kerkje te optima-
liseren. Dat plan is op deze informatieavond gepresenteerd.
.~ L Y
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Uitgangspunt voor Jos
Orval bij zijn ontwerp
is respectvol omgaan
met het bestaande
monument en het zo
min mogelijk bouwkun-
dig aantasten. Hij heeft
een plan ontworpen
met een doorbraak in
de buitenmuur naar
een aanbouw voor een
pauzeruimte. Het paviljoen is transparant gehouden om
zoveel mogelijk doorzicht naar het kerkje te handhaven, het
transparante dak laat vanuit deze ruimte de toren en de kap-
pen in het zicht. De schaal van het bijgebouw is gebaseerd
op die van de apsis, waarin het koor zich bevindt.

De uitbreiding is volledig toegankelijk voor mindervaliden, er
zijn geen hoogteverschillen. De twee toiletten in het portaal
achter de hoofdentree is een optie voor de uitbreiding van
het gewenst sanitair. Een kleinschalige keukenvoorziening
met daarbij sta- en zitruimte kan in een open en toegankelij-
ke sfeer in het paviljoen worden geplaatst.

Met de aanwezigen was een uitwisseling van mogelijkheden
en ideeén. Na afloop van de presentatie was er nog een
glaasje onder het genot van muziek door Boerenmaasjazz
en Marieke van Ruitenbeek.

Bestuur stichting Kleine Bartholomeuskerk
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Nieuws vanuit de

vierplekken

Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de
pastores als u behoefte heeft aan
een pastoraal gesprek of als u
praktische hulp nodig heeft.
Voelt u niet bezwaard, daar zijn
onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.kliinsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gmail.com

- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas

mail.com

Mijn kerk

Schrijf bericht E

& ontdek

- Wouter Slob

Bespreek de Preek

Aanstaande zondzz elf komen aan de

Gebruikt u
onze PGN app?

Zoek in de Play Store

of App Store op
PGNijmegen ‘

Mijn kerk  Agenda Geven  Gemeente

Leonard en Anneleen Kooij-Deij hebben
een dochter gekregen; heel hartelijk
gefeliciteerd!
'Vol vreugde en dankbaarheid ontvingen
wij uit Gods hand een dochter’,
schrijven ze in de aankondiging.
Het meisje heeft de namen Neeltje
Anna en kreeg als roepnaam Lucia
mee.
De namen vernoemen voormoeders.
De roepnaam Lucia is daarbij sowieso
betekenisvol, want het betekent licht.
En Lucia is op de dag van het komen-
de Licht geboren: 25 december. Een
kerstkind dus!
Voor wie een feliciatie wil sturen: het
adres is Zwanenveld 7323, 6538 TN,
Nijmegen

Ds Wouter Slob

Ida van den Hooven - van Toor

Met de psalmen op de lippen is mw Ida
van den Hooven — van Toor in de leeftijd
van 89 jaar heengegaan. Nog maar vlak
tevoren had ze de diagnose van een
dodelijke aandoening gekregen, en per
dag holde het achteruit. Gelukkig was
er in die week nog gelegenheid om met
haar te spreken, afscheid te nemen en
samen te zijn met haar geliefden. En om
ons duidelijk te maken dat psalm 122
beslist in de dienst moest klinken; en
dan ook nog in de Oude Berijming. Het
is een pelgrimslied waarin de gelovigen
bezingen gereed te staan om naar Gods
huis te gaan. Dat speelde vast mee:

ook lda was gereed om de poorten van
Jeruzalem binnen te gaan en verenigd
te worden met haar man Koos die haar
negen jaar geleden voorging.

7

Omgeven zijn ze daar door de Alpha en
de Omega, het begin en einde uit Open-
baringen (21). Ooit de trouwtekst van
Koos en Ida heeft zij deze twee Griekse
letters op de grafsteen laten aanbren-
gen. Op de trouwkaart vormden de let-
ters nog de twee ‘deurtjes’ waarmee de
kaart open ging. Op de garfsteen zijn ze
geheel vervlochten. En daaraan is ook
zijn op de begraafplaats toevertrouwd.

Ds Wouter Slob

Kees van Veldhuizen

Op 17 december overleed Cornelis
(Kees) van Veldhuizen in de leeftijd

van 94 jaar. Opgeleid in de techniek

en werkzaam bij Philips was Kees een
man van vele kwaliteiten. Als organist
maakte hij zich verdienstelijk, maar ook
als diaken was hij actief. Steeds in de
Petruskerk en vaak in samenwerking
met ds Wesseldijk. Ook leidde hij de
samenkomsten van CJMV, de christelij-
ke jongemannenvereniging.

Ook toen hij lang al niet meer naar de
diensten kwam, was hij nog altijd met de
kerk verbonden via de samenkomsten
van de buurtcontactgroep. En nodigde
hij mij als nieuwe dominee uit om uitge-
breid te komen praten: over het geloof,
waar hij in de loop van de tijd flink
anders over was gaan denken.

Belangrijke rode draad in het leven was:
schilderen. Tot vrijwel het laatst heeft
hij dat gedaan en zeer verdienstelijk:
prachtige schilderijen van zijn hand
stonden rond de kist toen er afscheid
werd genomen in het crematorium van
Beuningen.
In de dood mogen we hem verenigd
weten met Anneke, zijn vrouw die hem
al een aantal jaar geleden is voorge-
gaan.

Ds Wouter Slob
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Bij de diensten

Op woensdag 21 januari is er een
vesper in het kader van de Week voor
de eenheid van de Christenen. Pastor
Marije Klijnsma gaat voor in de dienst
die van 19.30 tot 20.00 gehouden wordt.
De cantorij van de Ontmoetingskerk
verleent medewerking.

Op 25 januari gaat pastor Marije
Klijnsma voor in de Maranathakerk.
De dienst begin om 9.30 uur.

Aan het eind van de middag is er de
voorstelling van het jongerentheater-
weekeind in de Ontmoetingskerk.

Om 17.00 uur begint de voorstelling ‘Het
paradijsverhaal: hoe het is om mens te
zijn’. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

Op 1 februari zal ds Berber Overdijk
voorgaan in de Ontmoetingskerk.
Het koor Joy verleent medewerking.

Op 8 februari zetten we met de cantorij-
en van Ontmoetingskerk en Maranatha-
kerk samen de psalmen centraal.

Al eeuwen- en eeuwenlang worden ze
in de erediensten gezongen,; ver voor
het christendom zelfs. En nog altijd vol
zeggingskracht! De dienst begint om
9.30 en ds Slob verleent medewerking.

Op 15 februari is er weer een vertel-
dienst. We gaan het dan over Adam en
Eva hebben en Bart van Opstal is de
verteller. De dienst is in de Ontmoe-
tingskerk en ds Slob is de voorganger.

Op 22 februari is het de 1e zondag

van de veertigdagentijd. Mooi dat we
dan het Gregoriaans Koor op bezoek
hebben. De dienst zal gaan over de
kerkdiensten door de eeuwen heen.
Want (stiekem) staan we ook stil bij een
werker die lang in de wijngaard heeft
gewerkt. Voorganger is ds Slob. We
komen samen in de Maranathakerk

Op 1 maart vieren we de 2e zondag in
de veertigdagentijd met een Ontmoe-
tingsviering. Pastor van der Meer en ds
Slob zullen samen voorgaan en muzika-
le bijdrage wordt verleend door Encore.
De dienst begint om 10.30 uur.

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
De medewerksters van de PVD wensen
u een gezegend en gezond 2026 toe.
We gaan weer een aantal gezellige en
interessante middagen verzorgen.

Op donderdag 18 december hebben wij
onze kerstviering met u mogen vieren.
Om 15.15 uur begonnen we eerst met
een kopje koffie/thee en een traktatie.
Daarna begon de kerstviering.

Ds. W. Slob heeft de meditatie verzorgd
en het thema was: “Geboorte”.

De heer L. Wynia heeft ons begeleid
op het orgel. Het koortje o.L.v. mevr. J.
Oostdijk heeft weer gezongen. Het was
een mooie en sfeervolle kerstviering.

U kunt de viering nog terugkijken via
www.ontmoetingskerk.net

Daarna zijn we gezamenlijk naar de
Tuinkamer gegaan waar we een lekkere
broodmaaltijd kregen.

We kunnen terugkijken op een fijne
kerstviering en een gezellig samenzijn.

De eerste ouderenmiddag in dit nieuwe
jaar is op donderdag 29 januari. We
starten het seizoen weer met onze tra-
ditionele BINGO. We hebben voor een
aantal verrassende prijsjes gezorgd. We
starten om 14.00 uur met koffie/thee

en een traktatie. Daarna spelen we dus
enkele rondes bingo.

We hebben twee giften van € 20,- mo-
gen ontvangen. Wij willen de gevers
heel hartelijk bedanken.

De dames van de Vrouwendienst
PVD Maranathakerk

Terugblik: Kerstviering

Het thema van de kerstviering op 16
december 2025 was ‘Geboren’. Het gaat
er om dat God zijn zoon niet als held of
koning op de wereld heeft laten komen,
maar als een kwetsbare baby. En bij
een baby staat alles nog open qua ont-
wikkeling. Wat zal er van hem worden?
Hoe zal hij zich ontwikkelen?

In de liturgie en op de kaart met een
collage van Hetty Jongepier, die de aan-
wezigen meekregen, had Michéle van
der Steenstraten dit thema uitgewerkt.

We beleefden die middag, mede dankzij
de meditatie van Marije Klijnsma, weer
de zinvolheid van samen op deze
manier kerstfeest vieren, want:

In onze, steeds meer verdeelde wereld
wordt de noodzaak aan bruggen,
verbinding, alleen maar groter...

We hopen en bidden, dat we met elkaar
bruggenbouwers zullen mogen zijn naar
de wereld en naar elkaar in 2026, gein-
spireerd door dat Kind wat de ultieme
brug kwam slaan tussen God en mens.

In de dagen na de Kerstviering zijn 20
vrijwilligers op pad geweest om bij ruim
170 gemeenteleden een kerstkaart en
een kerststerplant te bezorgen.

Gift
Met dank aanvaard hebben wij een extra
gift van 20 euro.
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Vooruitblik: dinsdag 20 januari- bij-
eenkomst met stamppottenmaailtijd
Op 20 januari om 14.30 uur is er weer
een samenkomst voor alle ouderen in de
Maranathakerk. Er is ruimschoots de tijd
om elkaar de beste wensen voor 2026 te
doen toekomen.

We willen samen met Stef en Theo het
nieuwe jaar begroeten. In juni 2024 heb-
ben we in De Buurderij met veel plezier
en uit volle borst liederen gezongen met
Stef. leder kreeg een boekje van hem
met teksten van veel bekende liede-
ren, waaruit we onze voorkeur konden
opgeven. Hij begeleidde de zang op zijn

‘Heel de Aarde’ wordt verlengd

Jullie hebben de afgelopen maanden waarschijnlijk wel
gemerkt dat er iets moois aan het ontstaan is in Nijmegen.
Tien verschillende religieuze gemeenschappen in Nijmegen
hebben elkaar gevonden om samen te werken aan maat-
schappelijke thema’s, onder de noemer ‘Heel de Aarde’.

We hebben gekozen voor deze naam, omdat we om ons
heen wilden kijken, lokaal en internationaal. En ook omdat
we de Aarde en onze omgang met elkaar wilden ‘helen’,
genezen. Afgelopen herfst was het hoofdthema ‘klimaat,
duurzaamheid en natuur’, maar uiteindelijk bleek dat elkaar
ontmoeten en samenwerken een thema op zich werd. We
hebben veel meer gemeen dan we dachten en het is mooi

gitaar. Nu zal zijn compagnon Theo de
begeleiding uitbreiden met accordeon.

Na de pauze is er een drankje én een
stevige hap, nl. een stampottenmaaltijd,
waarbij gekozen kan worden uit diverse
soorten. Ook een lekker toetje zal niet
ontbreken.

Van harte welkom op deze nieuwjaars-
receptie!

Ik besluit dit eerste bericht in 2026 met
u allen Heil en Zegen in het nieuwe jaar
te wensen namens de PVD- medewerk-
sters.

om elkaar te inspireren en verder te brengen.

Aan ‘Heel de Aarde’ werd dit najaar deelgenomen door de
Protestantse Gemeente Nijmegen (PKN), Gemeente van de

P.S. Oproep

Om de activiteiten van de PVD- Ma-
ranathakerk te kunnen voortzetten,
hebben we nieuwe mensen nodig.

Om leeftijds- en gezondheidsredenen
moesten meerdere medewerksters stop-
pen. Vrouwen en ook mannen zijn zeer
welkom, ook als mogelijke chauffeur.

Als u denkt ons op welke wijze dan ook
te kunnen helpen, neem dan contact op
met:

Addie Wanders, tel. (024) 355 84 71
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com

mh-.

Daarnaast wandelden, schilderden en aten we samen.
Dat bleken mooie aanvullingen te zijn.

We hebben half december gekeken hoe we samen verder

zouden willen gaan en we willen graag ons contact vasthou-
den, verbreden met andere groepen en ook inzetten voor

Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), de Laudato Si Ani-
mators, het Netwerk Katholieke Vrouwen, de R.K. Parochie
Heilige Drie-eenheid,
de R.K. Parochie St.
Stefanus, de Stads-
kerk / Stevenskerk, het
Stadsklooster Mariken,
de Stichting Sema en
de Zusters Dominica-
nessen van Neerbosch
en Diana D’Andolo.

{ Ondertussen hebben

| we ook contact gelegd
met de Studentenkerk,
de Boeddhistische
groep in Nijmegen, het
Duurzaamheidscafé en
de Streek op Tafel.

meer gedeelde thema'’s.
Vrede dient zich aan als één daarvan. De Stevenskerk/
Stadskerk organiseert komend jaar
vredesdiensten, in ieder geval op 22
februari (herdenking bombardement),
begin mei (herdenking WO II) en 27
september (einde vredesweek).

Dominicanen024 maken komend jaar
een programma met thema ‘Hoop op
vrede?’. Op 26 februari komt vredes-
werker zuster Yosé Hohne-Sparborth
hiervoor naar de Dominicuskerk.

En de internationale Peace Walk start
op 28 april in Amsterdam (en ook in
andere steden van Europa) en loopt
op 2 mei via Nijmegen naar Duitsland
en uiteindelijk Jeruzalem.

Er waren verschillende groene vieringen in de stad.
In het weekend rond dierendag, ook wel Franciscus-
dag, 4 oktober, zelfs vier. Twee in de Ontmoetings-
kerk, één viering in de Studentenkerk en een viering
in de Stevenskerk met een duurzame markt.

Misschien hebt u zelf bij het lezen ook
een goed idee gekregen. Alle hulp is
welkom om een bijdrage te leveren aan
het behoud en uitbouwen van deze
contacten, waar we ons ook graag in
het nieuwe jaar aan optrekken. Voor
elkaar, voor onze natuur, voor vrede,
voor Heel de Aarde.

Op 18 oktober luidden in 156 gemeenschappen in
Nederland de kerkklokken voor het klimaat. 5 ervan
waren in onze regio. En jammer dat de Maranatha-
kerk geen klokken meer heeft. Anders hadden ze
daar ook geluid.

Neem gerust contact op:
heeldeaardenijmegen@gmail.com
www.heeldeaardenijmegen2025.com
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Bijbellunch

Eén keer per maand op dinsdag van 12.00 - 13.30 uur
organiseren we een Bijbellunch. ledereen is van harte
welkom. Je hoeft je niet op te geven. Neem alleen je
eigen brood mee. Voor thee en koffie wordt gezorgd.
Wouter Slob en Marije Klijnsma begeleiden deze lunch.

We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse
dienst aan bod zal komen. En gebruiken daarvoor de
methode lectio divina. Lectio divina betekent goddelijke
lezing of lezing met het hart. Het is niet zozeer gericht
op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan
bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.

» 17 maart en 19 mei in de Maranathakerk
» 24 februari, 14 april, 16 juni in de Ontmoetingskerk

Hebreeuwse miniaturen D]tjw

Heilige bergen

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) biedt aardige inkijkjes
in de Hebreeuwse werkelijkheid achter de Nederlandse
tekst. Bij Psalm 110:3, ‘Op de heilige bergen’, staat bijvoor-
beeld de volgende noot: ‘Volgens een andere lezing van
het Hebreeuws [...]. MT: “In heilige pracht”’

MT is de zogeheten Masoretische Tekst, de officiéle versie
van het Hebreeuws, en daar staat dus ‘in heilige pracht’.
Toch is het anders vertaald. Waarom?

Eigenlijk vooral omdat pracht in dit vers moeilijk te begrij-
pen zou zijn. Maar op zichzelf kan dat geen reden zijn en
er is dan ook meer. De MT heeft behaderee kodesj. En nu
komt het: het zou kunnen dat daar een schrijffoutje zit, een
foutje van één letter. Want hoe officieel ook, de MT is een
handgeschreven kopie van een kopie van een kopie. Het
zou kunnen dat er eigenlijk had moeten staan behareree
kodesj. In het Hebreeuwse schrift lijken de d en de r sterk
op elkaar en met een d in plaats van een r veranderen
Hebreeuwse bergen in pracht.

Al is de MT met een werkelijk onvoorstelbare nauwkeurig-
heid geschreven, de NBV-vertalers hebben aanwijzingen
gezien dat het zo gegaan is. Ze kiezen daarom voor een
‘andere lezing’: niet wat er staat maar wat er hoogstwaar-
schijnlijk zonder dat foutje zou hebben gestaan.

Arian Verheij
Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen
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Selhoorn & @K@/rx/ig'm

Ik mis mijn zusje

Eekhoorn is erbij komen staan en zegt: “Je hebt helemaal
gelijk, Visje! In dit bos moet er ruimte zijn voor iedereen!”

Konijn slaat zijn pootjes voor zijn ogen en begint hard te
huilen. Zijn lijfje schokt op en neer. ‘Ja, je bent ook wel erg
geschrokken, he?! Maar wij helpen je en wij zijn er voor jou.”

Tussen zijn snikken door zegt Konijn: “Wat ben ik blij met
jullie, want jullie zijn echte vrienden. Maar ik word toch erg
verdrietig als ik er aan denk dat niet iedereen in het bos me
hier wil hebben en dat ze mij misschien wel gaan aanvallen
of mijn nieuwe hol kapot maken.”

“Maar dan krijgen ze met mij te maken! roept Uil.

“Is er iets waar ik jou nu blij mee kan maken?”
vraagt Eekhoorn. “lets lekkers of zo?”

Konijn stopt met huilen en denkt even na en fluistert
“Ik weet wel wat, maar dat kan niet.” Eekhoorn wil weten
wat dat is, maar Konijn zegt het niet.

Dan zegt Uil: “Luister, Konijn, slaap er een nachtje over, dan
ziet alles er morgen weer anders uit. En dan vertel je ons
wat jij graag zou willen en, geloof mij, ik ben een oude uil,
die al veel heeft meegemaakt in zijn leven, maar ook veel
problemen heeft opgelost, dus het kan je nog verbazen hoe-
veel er kan als ik ermee aan de slag ga! Slaap lekker!”

Konijn voelt dat Uil gelijk heeft en dat hij uitgeput is en
gaat richting zijn hol lopen en Eekhoorn roept:
“Welterusten, Konijn!”

Konijn zwaait nog even naar zijn vrienden en gaat dan zijn
hol in. Wat is hij moe! Het duurt dan ook niet lang voor hij in
slaap valt. En in plaats van enge dromen droomt hij een
heel mooie droom.

Hij roept: “Ik mis je zo, Zusje!” En ineens staat zij voor hem
en zij omhelzen elkaar en ze lachen en praten en knuffelen.

In zijn slaap wordt het gezicht van Konijn heel blij.

Michéle en Hetty
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Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77
of 06 - 163 003 28

e-mail: scriba.kr@pkn-nijmegen.nl

Kerkelijk bureau

Maranathakerk (zaal 4)

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen

Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)

e-mail: kerkelijkbureau@pkn-nijmegen.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail:
cvk@pkn-nijmegen.nl
Penningmeester: Yvonne Sans

Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIUMEGEN

Algemene adressen

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster.maranathakerk@pkn-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,

tel: (024) 354 1133 /06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’)

Bereikbaarheid pastoraat
Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’

Auto-ophaaldienst: Renske Schoen-
maker, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 454 049 76

Kleine Bartholomeiiskerk
Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande

e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14 of e-mail:
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Ook voor diaconale hulpvragen!
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Kopij voor Zondagsnieuws
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl
aanleveren op donderdag voor 12 uur

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a

ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl

website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Codrdinatie: prof. dr. em. M. Matthias

e-mail: mmatthias@pthu.nl

website: www.lutherszuidnederland.nl

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97

e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,

e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69

e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama
Daniélla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen

Ron Visser

e-mail: info@stadskerknijmegen.nl
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- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
- Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 1 februari aanleveren via:
overenweer@pkn-nijmegen.nl

Dit nummer verschijnt 17-20 februari.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
mail: kerkelijkbureau@pkn-nijmegen.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers:
Sabine Schols (vormgeving / redactie),
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:
NLO4 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting 2026

&

* nr2-zondag 1 februari
(verschijnt 17-20 februari)

* nr3-zondag 8 maart
(verschijnt 24-27 maart)



Apostel

‘Denk je nu echt dat je met een gebed

alles kunt oplossen?’ De vraag werd wat
minder scherp gesteld, maar kwam hier

wel op neer. Heeft het allemaal wel zin

om te bidden, want doet God dan wat?
Onze ervaring kan bepaald anders zijn: we
bidden de knieén kapot en het is nog steeds
een puinhoop op de wereld.

Ik heb al eerder over het gebed geschreven en ben zeker
niet de enige. Bibliotheken zijn er over volgeschreven; er
zijn zelfs heuse ‘dubbelblind’ onderzoeken die het effect van
bidden voor zieken hebben onderzocht. Als mensen wisten
dat er gebeden werd was er een meetbaar effect, als ze het
niet wisten, niet. ‘Gebed is dus suggestie,’ zou een cynische
conclusie kunnen zijn. Of: meeleven helpt, als je dat ook
daadwerkelijk doet....

Het is overigens niet zo dat eeuwenlang bidden niets heeft
veranderd. In de middeleeuwen was de kans dat je door
geweld om het leven kwam ongeveer dertig procent. Dat

is nu héél veel minder. En ziektes, honger en armoe zijn
weliswaar nog niet uitgebannen, maar wel een stuk minder
dan ooit. ‘Het blijft een puinhoop in de wereld’ is niet onwaar,
maar het is wel een kleinere hoop dat ooit.

Konden machthebbers ooit hun ongebrei-
delde zin gaan, nu is er tenminste weer-
stand en hopelijk weerwoord. En daar
is het gebed juist een voorbeeld, en een
uitdrukking, van. We bidden voor vrede en
gerechtigheid - niet om het maar bij God over
de schutting te gooien, maar om zelf ons hart
open te stellen en kracht te vinden er iets aan te
doen; hoe klein ook.

Ik moest denken aan de stukje dat ik las over iemand die naar
Santiago wandelde. Die pelgrimstocht staat onder de hoede
van Jacobus ‘de Apostel’, en geregeld worden er onderweg ook
allerlei daden aan ‘de Apostel’ toegeschreven. De wandelaar
die het stukje had geschreven snapte daar niets van. Hij was de
pijpen van zijn afritsbroek ergens in een hostel vergeten en de
dag erna vond hij ze verderop hangend over een bankje weer
terug. ‘De Apostel’... werd hem veelzeggend gezegd, maar hij
had een heel andere verklaring. lemand had de pijpen gevon-
den, ze meegenomen en verderop op dat bankje opgehangen,
zodat de eigenaar ze zou vinden. De schrijver had er inderdaad
weinig van gesnapt. Want precies dat is de Apostel: dat je de
broekspijpen meeneemt en verderop neerlegt. ‘De Apostel’ is
niet iemand anders: dat zijn we zelf als we elkaar helpen.

Ds Wouter Slob



