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Oud.: Keren wij ons stil tot God 
De gemeente gaat staan. 
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Zingen:  Lied 33   1, 2 

Oud.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw is tot in eeuwigheid 

Oud.:  die niet loslaat het werk van Zijn handen  

 

Heer, onze God 

we hebben U toegezongen, met eeuwenoude woorden 

over uw trouw en uw genade, over uw liefde en uw recht. 

We bidden U dat al die beloften ook voor ons vandaag gelden 

Blijf ons trouw, ook als wij U niet altijd trouw zijn. 

Wees ons genadig, 

ook als wij zelf niet altijd genadig voor anderen zijn 

Kom ook vandaag in ons midden; 

laat ons iets van U zien en iets van uw liefde ervaren. 

Heer, wees met ons in deze dienst,  

deze morgen en iedere morgen. 

Wees met ons in deze kerk en in ieder huis waar mensen U 

zoeken.   Dit bidden wij U in Jezus’  Naam. 

 

Zingen:  Lied 33   7, 8 

Zingen:   Lied 304 

Aandacht voor de kinderen 
Kinderlied van de maand; ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer 
 

: Deuteronomium 24: 17 – 22 
 
Zingen:   Lied 146 c:  3, 5, 6  

 

:  Lucas 14:  1 – 14 
 
Zingen:   Lied 990  1, 3, 4, 5 

 

 

Zingen:   Lied 975  

  

Voorg. Ik geloof in een God, 

die opkomt voor armen en verdrukten; 

die mee lijdt aan het onrecht,  

dat zijn kinderen wordt aangedaan; 

die niet zal rusten, nu niet en nooit niet, 

zolang er nog ergens ongerechtigheid heerst. 

Ik geloof in Jezus, de vriend van de kleinen. 

Uitgestotenen en ontrechten nam Hij op in de kring; 

die ons blijft oproepen Hem te volgen; 

en in Zijn naam datzelfde te doen. 

Ik geloof in de Geest van liefde en vrijheid, 

die Jezus bezielde, van binnenuit; 

die ons wil beroeren, niet stil af te wachten, 

maar mee te doen waar dat maar kan. 

Ik geloof in een kerk die vecht tegen onrecht; 

die stem geeft aan wie niet wordt gehoord; 

die kiest voor de zwakken, de sterken vermaant, 

totdat Gods liefde heel deze aarde bewoont. 

Ik geloof in het leven; de goedheid in mensen, 

die niet ophouden zal bij de dood; die grenzen doorbreekt 

en eeuwig zal duren, totdat wij thuis zullen zijn bij God. 

Allen: Amen. 

  

Zingen:  Lied 422 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
in de dienst zijn voor Pastoraat Nederland – 

veilige plek voor studenten.  En voor de PGN. 
 

van de dienst gaan met een hartelijke groet 
van de gemeente naar ………… 
 

zondag 7 september om 9.30 uur in de Maranathakerk. 
Het is dan Startzondag. De dienst wordt voorbereidt door 
de werkgroep Pastoraat.  
Het thema is “Waar is Gods Geest?” 
 
Vanaf 7 september ontvangt u weer wekelijks het 
Zondagsnieuws! 

*




