
 

Voorganger:  Ds. Wouter Slob 
Ouderling van dienst: Michele van der Steenstraten 
Organist:  Lolle Wynia  
Lector:   Hiltje Tuinstra 
Techniek:  Ferdinand Sluijs 
Met medewerking van de Cantorij Ontmoetingskerk o.l.v.  

Vivien Moffat.  
 
De Cantorij zingt: Christus natus est, Alleluia 
 

  

Oud.:   Keren wij ons stil tot God 
De gemeente gaat staan 
Stilte - aansteken van de advents- en kerstkaars 
 

De Cantorij:   Lied 467c  

Een kind is ons geboren 

De Gemeente:  Lied 98;  1, 3    

Zing een nieuw lied voor God de Here 

De Cantorij:   Lied 467c  

Een kind is ons geboren 

 

Oud.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
  die trouw is tot in eeuwigheid 
Oud.: die niet loslaat het werk van zijn handen.  

Zingen:   Lied 478 1, 2, 4 
   Komt, verwondert u hier mensen

Voorg:    De Heer zij met u 

Allen:    ook met u zij de Heer 

 

aanteken Coventry-kaars 

 

Voorg.:  Roepen wij de Heer aan om 

ontferming over de nood van de 

wereld 

Allen: want Gods barmhartigheid  

neemt geen einde 

De Cantorij zingt: Uit hoge hemel daalt hij neer, Eija! 

Afsluiting project 

Projectlied Kerst 2025:   Welkom bij de Koning  
(Op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’ 

 Tekst:  Leonie van den Berg) 

-Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.  

De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij. 

Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, 

straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn. 

God dicht bij ons 

 

-Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. 

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.  

Kijk mee door hun ogen en doe mee in dit verhaal. 

Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal!  

God dicht bij ons.                          

Zingen:   Lied 338 h  
 

:   Jesaja 52:    7 - 10 

De Cantorij:  Lied 473 b  

De gemeente:  Lied 473  

   Er is een roos ontloken  

  

:   Johannes 1: 1 - 14 
acclamatie:   339 a    U komt de lof toe 

 

Stilte/ muziek 

 

De Cantorij:   God rest you merry, gentlemen  
De Gemeente:   Lied 506  

Wij trekken in een lange stoet 
   

Accl.:     lied 368 c    
doe lichten over ons uw aangezicht  
 

  

  

Zingen:   Lied 481:   
   Hoor, de engelen zingen de eer 
 

gevolgd door driemaal gezongen Amen 


