
 

Voorganger:  Ds. Rainer Wahl 
Ouderling van dienst: Gerbrand Hoek 
Organist:  Lolle Wynia 
 

  

 

Zingen:  Lied 283 1, 4, 5 

Oud.: Onze hulp is in de Naam van de Ene 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
   die trouw is  in eeuwigheid 
Ood.: die ons bij name kent 
  En bij ons blijft een leven lang 
  En ook ons sterven in Chritus heeft gedeeld 
Allen: In die liefde zijn wij geborgen, nu en altijd.  
 

 
Oud.: Goede God, spreek Uw Woord uit over onze 

wereld, dat ons de weg ten leven wijst en wij 
elkaar recht doen in uw Naam. 

Allen: Wek geloof in onze harten en ons gemoed, 
 en verlicht onze ogen om de tekenen te zien 
 van uw aanwezigheid door alles heen, 
 is het vreugde of verdriet, lijden of geluk. 
Oud.: Koester de namen die wij gedenken –  
Allen:  dat wij onze geliefden ingelijst weten 
 in het licht van uw eindeloze liefde. 
 
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Overdracht van de dienst 
 

  
Voorg: Vrede u allen 
Allen: Vrede ook met u. 
 

Zingen:   Lied 301 a en  
   Lied 281   6, 7, 8, 9, 10 
 

:   Psalm 46 
 

Zingen:    Lied 47   2, 3 

  

 

Orgelspel 

 

Met tussendoor de acclamatie door allen: 

 Koester de namen die wij hier gedenken 

 Dat zij geborgen zijn in Uw genade 

 Ingelijst in licht bij U en bij ons.  

 

acclamatie: 367 e 
 

  
Onze Vader in de hemel, 
laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen,  
laat Uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 

Zingen:   Lied 416 1, 2, 3, 4 
 

(Lied 431 c) 

 


